
	 2	 algemeenColofon

kerk&leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

verantwoordelijke	
uitgever
Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk  
voor de eigen teksten

algemene	redactie
tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

vormgeving
Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

dienst	parochiebladen
tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

©	copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal 
uit kerk&leven zijn auteursrechte-
lijk beschermd. Zonder toestemming 
van de uitgever mogen ze op geen 
enkele wijze worden verspreid.  
De uitgever is niet verantwoordelijk  
voor de inhoud van de advertenties. 
Lezersbrieven moeten naam en adres 
vermelden. De redactie behoudt zich 
het recht teksten in te korten of te 
weigeren.

©
D

e
P

u
zz

el
aa

r

     sudoku 

©
D

e
P

u
zz

el
aa

r

Zondagsgebed
Bij de 1ste zondag in de veertigdagentijd

Gebed tot Jezus Christus

Heer Jezus,
leer mij kijken zoals U naar Petrus,
toen U hem uitnodigde
om U te volgen
of zoals U hem teruggeroepen hebt
nadat hij U verloochende.

Heer Jezus,
leer mij kijken zoals U
naar de rijke jongen
die nog geen beslissing had genomen
of hij U zou volgen of niet.

Heer Jezus,
leer mij kijken zoals U
naar de menigte
die samendrong rond U.

Heer Jezus,
leer mij kijken zoals U
met verontwaardiging keek
naar de Farizeeën.

Heer Jezus,
leer mij kijken zoals U.

Pedro Arrupe, jezuïet (1907-1991)

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen is het Valentijnsdag, de dag van de geliefden. Er is voor mor-
gen maar één weerspreuk en die zegt dat het niet mag dooien, want 
dat zou een slechte invloed hebben op de druivenoogst. Lees maar:
DOOI OP SINT-VALENTIJN,
DOET VEEL WATER IN DE WIJN.

Geen verdere weerspreuken dus. Maar in de loop van de jaren ver-
schenen er op de volkskalenders op 14 februari wel heel wat spreuken 
omtrent verliefden.

Een spreuk uit West-Vlaanderen gaat zo:
LANGE VRIJAGIE
GEEFT ZELDEN MARIAGIE.

Het is morgen natuurlijk het moment om bloemen aan je geliefde te 
geven. Over die bloemen zegt een spreuk:
MET BLOEMEN WORDT DOOR DE MAN VEEL GEZEGD,
MAAR NOG VEEL MEER VERZWEGEN.

Vandaag begint de veertig dagen durende vasten. Gisteren was het 
dus Vastenavond. Dat was vroeger het moment waarop men ging be-
delzingen, heel bepaald met het doel om vlees in te zamelen. En men 
zong dan ondermeer dit liedje:
‘K HEB GEZONGEN EN NIKS GEHAD,
SNIJ EEN STUK VAN ’T VARKENSGAT,
SNIJ MAAR DIEP, SNIJ MAAR DIEP,
SNIJ MAAR IN UWEN VINGER NIET.

Gisteren was immers de laatste dag waarop men vlees mocht eten. In 
de vasten was het al vis wat de klok sloeg. Onze voorouders noemden 
die vastenvis dan ook heel toepasselijk “spek met steerten”.

Tilly STUCKENS

Bij een van mijn overburen lopen 
fazanten rond. Er is een goud-
fazant bij, een onwaarschijnlijk 
mooie haan die je veeleer in een 
tropisch woud dan in een Bra-
bantse tuin zou verwachten. De 
vogel zelf heeft daar duidelijk 
geen probleem mee. Onbewust 
van zijn kleurenpracht stapt hij 
kalm rond terwijl hij graantjes en 
ander lekkers oppikt. De hele tuin 
is van hem. Van onder zijn goud-
kap werpt hij soms een vluchtige 
blik op de andere eters: zijn brui-
ne soortgenoten en ook het klei-
ner grut zoals Turkse tortels en 
merels. Soms stoot hij een vreem-

de kreet uit. Het komt van diep uit 
zijn fraaie keel. Er zit een metaal-
klank in maar dan wat roestig.

Ik heb die fazant altijd al een 
boeiend wezen gevonden, maar 
sedert kort nog veel meer. Dat zit 
zo. Mijn buur vertelde mij dat een 
vrouwtjesfazant haar eieren in de 
steek had gelaten. Toen was de 
haan er op gaan zitten en had een 
ei uitgebroed. „En hij, de vader 
dus, zorgt nu voor het kuiken”, 
aldus mijn buurman.

Dat moest ik zien. We liepen de 
tuin in. In een beschermd hoekje 
zat de haan. Mijn buur duwde 
hem een beetje opzij. En daar 

was het kuiken. Een bruinachtig 
pluisbolletje dat angstig om zijn 
papa begon te piepen. De haan 
snelde meteen toe. Ging liggen. 
En bedekte het kuiken met zijn 
schitterende veren.

Opgetogen zei ik mijn buur dat 
zijn fazant aan het profiel van 
‘de nieuwe man’ beantwoordde. 
Maar dat bleek niet te kloppen. 
Mijn buur wist te vertellen dat dit 
gedrag bij heel wat soorten fazan-
ten normaal was. „Het is altijd zo 
geweest”, zei hij. „Als er iets mis-
loopt met het vrouwtje, neemt hij 
gewoon over.”

Niks geen ‘nieuwe’ man, dus. 
Maar wel een prima papa. „Bravo, 
mooie jongen”, fluisterde ik.

Zijn blik bleef ondoorgronde-
lijk.

Deze cursiefjes werden geplukt uit 
Het jaar van de ganzen (Halewijn, 
Antwerpen, 2004). U kunt het boek 

bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 7 euro (5 euro 
plus 2 euro verzendingskosten) per 
exemplaar op rekeningnummer 
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Vermeld bij de 
mededeling duidelijk het gewenste 
aantal exemplaren evenals „code 
177”. Het boek wordt u toegestuurd 
na ontvangst van uw betaling.

HET JAAR VAN dE GANZEN

MAN


