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Over het leven van het tweede 
‘heilige broederpaar’ bestaat er 
geen zekerheid. Cosmas en Da-
mianus zijn waarschijnlijk gebo-
ren in Syrië. De (tweeling)broers 
stammen uit een voornaam ge-
slacht en hebben nog drie broers 
die samen met hen de marteldood 
zullen sterven. Volgens de overle-
vering zijn Cosmas en Damianus 
actief als arts en helpen ze de ar-
men gratis. Terwijl de ene in het 
ziekenhuis aanwezig is, zoekt de 
andere de zieken thuis op. Door 
hun levensstijl bekeren ze velen. 
Tijdens de christenvervolging 
onder keizer Diocletianus wor-
den ze gearresteerd. Nadat ze 
moedig over hun geloof hebben 
getuigd en de heidense goden 
weigeren te eren, worden ze na 
meerdere mislukte martelpogin-
gen onthoofd.

Hun kennis op medisch vlak 
en hun vertrouwen in het geloof 
leiden tot tal van genezingen. 
Door verbanden te leggen tus-
sen lichaam, ziel en geest stellen 
ze voor sommige aandoeningen 
psychische oorzaken vast. Be-
wust nemen ze afstand van de 
carrièreartsen die voor veel geld 
uitvoeren wat ze eigenlijk ge-
woon zouden moeten doen. Hun 
visie op het leven en het geloof 
strookt met hun omgang met de 
patiënten. Ze maken tijd, luiste-
ren aandachtig, delen hun kennis 

en creëren een vertrouwensband. 
Door hun grote barmhartigheid 
vallen ideaal en resultaat samen. 
Door hun geloofwaardigheid 
overtuigen ze hun omgeving.

Ook de Italianen Jozef Moscati 
en Johanna Beretta Molla maak-
ten van het artsenberoep hun 
roeping. Met hun aandacht voor 
de lijdende mens en hun bewuste 
keuze voor het leven concretise-
ren ze evangelische waarden en 
humaniseren ze de geneeskunde.

Jozef Moscati wordt in 1880 
geboren in een adellijke juris-
tenfamilie. Tijdens zijn studies 
geneeskunde in Napels slaagt 
hij erin zijn katholieke geloof te 
verdiepen en te praktiseren. Van-
af 1904 is hij aan de slag in het 
Napolitaanse ziekenhuis Santa 
Maria del Popolo. Voorts doceert 
hij biochemie en anatomische 
pathologie aan de Università Cat-
tolica, waar hij zich ontpopt als 
voorloper van de moderne bio-
chemie. Tijdens zijn begrafenis 
(1927) wordt hij al ‘heilige arts’ 
genoemd.

Jozef Moscati is een sterke per-
soonlijkheid. Als praktiserend 
katholiek komt hij uit voor zijn 
overtuiging en vroomheid. Zijn 
beroep beschouwt hij als een 
priesterdienst aan de lijdende 
medemens. Zo ontfermt hij zich 
over de arme zieken, die bij hem 
niet hoeven te betalen. Bij het uit-

barsten van de Vesuvius (1906) en 
het uitbreken van de choleraepi-
demie (1911) begeeft hij zich per-
soonlijk in de gevarenzone om de 
mensen in veiligheid te brengen. 
Als chef-arts komt hij tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in aanra-
king met zieke en verwonde sol-
daten. Als universiteitsprofessor 
heeft hij vooral aandacht voor de 
opleiding van jeugdige artsen en 
aarzelt hij niet om misbruiken 
aan te klagen.

Ook voor Johanna Beretta Molla 
is het artsenberoep een zending. 
Door zelf te bidden en anderen te 
laten bidden, zoekt ze zuiverheid 
in haar roeping, die ze samen met 
het leven beschouwt als een ge-
schenk. In alle eenvoud en even-
wicht slaagt ze erin haar plichten 
als moeder, echtgenote en arts 
harmonisch te verbinden.

Ze wordt in 1922 in Magenta 
als tiende van dertien kinderen 
geboren. Ze groeit op in een zeer 
christelijke familie. Na haar stu-
dies geneeskunde in Milaan en 
Pavia promoveert ze in de genees-
kunde en de chirurgie. In 1950 
opent ze haar praktijk. Twee jaar 
later specialiseert ze zich in kin-
dergeneeskunde en werkt ze in 
Ponte Nuovo di Magenta en in 
Mesero vooral voor moeders, kin-
deren, bejaarden en armen. Uit 
haar huwelijk met een ingenieur 
(1955) worden drie kinderen ge-

boren. Als ze opnieuw zwanger is, 
ontdekken de artsen in de tweede 
maand van haar zwangerschap 
een tumor aan de baarmoeder. 
Ze ondergaat een ingewikkelde, 
maar geslaagde operatie. Enkele 
dagen vóór de geboorte wil Jo-
hanna haar eigen leven geven om 
het leven van haar kind te red-
den. Op paaszaterdag van 1962 
komt Johanna-Emmanuella ter 
wereld. De gezondheidstoestand 
van haar moeder daarentegen 
verslechtert zienderogen. Acht 
dagen later sterft ze.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek. 
Levenswijsheid van honderd en 
enige heiligen, Lannoo, Tielt, 2008,
ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is echter uitverkocht.

Het heiligenboek
De zending van de heilige artsen  Tom Zwaenepoel

Omroep

20 februari, 20.40 uur, Canvas 
(Herhaling op vrijdag 22 februari om 
15.20 uur via Canvas). In Belga Sport, 
documentaire serie over memo-
rabele momenten en verhalen 
uit de moderne sportgeschiede-
nis, Criquielion-Bauer. De vloek van 
Ronse, over het veelbesproken WK 
wielrennen 1988 en een sprint 
die uiteindelijk vijf jaar duurde, 
maar gezien de verbittering en de 
ingehouden woede, nooit hele-
maal afgelopen lijkt.
22 februari, 22.05 uur, Canvas. 
Marlene, Duitse biografische film 
uit 2000 over het leven van actri-
ce en zangeres Marlene Dietrich 
(1901-1992).
23 februari, 17.48 uur, Canvas. 
Zijn wij ons brein? Aflevering 3 van 
de zesdelige serie Te gek, over psy-
chische problemen vandaag.
24 februari, 14.05 uur, VRT één. 
Shall We Dance, muzikale komedie 
uit 1937 met Fred Astaire en Gin-
ger Rogers.
24 februari, 21.40 uur, VRT één. 
Lise, deel 1, derde aflevering van 
de documentaire serie De Bleek-
weide, waarin Annemie Struyf 
maandenlang jongeren volgt die 
therapie volgen in het gelijkna-
mige opleidings- en therapiecen-
trum in Gent, nadat ze klappen 
kregen van het leven.
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Pech  Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

Langs de snelweg probeert een chauffeur een stilstaande vrachtwagen 
te duwen. Ik stop en zeg:

– Dat is toch veel te zwaar, man!

Zegt die chauffeur:

– Maar allez, ik moet wel, want ik heb pech. Bovendien moet die 
vrachtwagen toch dertig meter van de gevarendriehoek staan, niet?

Overlijdensbericht  Ingezonden door Pierre Mertens

Een man leest tot zijn verbazing in de krant zijn eigen 
overlijdensbericht. Hij telefoneert prompt naar zijn vriend om te 
vragen of hij het bericht ook heeft gelezen.

Antwoordt zijn vriend:

– Ik las het inderdaad, maar vanwaar bel je nu?

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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