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kerk & leven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Transsubstantiatie
kerk & leven, 16 januari 2013

Als reactie op de bijdrage over de 
transsubstantiatie in Vraag het aan 
Theo wil ik u graag vertellen dat de 
wijze waarop de ‘werkelijke aan-
wezigheid van de levende en ver-
heerlijkte Christus’ hierin wordt 
toegelicht, mij verfrissend voor-
komt. Ik zou zeggen: proficiat!

Als bejaarde man, die in zijn 
jonge jaren tot in den treure toe 
werd gehersenspoeld met dat 
elfde-eeuwse bovennatuurlijke 
chemische gedoe dat elke mole-
cule van de hostie ‘getranssub-
stantieerd’ werd in het lichaam 
van Christus – Oei, als er een hos-
tie op de grond viel! Of als er een 
kruimeltje op de pateen bleef 
plakken – verheug ik mij als ik 
mij mag verbeelden hoe Jezus 
werkelijk aanwezig is onder de 
gelovigen om, zoals u schrijft, 
„ons om te vormen tot lichaam 
van Christus en aldus tot de 
wereld in de richting van het Rijk 
van God”.

De vraag hoe het Vaticaan die 
visie beoordeelt, doet er voor mij 
niet (meer) toe. Doe zo voort!
Georges en Lieve BLANQUART- 
STOFFELS, Roeselare

Lance Armstrong
kerk & leven, 30 januari 2013

De hoofdredacteur stelt in zijn 
column de persoon van Lance 
Armstrong in vraag, maar vol-
gens mij ligt het (gouden) kalf 
daar niet gebonden. Het funda-
mentele probleem is dat de media 
de topsport tot de status van een 

godsdienst hebben verheven, 
mede omdat de massa zich – live 
of op de televisie – als een zeer 
volgzame kudde gedraagt.

Dat het hier om de meest 
moderne vorm van pure afgo-
derij gaat, dringt blijkbaar zelfs 
bij gelovige journalisten moei-
lijk door. De adoratie van de 
mediajournalisten voor sport- 
en showpersonen leidt tot popu-
lisme, maar die vorm van popu-
lisme durft zelfs de koning niet 
bekritiseren.
Johan PLAS, Peer

Jongeren en kennis
kerk & leven, 6 februari 2013

Wat we in het onderwijs al een 
tiental jaren zeggen, wordt nu 
plotseling groot nieuws omdat 
het in de media komt: de kennis 
van jongeren gaat achteruit.

Daarvoor zijn verscheidene 
redenen. De maatschappij wordt 
complexer, de informatiestroom 
is gigantisch, de media focus-
sen op het meest triviale, enzo-
voorts. Daardoor weten jongeren 
niet meer wat echt wetenswaar-
dig is en wat niet. In het onder-
wijs is het niet meer gebruike-
lijk zaken uit het hoofd te leren, 
feiten te onthouden, formules te 
kennen. Men kan die toch opzoe-
ken. Vaardigheden zijn belang-
rijk. Proefwerken die naar actieve 
kennis peilen, mogen vaak niet 
meer. Herkennen of kopiëren, is 
soms al voldoende.

Het gevolg daarvan is dat we 
te maken krijgen met jonge-
ren die taalvaardig zijn en vlug 

informatie kunnen vinden. Helaas 
zijn die vaardigheden op los zand 
gebouwd: men spreekt zonder 
kennis van zaken en een kritische 
benadering wordt moeilijk.

Een grondige bezinning is 
daarom dringend nodig, zowel 
bij de media, de regering als in 
het onderwijs.
Patrick REMMERIE, Deinze

Breder kader
kerk & leven, 6 februari 2013

Bert Claerhout pleit er in zijn 
column voor om het kennisni-
veau van jongeren op te krikken 
met de hulp van enthousiaste 
en charismatische leerkrachten. 
Kennisoverdracht alleen is echter 
onvoldoende. Kennis kan maar 
functioneren binnen een breder 
kader.

Opvoeding en onderwijs ston-
den, naast kennisoverdracht, 
eeuwenlang vooral garant voor 
zingeving, disciplinering, trai-
ning, ontwikkeling van wils-
kracht, De bekende Britse auteur 
en filosoof Alain de Botton vertelt 
in zijn boek Religie voor atheïsten 
dat uitgerekend het religieuze 
onderwijs – in het bijzonder het 
katholieke onderwijs – die aspec-
ten van wijsheid ontwikkelde.

Kortom, oog voor de totale 
mens in al zijn zwakheid, maar 
ook in zijn verlangens, blijft zeer 
belangrijk. Vandaag is de maat-
schappij, en in haar kielzog het 
onderwijs, te veel afgegleden 
naar het puur utilitaire, zeg maar 
het economische.
Paul DESMYTER, Koksijde

Intolerantie  
onder jongeren  
wegwerken

”
De berichten van de afgelopen maanden over het toenemende 
jongerengeweld in onze steden – tegen voorbijgangers, 

medepassagiers in bus en tram of holebi’s – zijn geen toevalligheden. 
Een recent onderzoek van het Jeugdonderzoeksplatform naar de 
leefwereld van Antwerpse en Gentse jongeren leert dat een op de drie 
Vlaamse jongeren allesbehalve tolerant is. Zowat 20 procent staat zeer 
negatief tegenover de islam en vindt zelfs dat moslims hun geloof 
hier niet mogen belijden. Een zelfde percentage is ervan overtuigd dat 
veel allochtone jongeren criminelen zijn. Bij islamitische jongeren is 
het antisemitisme dan weer bijzonder groot (bijna 45 procent), maar 
liefst een kwart vindt geweld tegen holebi’s verantwoord en 21 procent 
keurt het goed dat die in sommige landen de doodstraf krijgen.

Twee jaar geleden vond in Brussel een gelijkaardig onderzoek 
plaats. Ook daaruit bleek dat er bij jongeren een verregaande 
intolerantie leeft. Volgens socioloog Mark Elchardus, die de 
onderzoeken coördineerde, kan die onverdraagzaamheid in de 
toekomst tot intense spanningen leiden. „In Antwerpen noemt een 
derde van de jongeren zichzelf moslim, in Gent is dat een vijfde. Over 
tien tot vijftien jaar betekent dat wel iets voor de levensbeschouwelijke 
kloof in de grootsteden”, benadrukt hij.

Uiteraard kun je, volgens Elchardus, dit soort onderzoeken ook 
door een positieve bril bekijken. Als je de cijfers omdraait, blijkt dat de 
helft van onze jeugd geen problemen heeft met islamitische jongeren. 
Andere onderzoeken leren overigens dat de onverdraagzaamheid 
bij volwassenen vaak niet minder groot is dan bij jongeren. Wat 
de islamitische jongeren betreft, mogen we bovendien niet blind 
zijn voor de diversiteit onder hen. Zij vormen geen gesloten blok 
waarin maar één mening aan bod komt. En ook hier kun je de cijfers 
omdraaien en besluiten dat de meerderheid van hen wel degelijk in 
staat is tot een ontspannen en verdraagzame omgang met jongeren 
van een andere origine of een ander geloof.

Desalniettemin kunnen we niet ontkennen dat de vooroordelen 
groot zijn. Onze steden zijn lang niet de verhoopte, gezellige 
smeltkroes waarin diverse nationaliteiten, culturen en rassen 
vreedzaam samenleven. Uiteraard is het samenleven van verschillende 
culturen en religies niet makkelijk. De geschiedenis van de mensheid 
illustreert dat intolerantie en geweld van alle tijden zijn. Niets nieuws 
onder de zon dus. Helaas blijkt uit de nieuwe onderzoeken dat de 
verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen de afgelopen 
decennia ondanks alle inspanningen nauwelijks zijn veranderd.  
Dat kan erop wijzen dat de cultuur en de omgeving waarin jongeren 
opgroeien, bepaalde vormen van radicaliteit toelaten of zelfs 
aanmoedigen. Op die manier installeren we een heuse tijdbom onder 
onze samenleving.

Naast de religies, kunnen ook de werkgelegenheid, het onderwijs 
en de media in grote mate bijdragen tot een samenleving waarin 
angst, onbegrip en vooroordelen plaatsmaken voor wederzijds begrip 
en redelijkheid. Onze werkloosheidscijfers leveren evenwel een 
weinig rooskleurig beeld op. In Brussel is maar liefst een op de drie 
jongeren werkloos – overwegend allochtone laaggeschoolden. Ook 
migrantenouders willen nochtans niets liever dan dat hun kinderen 
een interessante job hebben.

Om jongeren in een geest van openheid en diversiteit op te voeden, 
moet het onderwijs meer aandacht besteden aan levensbeschouwelijke 
en religieuze vraagstukken. Tot slot moeten ook de media zich over 
hun rol bezinnen. Door uitsluitend op conflictsituaties te focussen, 
verscherpen ze de vooroordelen. Uiteraard verwachten we van hen 
geen goednieuwsshow, maar ze zouden wel meer verslag kunnen 
uitbrengen over geslaagde integratieprojecten en/of initiatieven 
waardoor jongeren van verschillende culturen en religies gezamenlijk 
de waarden en overtuigingen van onze maatschappij ervaren en 
beleven.”

Bert Claerhout

column

	 6	 in de pen	 27 februari 2013	 kerk & leven

Colofon

kerk & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be
kerk & leven is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

verantwoordelijke 
uitgever
Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk 
voor de eigen teksten

redactie
Algemene redactie
tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be
Hoofdredacteur
Bert Claerhout
Eindredacteur
Peter Gordts
Redacteurs
Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel
Lieve Wouters
Redactiesecretariaat & Optocht
Martine Croonen
secretariaat.kl@kerknet.be
Diocesane redactie Antwerpen
Susan Van Lommel
Filip Ceulemans
Schoenmarkt 2
2000 Antwerpen
tel. 03 202 84 30
fax 03 202 84 31
redactie.bisdom.antwerpen@
kerknet.be
Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert
Diocesaan Centrum Groenhove
Bosdreef 5
8820 Torhout
tel. 050 74 56 38
liselotte.anckaert@kerknet.be
Diocesane redactie Gent
Eveline Coppin
Bisdomplein 1
9000 Gent
tel. 09 225 16 26
fax 09 223 39 59
eveline.coppin@kerknet.be
Diocesane redactie Hasselt
Jan Colla
Vrijwilligersplein 14
3500 Hasselt
tel. 011 28 84 40
jan.colla@kerknet.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6
2800 Mechelen
tel. 015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

vormgeving
Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
Patrick Claessens

publiciteit
Trevi Plus
Leopold II laan 53
1080 Brussel
tel. 02 428 21 03
fax 02 428 37 55
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

dienst parochiebladen
tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

abonnementen
Abonnementen en adreswijzigin-
gen uitsluitend via de parochie

drukkerij
NV Halewijn

© copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateri-
aal uit kerk & leven zijn auteurs-
rechtelijk beschermd. Zonder toe-
stemming van de uitgever mogen 
ze op geen enkele wijze worden 
verspreid. De uitgever is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud 
van de advertenties. Lezersbrieven 
moeten naam en adres vermelden. 
De redactie behoudt zich het recht 
teksten in te korten of te weigeren.

Beste lezer,

Het nummer dat u in 
handen heeft, is een 
‘noodnummer’. Door een 
defect aan de drukpers 
konden wij deze week 
immers geen regulier 
nummer van kerk & leven 
samenstellen. Waarvoor 
onze excuses.

In tegenstelling tot het 
maandelijkse dikkere 
nummer, met onder meer 
de zondagslezingen en 
commentaren, ontbreken 
dit keer de bijdragen over 
spiritualiteit, de culturele 
rubriek Het verlangen om te 
zien en de filmbladzijde. 
Ook op•tocht en het 
wekelijkse dossier zijn 
er niet bij. U vindt wel 
de zondagslezingen en 
commentaren, die u als 
middenbladzijde gewoon 
uit dit nummer kunt 
lichten en bewaren.

Wij hopen op uw begrip 
en verzekeren u dat u 
volgende week opnieuw 
uw vertrouwde kerk & leven 
krijgt toegestuurd.

De directie


