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De apostel Tomas is een eenvou-
dige, jonge visser. In het evange-
lie volgens Johannes treedt hij 
meermaals op als woordvoerder 
van de apostelen, omdat hij hun 
vragen en gevoelens vertolkt. 
Beroemd wordt Tomas door zijn 
twijfel bij Jezus’ verrijzenis.

Volgens de overlevering evan-
geliseert hij in Syrië en Perzië 
en dringt hij door tot westelijk 
India, waar hij omstreeks 72 de 
marteldood sterft. Volgens de 
kerkvader Johannes Chrysosto-
mus zou hij de drie magiërs heb-
ben gedoopt en tot bisschop be-
noemd.

Als Jezus naar Judea wil terug-
keren, waar joden Hem hebben 
willen stenigen, zegt Tomas tot 
de apostelen: „Laten ook wij 
maar gaan, om met Hem te ster-
ven” (Johannes 11, 16). Hij wil 
zijn Meester volgen en nabij zijn 
tot in de dood. De man met de 
passende naam „tweeling” (To-
mas, Didymus) wil één zijn met 
zijn beste vriend. Met zijn vast-
beraden houding illustreert hij 
wat echte vriendschap en liefde 
inhouden. De persoon van wie je 
het meest houdt, wil je voor al-
tijd bij je hebben. Je bent bereid 
om zijn noodlot te delen. Trouwe 
vriendschap of liefde kent geen 
grenzen. Ze overwint de dood.

Na de aankondiging van zijn 
aanstaande dood zegt Jezus dat 

Hij „ergens naartoe gaat” (Johan-
nes 13, 36) om voor de leerlingen 
een plaats klaar te maken zodat 
zij ook daar bij Hem kunnen zijn. 
Als Jezus hieraan toevoegt: „Jul-
lie kennen de weg naar waar Ik 
heen ga” (Johannes 14, 4), komt 
Tomas tussenbeide: „Wij weten 
niet eens waar U naartoe gaat, 
Heer, hoe zouden we dan de weg 
daarheen kunnen weten?” (Jo-
hannes 14,5). Hij heeft de moed 
om toe te geven: „Ik begrijp je 
niet, help me te begrijpen.” To-
mas zegt wat hij op dat ogenblik 
denkt, ook al beseft hij dat hij 
met deze opmerking onbegrip, 
kritiek of spot bij zijn omstan-
ders kan oogsten. Zijn vraag is 
voor Jezus de aanleiding om de 
beroemde evangeliewoorden uit 
te spreken: „Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand 
kan bij de Vader komen dan door 
Mij” (Johannes 14, 6).

Tomas is er niet bij als de verre-
zen Jezus aan zijn apostelen ver-
schijnt. Hij wil die gebeurtenis 
pas geloven als hij de verrijzenis 
ook ‘tastbaar’ kan controleren. 
Hij staat erop om zijn vinger in 
de wonden van de spijkers en 
zijn hand in Jezus’ zij te leggen. 
Dit verlangen impliceert dat Je-
zus niet zozeer aan zijn gezicht, 
maar aan zijn wonden te herken-
nen is. Wat voor zijn identiteit 
doorslaggevend is, zijn de wond-

tekenen die getuigen van zijn 
onbegrensde liefde voor de mens. 
Pas als Jezus opnieuw verschijnt 
en Tomas uitnodigt om zijn won-
den aan te raken, gelooft Tomas 
het ongelooflijke en bekent hij: 
„Mijn Heer! Mijn God!” (Johan-
nes 20, 28). Die geloofsbelijde-
nis is de mooiste van het Nieuwe 
Testament. De ‘moraal’ van dit 
Bijbelverhaal vat Jezus samen in 
zijn laatste woorden tot Tomas: 
„Omdat je Me gezien hebt, ge-
loof je. Gelukkig zijn zij die niet 
zien en toch geloven” (Johannes 
20, 29).

Voor de veeleisende Tomas vol-
staat het niet om Jezus te zien, hij 
moet ‘de werkelijkheid’ ook kun-
nen vastnemen. De ‘ongelovige 
Tomas’ staat voor de vragende, 
twijfelende, sceptische mens die 
niet ‘wil’ geloven zonder feiten, 
bewijzen en zekerheden. Wat 
geen rationeel of wetenschappe-
lijk bewijs heeft, wordt in vraag 
gesteld of afgewezen. Zijn devies 
luidt als een manifest: geloof al-
leen wat je met je ogen ziet, volg 
je gezond mensenverstand.

Tomas brengt echter ook een 
boodschap van hoop. De onwe-
tende mens kan de weg naar het 
geloof vinden, als hij zich los-
maakt van twijfel, angst, onze-
kerheid. Iedereen kan zich vol 
vertrouwen met al zijn vragen 
en zorgen tot God wenden. Uit 

de twijfelende apostel groeit een 
diepgelovige die ziet en belijdt. 
Hij blijft zo consequent dat hij 
zelfs het martelaarschap omwille 
van zijn overtuiging aanvaardt.
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Omroep

6 maart, 20.40 uur, Canvas. In 
Belga Sport deze week Roger De 
Vlaeminck. Eenzaam in Yvoir over 
het dramatische WK wielrennen 
1975.
6 maart, 21.35 uur, Canvas. Zeep-
bellen blazen, eerste aflevering in 
de vierdelige serie Dockland. Het 
verdriet van Europa, Rudi Vranckx 
onderzoekt hoe Europa en de Eu-
ropeanen de voorbije jaren in een 
crisis verzeilden die de Europese 
eenheid zelf kan bedreigen.
9 maart, 15.57 uur, Canvas. Still 
Life, bekroond Chinees drama 
uit 2006 over een dorp dat in een 
stuwmeer zal verdwijnen.
9 maart, 17.47 uur, Canvas. Vierde 
aflevering van Te gek, serie over 
psychologische problemen. Van-
daag over Forensische psychiatrie en 
de heikele kwestie van de toereke-
ningsvatbaarheid.
9 maart, 23.55 uur, Canvas. Lemon 
Tree, bekroond Israëlisch drama 
uit 2008 over een Palestijnse we-
duwe en haar citroenplantage op 
de Westelijke Jordaanoever.
10 maart, 21.35 uur, VRT één. Afle-
vering 5 van de serie De Bleekweide, 
documentaire serie waarin An-
nemie Struyf meerdere jongeren 
volgt die therapie volgen in het 
gelijknamige opleidings- en the-
rapiecentrum in Gent. Vandaag 
Eline, Laure en Karen, over rouw, 
verlies en concurrentie tussen 
broers en/of zussen.
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Goochelaar  Ingezonden door Albert Dendoven

Een man werkt als goochelaar op een cruiseschip. Helaas verklapt zijn 
papegaai elke truc aan de toeschouwers. Op een dag vergaat het schip, 
maar de goochelaar weet zich te redden door zich vast te klampen 
aan een stuk wrakhout. Ineens komt daar zijn papegaai aanvliegen 
en landt op het geïmproviseerde vlot. Na enkele uren stilte zegt de 
papegaai:

– Oké baas, waar heb je het schip gelaten?

Onmiskenbaar  Ingezonden door Jan Umans

– U heeft onmiskenbaar talent voor schilderen, juffrouw.

– Fijn om horen. Hoe weet u dat eigenlijk?

– Ik zie het aan uw gezicht.

Definities  Ingezonden door Maria Van de Velde

Landloper • een sociaal toerist

Samenscholing van vissen • een haai society

Man die de toiletten schoon houdt • een kabinetchef

Oplossing van de puzzel van
vorige week: attentie
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In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


