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Nog vóór Pasen is er 
een nieuwe paus, 

blokletterden de 
kranten. En kijk, 
wat ging het 
snel. Op 13 
maart werd 
paus Fran-
ciscus aange-
steld als nieuwe 
herder van de ka-
tholieke Kerk. Straks, 
op het feest van Pasen, zal 
hij de mensen de pauselijke 
zegen geven met de woor-
den Urbi et orbi, wat bete-
kent ‘voor stad en wereld’.
Een van Jezus’ dikste vrien-
den was Petrus. Jezus 
noemde hem ‘de rots’ op 
wie Hij zijn Kerk wilde bou-
wen. Petrus was de eerste 
paus.

Franciscus is de 266ste 
paus. Kardinalen uit de hele 
wereld kwamen in Rome 
samen om een nieuwe 
kerkvader te kiezen. In het 
Vaticaan, de stad waar de 
paus woont, vergaderden ze 
net zolang tot ze eensgezind 
waren over wie het zou wor-
den. Ze baden tot God om 
hen te helpen bij de juiste 
keuze. Die samenkomst, die 
volledig in het geheim ver-
loopt, noemen we conclaaf. 
En dan plots kwam er wit-
te rook uit de schouw van 
de Sixtijnse kapel. De 
klokken luidden. Er is 
een nieuwe paus! 
„Habemus Papam” 
riep een van de 
kardinalen van op 
het balkon.
De nieuwe paus 

noemt zichzelf naar 
Franciscus van As-
sisi. Deze man 
leefde einde 
twaalfde, be-
gin dertiende 
eeuw in Italië. 
Hij deelde al 
wat hij bezat 
met de armen 
en herstelde 
kerken. In een 
droom vroeg God 
immers aan Fran-
ciscus om Zijn huis 
weer op te bouwen.
Zal deze paus een 
nieuwe Franciscus 
worden? Stel dat jij hem 
mocht ontmoeten, wat 
zou je hem dan vragen? We 
vroegen het aan enkele leer-

lingen uit Basis-
school De Parel 
in Mechelen 
en uit de Sint-
Albertschool in 
Sint -Jans-Mo-
lenbeek. 

Daan en Jas-
per zouden 
graag weten 

waarom iemand 
paus wil worden. „Is het 
omdat je graag de baas 
bent?”, vraagt Aïcha zich 
af. Alexander vindt dat de 
paus wat vaker op de tele-
visie mag komen. „Want we 
kennen hem niet zo goed”, 
zegt hij. 
„Wat was jouw droom toen 
je zo oud was als ik? En 
droomde je er toen al van 
om paus te worden?” wil 
Marwane van 
de paus weten. 
Samia en Ta-
riyel vragen 
zich af wat de 
lievelingskleur 
van de paus is.
Een paus ont-
vangt pries-
ters en konin-
gen uit de hele 
wereld. Hij 
maakt verre 
reizen en 
spreekt de mensen toe. Op 
die manier probeert hij te 

maken dat alle gelovigen 
in vrede samenleven.Vre-
de brengen is volgens 

de elfjarige Jeniece 
ook de belangrijk-

ste taak van een 
paus.

Wat verwachten de kinde-
ren van deze nieuwe paus?
Leila en Dina: „Dat hij zorg 
draagt voor arme landen, de 
arme mensen geld geeft en 
huizen voor hen bouwt.” 
Youssra  vindt dat onze 

Kerk niet genoeg gekend 
is bij andere godsdiensten. 
De paus mag dus best wat 
meer van zich laten horen. 
Voor Jens moet de paus zor-
gen dat de kerkgebouwen 
blijven, terwijl Jarre meer 
fijne vieringen voor jonge 
gelovigen wil. 
Stan is bezorgd om het 

milieu. „Ken je iets van tech-
nologie? Doe dan iets aan 
de opwarming van de aar-
de”, schrijft hij.
„Ik wil de paus wel eens 

zien”, zegt Glenn. De kin-
deren vinden dat de nieuwe 
paus wel wat meer aandacht 
aan het jonge volk mag be-
steden. „Zodat hij ziet dat 
niet alle gemeenten even 

kindvriendelijk zijn”, 
zegt Jolien. Voor 

Anne-Sophie moet 
de paus werk 
maken van 
een wereld 

zonder kinder-
misbruik. 

Paus Franciscus 
gaat een drukke 

agenda tegemoet, denk 
je ook niet? Wij wensen 
hem alvast veel geluk met 
zijn nieuwe taak.

Martine CROONEN

EVANGELIE
Op de eerste dag van de week gingen enkele vrouwen 
naar het graf van Jezus, met geurige olie die ze voor Hem 
hadden bereid. Maar de steen voor het graf was weg-
gerold. Eenmaal binnen merkten de vrouwen dat het li-
chaam van Jezus verdwenen was. Plots verschenen twee 
mannen in stralende kleren voor hen. „Waarom zoeken 
jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Jezus zei 
toch dat Hij overgeleverd en gekruisigd zou worden, en 
op de derde dag weer zou opstaan?” De vrouwen waren 
verwonderd maar herinnerden het zich. Ze liepen terug 
naar de leerlingen. Die geloofden hen niet. Petrus rende 
naar het graf en zag daar binnen enkel de linnen doeken 
liggen. Toen geloofde hij.

Naar Lucas 24, 1-12
PASEN

PASEN, 
MOOISTE FEEST 
VAN ALLEMAAL
Pasen is het belangrijkste feest van het kerkelijke 

jaar. En eigenlijk ook wel het mooiste. Toegegeven, het 
verhaal van de treurende vrouwen bij Jezus’ graf is geen 
vrolijk nieuws. Toch stemt het de vrouwen en de apos-
telen blij, want Jezus is niet meer waar ze Hem hadden 
achtergelaten. Zou het dan toch waar zijn dat Hij leeft?
Vanaf die dag vertellen mensen dit verhaal voort. Ze 

schreven op wat ze zich ervan herinnerden, zodat ieder-
een die na hen kwam, zou geloven. Daarom is Pasen 
telkens weer een feest. Ieder jaar opnieuw. Want het 
vertelt zoveel meer: geef niet op als jou iets niet lukt, 
blijf niet verdrietig om wat is gebeurd, maar blijf ver-
trouwen dat alles goed komt.

ZALIG PASEN!

Indringer
Zoek in elke reeks woorden de indringer. Plaats de 
indringers op een rij en neem telkens de laatste letter.
Lees van rechts naar links. En?

rok – pet – kleed – jurk

merel – vis – lijster – vink

zes – drie – acht – vier

berg – zee – rots – heuvel

oma – tante – neef - nicht

hond – poes – rekel - puppy

Johannes – Ina – Simon – Andreas

bas – aria – tenor – alt

soep – puree – friet – kroket

Stef Desodt

WITTE ROOK 
VOOR EEN NIEUWE PAUS 

© Imageglobe


