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Boek Sport

Kannibaal Merckx
Daniel Friebe

De Belg Eddy Merckx geldt 
nog steeds als de grootste 

wielrenner ooit. Zijn palmares 
oogt inderdaad indrukwekkend 
en zijn overwinningen waren 
vaak legendarisch. Tussen 1965 en 
1978 overheerste Merckx het wie-
lerland. Alles en iedereen die hij 
op zijn weg tegenkwam, moest 
eraan geloven. Slechts winnen 
telde. En dat deed Merckx meer 
dan 500 keer.

 De Britse sportjournalist Da-
niel Friebe – hij zag Merckx nooit 
koersen – borstelt een portret dat 
een antwoord moet bieden op het 
mysterie-Merckx. De titel luidt in 
het Nederlands Eddy Merckx. Een 
leven, maar dat dekt de lading niet 

helemaal. De oorspronkelijke En-
gelse titel is The Cannibal, de kan-
nibaal, Merckx’ bijnaam in het 
peloton. De Belgische wielrenner 
was immers een echte kannibaal 
die iedereen verslond.

Het boek is ook geen biografie. 
Friebe onderzoekt het raadsel 
achter de man. Over de Belgische 
wielrenner is reeds ontzettend 
veel geschreven, maar toch blijft 
zijn persoonlijkheid in nevelen 
gehuld. Wie kent Merckx echt? 
Zijn ploegmaats? Toch niet, vol-
gens Roger Swerts, een van zijn 
beste en langst dienende knech-
ten. Hij wist naar eigen zeggen 
tijdens en na hun carrières nog al-
tijd niet hoe Merckx in elkaar zat.

Volgens sommige biografen 
stond Merckx heel anders in het 
leven dan andere renners. Dat 
maakte hem tot wie hij was. De 
auteur probeerde dat te vatten 
door maandenlang allerhande 
personen te interviewen die met 
Merckx hebben samengewerkt 
of tegen hem hebben gekoerst. 	
Merckx zelf en zijn vrouw wezen 
een interview af, omdat ze con-
tractueel gebonden waren aan 
een ander boek. Het maakt het al-
leen maar spannender.

Het is ook geen hagiografie ge-
worden. Een heel hoofdstuk is 
gewijd aan de mysterieuze do-
pingzaak uit 1969. (De sportheld 

uit Meise werd driemaal tijdens 
zijn carrière betrapt op verboden 
spul.) Haast niemand in die tijd 
geloofde daarin. Het boek valt 
ook op door een interview waarin 
een arts beweert dat Merckx een 
hartafwijking had die hem net in 
staat stelde de prestaties te leve-
ren die hij leverde.

Pas na zijn tweede succesvol-
le carrière als fietsconstructeur 
kwamen ook Merckx’ warmte en 
humor naar boven en verdwenen 
zijn aangeboren bescheidenheid 
en wantrouwen. Volgens sommi-
gen is de ex-renner vandaag een 
ander mens. En dan is er ook nog 
het raadsel van Merckx’ frequen-
te kerkbezoek... (eds)

Daniel Friebe, Merckx. Een leven, 
Lannoo, Tielt, 2013, 272 blz.,  
19,99 euro.

Boek SPIRITUALITEIT

Ouder worden
Billy Graham

Billy Graham, geboren in 1918 
en dus 93 inmiddels, is een 

grote figuur in het Amerikaanse 
protestantisme. Graham richtte 
in de jaren 1950 in de Verenigde 
Staten een organisatie op, de Billy 

Graham Evangelistic Association, 
die onder meer wekelijkse radio-
uitzendingen (al meer dan een 
halve eeuw intussen), tijdschrif-
ten, films, columns in kranten 
en televisiespecials verzorgt. Hij 
preekte ‘kruistochten’ in de he-
le wereld die leidden tot de groei 
van het evangelische christen-
dom. Tegelijk onderhield hij een 
nauwe band met paus Joannes-
Paulus II.

Graham was ook een politieke 
figuur, die nauwe banden onder-
hield met de Democratische par-
tij en met meerdere Amerikaanse 
presidenten. Graham preekte in 
2006 zijn laatste dienst.

Dit boek is, zoals de titel Bijna 
thuis aangeeft, een soort afscheid 
in geloof. Graham heeft het over 
de laatste fase van het leven. Het 
is een praktisch boek dat ouderen 
wil stimuleren. „Oud worden is 
niet iets om te ontkennen of bang 

voor te zijn, maar iets om te omar-
men als onderdeel van Gods plan 
voor je leven”, schrijft hij.

Het geheel is geschreven in een 
getuigende, vertellende stijl met 
zeer geregeld een Bijbelse verwij-
zing. Zo zijn het als het ware pre-
ken. De Bijbel noemt het in de 
psalmen een zegen dat we de kin-
deren van onze kinderen mogen 
zien. Begrijpen we voldoende de 
zegen die God ons schenkt? (eds) 

Billy Graham, Bijna thuis. Een  
hoopvol boek over het ouder  
worden, Gideon, Hoornaar, 2013, 
210 blz., 14,95 euro.

Boek Geschiedenis

Waarom oorlog?
Christopher Clark

De boekenmarkt maakt zich 
op voor de honderdste ver-

jaardag van de Eerste Wereld-
oorlog. Christopher Clark is een 
Australische historicus die nauw-
gezet de aanloop naar die ver-
woestende wereldbrand uit de 
doeken doet.

Dat de auteur een Australiër is, 
is van belang. De Australische en 
Nieuw-Zeelandse troepen speel-
den immers een belangrijke rol in 

de strijd aan het westelijke front 
en ze tekenden voor heldhaftige 
militaire feiten. Toch sneuvelden 
de jongens van down under in een 
oorlog die zich ver van hun thuis-
front afspeelde. Waarom?

Clark zoekt uit wat er zich af-
speelde vóór die ochtend van 28 
juni 1914, toen aartshertog Franz 
Ferdinand en zijn vrouw Sophie 
Chotek het station van Sarajevo 
binnenreden. Even later werden 
ze vermoord en hun dood leidde 
37 dagen later tot de Eerste We-
reldoorlog.

Het conflict dat tijdens de zo-
mer van 1914 ontstond, bracht 65 
legers op de been en eiste drie we-
reldmachten en twintig miljoen 
mensenlevens. Nog steeds valt de 
aanloop tot de Eerste Wereldoor-
log op door zijn rauwe herken-
baarheid: zelfmoordterroristen, 
schimmige ondergrondse bewe-
gingen en massahysterie beheers-
ten toen Europa. Je voelde een 
wereldbrand onafwendbaar op je 
afkomen.

Christopher Clark benadert de 
Eerste Wereldoorlog alsof hij van-

daag zou kunnen uitbreken en hij 
brengt een levendige reconstruc-
tie van de historische feiten. Hij 
reikt ver terug in het verleden om 
de oorzaken aan te geven. Clark 
put uit archieven, bouwt zijn ver-
haal even grondig als adembene-
mend op en laat alle hoofdspe-
lers aan bod komen. Zijn relaas 
eindigt in augustus 1914, wan-
neer legers zich in de strijd wer-
pen, blind voor de gruwel die ze 
onherroepelijk teweeg zouden 
brengen. (eds)

Christopher Clark, Slaapwandelaars.  
Hoe Europa in 1914 ten oorlog trok, 
De Bezige Bij, Antwerpen, 2013, 
670 blz., 39,95 euro.

Het wekelijkse aanbod boeken, cd’s en dvd’s op deze bladzijde is ook te raadplegen en te 
bestellen via het Mediacenter op de website www.kerknet.be.

CD klassiek 

Bij de Zonnekoning
Michel Pignolet

Michel Pignolet de Monté-
clair (1667-1737), een leer-

ling van Marin Marais, was een 
interessant componist in zijn tijd. 
De Zonnekoning heerste toen 
over Frankrijk en het hofleven in 
Versailles zette de toon in Europa.

Michel Pignolet wist dankzij de 
muziek te ontsnappen aan de ar-
moede van zijn jeugd in een be-
scheiden dorp in de Haute-Mar-
ne. Als negenjarig weverskind, 
gezegend met een engelenstem, 
werd hij lid van de pueri cantores 
van de kathedraal van Langres. 
Op zijn twintigste trok hij naar 
Parijs, waar hij de contrabas 	
bespeelde in het orkest van de 
opera.

Zijn tijdgenoot Evrard Titon du 
Tillet noteerde dat Pignolet de 
eerste was die die Italiaanse mo-
de importeerde en hij weet nog te 
vertellen dat de contrabas een ge-
weldige indruk maakte op het Pa-
rijse publiek. Pignolet gaf ook les 
en baatte een muziekwinkel uit. 
Zijn compositorische productie 
was dus niet erg groot.

Typisch voor zijn stijl zijn effec-
ten. Zo liet hij bepaalde instru-
menten zoals de hoorn zachtjes 
spelen in de coulissen als in een 
jachtscène een effect van verte no-
dig leek. Theatrale grapjes waren 

dat, die andere componisten zo-
als Rameau gretig overnamen.

Het werk van Michel Pigno-
let de Montéclair wordt de jong-
ste jaren opnieuw ontdekt. Zeker 
de cantates werden al een aantal 
keer uitgebracht op cd evenals 
zijn concerto’s voor traversofluit.

Het Italiaanse ensemble Pian & 
Forte bestaat uit drie degelijke 
‘trompetters’ met versterking van 
Gabriele Cassone (ook natuur-
trompet) en Antonio Frige (kla-
vecimbel). Het ensemble maakt 
daarbij gebruik van kopieën van 
authentieke instrumenten. Zo 
krijg je als luisteraar een fraai 
beeld van deze muziek.

We stippen nog aan dat wat in 
Pignolets tijd als ‘concert’ werd 
bestempeld veeleer overeenkomt 
met wat wij thans verstaan onder 
het begrip ‘suite’. Het is een op-
volging van min of meer samen-
horende stukken, maar zonder 
strikte ordening. In dit geval vor-
men het vijfde en het zesde con-
cert elkaars tegenhangers, res-
pectievelijk ‘oorlog’ en ‘vrede’. 
Dat mag ook een goede reden ge-
noemd worden om de klaroen bo-
ven te halen.

O ja, en waar komt die Monté-
clair nu eindelijk vandaan in de 
naam van de componist? Adellij-
ke wortels? Neen, het was gewoon 
de naam van de vestingtoren van 
zijn geboortedorp Andelot. (jc)

Michel Pignolet de Montéclair,  
Concerts for Natural Trumpet and 
Harpsichord, Dynamic (distributie  
codaex), reeks Delizie Musicali, 
DM8004, 26,99 euro.

tijdschrift

Moeizame relatie
TGL

Mathijs Lamberigts doet in 
het jongste nummer van 

Tijdschrift voor Geestelijk Leven uit 
de doeken hoe er in het vroe-
ge christendom met seksualiteit 
werd omgegaan. Dat was bij aan-
vang redelijk open. Het celibaat 
werd weliswaar hoog gewaar-
deerd, maar er was bijvoorbeeld 
geen celibaatsplicht. De posi-
tie van Augustinus veroorzaakte 
echter een evolutie in de houding 
van het Christendom ten opzich-
te van seksualiteit en lichamelijk-
heid. Seksualiteit werd haast een 
kwaad dat slechts op goede wij-
ze kon bestaan binnen wettelijke 
grenzen en gericht op voortplan-

ting. Voor Augustinus’ tijdgenoot 
Julianus, de bisschop van Aecla-
num, was seksualiteit dan weer 
ingebed in Gods schepping en bij-
gevolg goed. Dat standpunt ver-
vaagde echter gedurende eeuwen.

Veel van de bijdragen in dit 
nummer van TGL bespreken de 
kwestie van seksueel misbruik in 
de schoot van de Kerk. De Neder-
landse theoloog Erik Borgman 
graaft naar de diepste wortels van 
de verantwoordelijkheid van de 
Kerk. Het zijn niet enkel de in-
dividuele leden van de Kerk die 
zich bezondigen aan feiten, ook 
de Kerk zelf. Dat kun je begrij-
pen door de Kerk te beschouwen 
als tegelijk heilig en zondig. De 
grote jezuïet Karl Rahner schreef 
er reeds over in 1947 en volgens 
Borgman is zijn standpunt ook 
nu nog best bruikbaar. (eds)

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 
maart/april 2013. Kerk en  
seksualiteit. Een moeizame relatie.


