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Woordje uitleg
kerk & leven, 10 APRIL 2013

In de rubriek Vraag het aan Theo 
schrijft Kristof Struys uitdrukke-
lijk: „De kruisdood is dus niet de 
wil van God.” De Catechismus van 
de katholieke Kerk stelt echter even 
uitdrukkelijk het tegendeel (zie 
nummers 612 en 1009). Een - liefst 
steekhoudend - woordje uitleg 
vanwege kerk & leven lijkt me 
hier zeer op zijn plaats.
Marcel STROOBANTS, Brugge

Jezus’ kruisdood
kerk & leven, 10 APRIL 2013

Ik las met opluchting de bijdrage 
van Kristof Struys waarin hij de 
hedendaagse visie in de theolo-
gie op de kruisdood van Jezus 
uiteenzet. Inderdaad niet gewild 
door God. Een God die offers 
zou willen of die door zoenoffers 
zou moeten worden omgepraat 
of omgekocht, is immers een 
‘onvoorstelbare’ God. Het is een 
achterhaald beeld dat godzijdank 
is uitgezuiverd.

Het beeld van offer als inzet 
voor elkaar en als teken van 
het belang en de waarde van de 
ander, is het meest humane dat er 
bestaat. Jezus heeft dat op unieke 
wijze door zijn universele betrok-
kenheid beleefd.

Het is echter nodig om die visie 
ook te actualiseren in de eucha-
ristieviering. Laten we dan ook 
de oude woorden van het offeren 
aan God vervangen door nieuwe 

woorden van inzet voor gerech-
tigheid, van ommekeer en verge-
ving, van mensen voor mensen. 
En dat onder de zegen van God, 
die Jezus abba, lieve Vader, noemt 
en die wij dus ook zo mogen 
noemen.
Joppy Schiltz, via e-mail

Grammaticakennis
kerk & leven, 10 APRIL 2013

In verband met de discussie over 
ons grammaticaonderwijs in de 
rubriek Lezersbrieven graag het 
volgende. Hoeveel tijd eraan 
wordt besteed, weet ik niet, maar 
ik constateer elke dag dat in dag-
bladen en ondertitelingen van 
televisieprogramma’s hopen fou-
ten staan. Foutloos schrijven, is 
nochtans een kwestie van inzicht 
in de grammatica.

Welnu, zelfs in opmerkingen 
van afgestudeerde onderwij-
zers staan soms opmerkelijke 
dt-fouten die wijzen op een dui-
delijk gebrek aan kennis. Ga je 
van een lagere school naar een 
ASO-richting in het middelbaar 

onderwijs, dan kan tegenwoor-
dig alleen de verstandige leerling 
mee. De anderen sukkelen met 
wat als bekend wordt beschouwd, 
hoewel het dat in feite niet is. Ik 
spreek uit ervaring, want af en 
hoe help ik eerstejaars leerlingen 
uit de Latijnse afdeling, die geen 
enkele functie in een zin kunnen 
‘duiden’ en die daardoor de mist 
ingaan.

Er schort dus wat aan de oplei-
ding van ons onderwijzend per-
soneel, wat onlangs trouwens 
werd aangeklaagd en bewezen op 
het VRT-nieuws.
Frieda Backer-Overbeek, 
Edegem

Eucharistie
kerk & leven, 16 APRIL 2013

Ik ben het volledig eens met lezer 
Willy Decavele als hij klaagt over 
het gebrek aan belangstelling 
voor de wekelijkse eucharistievie-
ring. Er wordt gezegd dat liefde 
een werkwoord is, maar gelo-
ven is er heel zeker een, en het 
geloof moet worden gevoed door 

regelmatige ontmoetingen met 
God zelf. Die kans heeft Chris-
tus ons trouwens gegeven en Hij 
vraagt ons zijn offer te gedenken.

Ik vraag me af of er geen brede 
acties kunnen worden onder- 
nomen, aangestuurd bijvoor-
beeld door de bisdommen, om 
allen aan te sporen tot het bijwo-
nen van de eucharistie. De tijd 
is er rijp voor. De misbruikmi-
serie is achter de rug en we heb-
ben een paus die bij velen sym-
pathie losmaakt. In Nederland 
zijn er al acties in die zin en wordt 
er gepleit voor grootschalige 
catechese-initiatieven.

We kunnen beginnen in de scho-
len, zodat er iets wordt gedaan 
aan de schrijnende afwezigheid 
van jonge mensen in de ker-
ken. Op school wordt ongetwij-
feld gesteld dat het christendom 
staat voor hoogstaande ‘waarden’. 
Maar bovenal dient men duide-
lijk te maken dat het in onze gods-
dienst draait om een persoonlijke 
God, die ons persoonlijk wil ont-
moeten. En waar kan dat beter 
dan in de eucharistieviering?
Gilbert KNUYT, Bilzen

Samenleving  
heeft bezield  
ACW nodig

”
In zijn encycliek Rerum novarum uit 1891 spoorde paus Leo 
XIII de christenen aan op te komen voor een rechtvaardige 

samenleving. Rechtmatig loon voor iedereen, recht op eigendom 
en solidariteit met de armen, vormden de uitgangspunten voor 
de sociale leer van de Kerk en voor de stichting van christelijk 
geïnspireerde vakbonden, coöperaties en sociale verenigingen. Voor 
de christelijke arbeidersbeweging ACW is Rerum novarum zowat 
haar grondvest. Dat blijkt telkens weer op de vieringen van Rerum 
novarum, die op Hemelvaart plaatsvinden.

Rerum novarum staat symbool voor de christelijke sociale 
bewogenheid, ook al hebben dit jaar sommigen daar misschien 
vragen bij. In de nasleep van de bankencrisis en het Dexia-
debacle werd het ACW immers van fiscale fraude en misbruik van 
vennootschapsgoederen beschuldigd. Al blijft het wachten op de 
uitkomst van het gerechtelijke onderzoek, de schade is aanzienlijk. 
De affaire zadelde het ACW niet alleen met een enorme financiële 
kater op – met zware gevolgen van dien voor het vrijwilligerswerk 
– maar ook met een ongezien imagoverlies. Verwijten van egoïsme, 
opportunisme en geldzucht werden door sommige media 
bovendien gretig veralgemeend tot de hele christelijke zuil.

Het is best mogelijk dat het ACW fouten heeft gemaakt – welke 
beweging maakt die niet? – door in tijden van hoogconjunctuur de 
coöperatieve gedachte ondergeschikt te maken aan allianties met 
internationale financiële groepen. Als dat het geval blijkt, moet 
de beweging daarvan de gevolgen dragen. Dat mag evenwel geen 
reden zijn tot leedvermaak. Integendeel. Het ACW is als geen andere 
vereniging vervlochten met het engagement van vele duizenden 
vrijwilligers die in Vlaanderen het beste van zichzelf geven. Tot in 
de kleinste uithoeken kunnen ze daarbij rekenen op ACW-steun en 
-omkadering. Vrijwilligers zijn voor de samenleving onontbeerlijk. 
Hun onbaatzuchtige inzet en goodwill zijn het beste tegengif voor 

onverschilligheid, verzuring en cynisme. Ook zij hebben echter 
vorming, bemoediging en structuur nodig. Het ACW nam die taak 
decennialang op zich. Uiteraard deden ook andere organisaties 
dat, maar – ere wie ere toekomt – in Vlaanderen wist het ACW op 
de meeste plaatsen de meeste mensen te mobiliseren om werk te 
maken van spontane solidariteit. Dat ‘sociale kapitaal’ mag niet 
verloren gaan. Vandaar dat we er alle belang bij hebben dat de 
christelijke arbeidersbeweging de nodige kracht blijft putten uit 
haar idealen van destijds en zo haar geloofwaardigheid terugvindt. 
Meer dan ooit is er nood aan een sterk middenveld, aan sterke 
bewegingen en verenigingen die mensen kunnen enthousiasmeren 
voor maatschappelijke idealen.

Een van de grote problemen van onze samenleving is het gebrek 
aan partijen en bewegingen waarmee de doorsnee burger zich kan 
identificeren of die hij kan vertrouwen. Velen knappen daarop 
af en willen geen maatschappelijk engagement meer opnemen. 
Waar de collectieve input van het middenveld verdwijnt, steekt 
het individualisme de kop op, zapt de kiezer van de ene partij naar 
de andere en worden armen en minderbedeelden almaar meer het 
slachtoffer van een duale samenleving. Alleen een sterk middenveld 
bezielt mensen tot inzet en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Die taak heeft de christelijke arbeidersbeweging in het verleden 
bij uitstek vervuld en daarvoor moeten we in de toekomst op haar 
kunnen blijven rekenen.

„Verenig jullie en neem nieuwe initiatieven”, zei paus Leo XIII in 
1891. „Verlies vooral de armen niet uit het oog”, zegt paus Franciscus 
vandaag. Tussen 1891 en 2013 is er veel gerealiseerd – ook al liep het 
soms eens fout. De opdracht van de christelijke arbeidersbeweging 
en van de hele christelijke zuil blijft evenwel denkers en doeners te 
inspireren om vanuit de evangelische boodschap mee te bouwen aan 
een rechtvaardige en bezielde samenleving.”

Bert Claerhout

column

	 6	 in de pen	 8 mei 2013	 kerk & leven

Colofon
kerk & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be
kerk & leven is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

verantwoordelijke 
uitgever
Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk 
voor de eigen teksten

redactie
Algemene redactie
tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be
Hoofdredacteur
Bert Claerhout
Eindredacteur
Peter Gordts
Redacteurs
Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel
Lieve Wouters
Redactiesecretariaat & Optocht
Martine Croonen
secretariaat.kl@kerknet.be
Diocesane redactie Antwerpen
Susan Van Lommel
Filip Ceulemans
Schoenmarkt 2
2000 Antwerpen
tel. 03 202 84 30
fax 03 202 84 31
redactie.bisdom.antwerpen@
kerknet.be
Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert
Diocesaan Centrum Groenhove
Bosdreef 5
8820 Torhout
tel. 050 74 56 38
liselotte.anckaert@kerknet.be
Diocesane redactie Gent
Eveline Coppin
Bisdomplein 1
9000 Gent
tel. 09 225 16 26
fax 09 223 39 59
eveline.coppin@kerknet.be
Diocesane redactie Hasselt
Jan Colla
Vrijwilligersplein 14
3500 Hasselt
tel. 011 28 84 40
jan.colla@kerknet.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6
2800 Mechelen
tel. 015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

vormgeving
Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
Patrick Claessens

publiciteit
Trevi plus bvba
Meerlaan 9
9620 Zottegem
tel. 09 360 48 54
fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

dienst parochiebladen
tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

abonnementen
Abonnementen en adreswijzigin-
gen uitsluitend via de parochie

drukkerij
NV Halewijn

© copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateri-
aal uit kerk & leven zijn auteurs-
rechtelijk beschermd. Zonder toe-
stemming van de uitgever mogen 
ze op geen enkele wijze worden 
verspreid. De uitgever is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud 
van de advertenties. Lezersbrieven 
moeten naam en adres vermelden. 
De redactie behoudt zich het recht 
teksten in te korten of te weigeren.

Hoe kan jij in je drukke leven, innerlijke rust, diepgang en 
waarachtigheid ervaren? Leer stilvallen, mediteren of bidden.

www.startdestilte.be
Probeer 
het uit op startdestil


