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Tilly STUCKENS

De duif leeft nog. Ze ligt naast de 
weg. Haar buik is bebloed. Een 
pootje ligt in een vreemde kron-
kel tegen haar borst. Ik vraag 
raad aan buren bij wie ik dikwijls 
duiven zie. Zij denken dat ze kan 
gered worden. „Ontsmet haar 
wonde en geef haar eten en drin-
ken.” Ik volg hun raad op. Zet de 
duif in een bakje bij mij naast de 
pc. Ze kijkt rustig rond. Zoals ze 
daar zit, is van haar wonde niets 
te zien. Maar eten of drinken 
doet ze niet.

Ik kijk een tekst na voor het 
pinksternummer van het pa-
rochieblad. Toen we ons op de 

redactievergadering afvroegen 
welke illustratie daar bij hoorde, 
stemde de meerderheid voor 
een duif. Ik voelde er niet zoveel 
voor. Altijd een duif. Waar komt 
die verzinnebeelding van de hei-
lige Geest eigenlijk vandaan? „In 
de Handelingen van de Aposte-
len staat het zo”, zegt onze pas-
toor. „De duif is het symbool van 
vrede, reinheid, vernieuwing.” 
Tegen de apostelen kan ik niet 
op, natuurlijk. Al blijf ik met de 
vraag zitten of duiven edeler zijn 
dan andere vogels. Als ik ze bezig 
zie op de voederplank, merk ik 
daar niets van.

Er valt me nog iets op: taalkun-
dig is duif vrouwelijk. Terwijl 
God zich geopenbaard heeft 
met mannelijke beelden: Vader, 
Zoon, Geest. Maar de traditie zal 
wel haar rechten hebben, zeker?. 
„Voor jullie is het in ieder geval 
een hele eer”, zeg ik tot de duif 
naast mij.

Ze hoort me niet. Ze is dood.
Ik streel haar nog warme, zij-

dezachte hals. „Ik had Pinkste-
ren met je willen vieren”, zeg ik. 
„En je zodra je genezen was vrij 
laten.”

Ik begraaf haar onder de gou-
den regen. De bloesems die op 
het grafje dwarrelen, lijken op 
kleine vurige tongen.

Deze cursiefjes werden geplukt uit 
Het jaar van de ganzen (Halewijn, 
Antwerpen, 2004). U kunt het boek 
bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 7 euro (5 euro 
plus 2 euro verzendingskosten) per 
exemplaar op rekeningnummer 
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Vermeld bij de 
mededeling duidelijk het gewenste 
aantal exemplaren evenals „code 
177”. Het boek wordt u toegestuurd 
na ontvangst van uw betaling.

HET JAAR VAN DE GANZEN

PINKSTEREN

Zondagsgebed
Bij Pinksteren  Michel T’Joen

Een andere helper

Als uw Geest
de kracht is die U overeind hield
tot op het kruis,
de kracht van de Vader
die U uit de dood heeft opgewekt,
de liefde
waarmee Hij U van eeuwigheid bejegende,
de Bijstand
die Gij ons hebt beloofd en gegeven,
wil ik mij voortaan
op Hem alleen verlaten.

Geen andere kracht,
noch in noch buiten mezelf,
grijp ik krampachtig aan.
Uw Helper blijft mij bij,
verblijft in mij.
Hij zal mij leiden!

Kom, heilige Geest,
alleen uw liefde
kan mijn hart vervullen.
Gij, die de Dienaar
verheven hebt tot Heer,
die zijn dienaars
tot apostelen hebt bemoedigd,
armen tot vruchtbaarheid beweegt,
wees mijn enige Levenskracht.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Nu zondag vieren we Pinksteren. Natuurlijk werd aan het weer van 
Pinksteren heel wat belang gehecht. Zo zei men:
PINKSTERREGEN
IS GODES ZEGEN.

Het weer van Pinksteren, zo zei men vroeger, zou zelfs invloed hebben 
op het weer dat we met Kerstmis gaan krijgen, want:
NATTE PINKSTEREN, VETTE KERSTMIS,
ZONNIGE PINKSTEREN, DORRE KERSTMIS.

Nu stel ik mij wel de vraag of je aan die Pinksterweerspreuken geloof 
mag hechten. Want Pinksteren heeft geen vaste datum op de kalen-
der; het is een veranderlijke feestdag. Naar mijn smaak mag je die 
spreuken dus wel vergeten. Al blijft er één spreuk die misschien toch 
wel een waarheid inhoudt:
VOOR SINKSEN LAAT MEN ZIJN JAS NIET VAREN,
NA SINKSEN KAN J’HEM IN DE KAST BEWAREN.

In de volksgeneeskunde is Pinksteren een bijzonder belangrijke dag. 
Want je weet het: vroeger trachtte men zijn kwaaltjes met alles en nog 
wat en soms met de meest vreemde voorwerpen en handelingen te ge-
nezen. Al die middeltjes worden echter in de volksgeneeskunde opzij-
geschoven door deze ene spreuk, die gaat over de regen van Sinksen:
SINKSENWATER
HEELT ALLES.

Weg dus met alle medicijnen en recepten: mocht het zondag regenen, 
vang dan die regen op en bewaar hem in een kluis want daarmee zal je 
alle ziekten kunnen genezen… zo zei men vroeger althans.


