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In de litanie van de heilige Maagd 
Maria (litanie van Loreto) wordt 
Maria als volgt omschreven: 
„Moeder van God, Christus, de 
Kerk, de goddelijke genade, goede 
raad, Schepper, Zaligmaker, Spie-
gel van gerechtigheid, Zetel van 
wijsheid, Oorzaak van onze blijd-
schap, Geestelijk vat, Eerwaardig 
vat, Heerlijk vat van godsvrucht, 
Mystieke roos, Ivoren toren, 
Gouden huis, Deur van de he-
mel, Morgenster, Heil van de zie-
ken, Toevlucht van de zondaren, 
Troosteres van de bedroefden, 
Hulp van de christenen, Koningin 
van de engelen, de aartsvaders, de 
profeten, de apostelen, de marte-
laren, de belijders, de maagden, 
alle heiligen in de hemel opgeno-
men, de heilige rozenkrans, het 
gezin, de vrede.”

Voor de katholieke Kerk is de 
Moeder van Jezus de grootste van 
alle vrouwen. Sergius I (687-701) 
begon de vier belangrijkste Maria-
feesten met processies te vieren: 
Maria-Lichtmis (2 februari), Ma-
ria Boodschap of Aankondiging 
van de Heer (25 maart), Maria-He-
melvaart (15 augustus) en Maria 
Geboorte (8 september). Leo XIII 
(1878-1903) wijdde aan Maria 
en de rozenkrans elf encyclieken 
en voerde de feestdag van de hei-
lige Familie in. De Mariadevotie 
beleefde vooral tijdens het pon-
tificaat van Pius XII (1939-1958) 

haar bloeitijd. Laatstgenoemde 
publiceerde vierhonderd officiële 
documenten waarvan de inhoud 
de Mariaverering moest bevorde-
ren en waarin de Mariologie werd 
vastgelegd. Naar aanleiding van 
de honderdste verjaardag van de 
afkondiging van het dogma van 
de Onbevlekte Ontvangenis orga-
niseerde hij het eerste Mariajaar 
uit de kerkgeschiedenis (1954).

Sinds 1938 legt de paus op het 
hoogfeest van Maria Onbevlekte 
Ontvangenis (8 december) een 
krans neer aan de Zuil van de On-
bevlekte. Die verrijst in het hartje 
van de Romeinse luxe en toeris-
me, voor de Spaanse ambassade 
bij de Heilige Stoel en vlak bij de 
Spaanse Trappen. Dit monument 
werd in 1857 opgericht ter herin-
nering aan de afkondiging van het 
dogma van de Onbevlekte Ont-
vangenis door Pius IX in 1854. 
Op de antieke marmeren zuil, die 
onder een klooster werd gevon-
den, staat een Mariabeeld. Aan de 
voet bevinden zich beelden van 
de profeten Mozes, David, Jesaja 
en Ezechiël. De Romeinse brand-
weer versiert het Mariabeeld met 
een bloemenkrans. Traditioneel 
spreekt de paus een bijzonder ge-
bed tot Maria uit waarin hij vaak 
een boodschap aan de stad Rome 
opneemt, en zegent hij een korf 
rozen die aan de voet van de zuil 
wordt neergezet.

In weinig andere katholieke lan-
den speelt de Mariacultus zo’n be-
langrijke rol als in Polen. Dit werd 
duidelijk tijdens het pontificaat 
van Karol Wojtyla. „Als Jezus het 
leven is, dan is Maria de moeder 
van het leven. Als Jezus de hoop 
is, dan is Maria de moeder van de 
hoop. Als Jezus de vrede is, dan is 
Maria de moeder van de vrede, de 
moeder van de vredevorst.” Die 
woorden sprak Joannes-Paulus 
II tijdens de nieuwjaarsmis van 
2002 in de Sint-Pietersbasiliek.

Met zijn vader ging Karol Wo-
jtyla vaak op bedevaart naar het 
dichtbijgelegen bedevaartsoord 
Kalwaria Zebrzydowska dat hij 
verkoos boven de Zwarte Ma-
donna van Jasna Gora nabij Czes-
tochowa, de spirituele hoofdstad 
van Polen. Vanaf zijn seminarie-
periode had hij de gewoonte om 
de blaadjes waarop hij notities 
schreef tijdens een college of een 
conferentie, met woorden van het 
Ave Maria te nummeren. Johan-
nes Paulus II nam Maria op in zijn 
pausleuze Totus Tuus (Geheel de 
uwe). Op zijn wapen verwijst de 
hoofdletter M naar haar. Vanaf 
het Sint-Pietersplein is de mo-
zaïek te zien waarop Maria met 
kind afgebeeld staat en daaronder 
zijn wapenschild en leuze. Met 
dit motto legde hij zijn hele le-
ven en pontificaat in Maria’s han-
den en stelde zich volledig onder 

haar bescherming. Die woorden 
ontdekte de paus in de periode 
toen de nationaalsocialisten zijn 
vaderland bezetten en hijzelf als 
arbeider in een Poolse fabriek 
zijn brood verdiende. Hij las ze in 
Traité de la vraie dévotion à la Vierge 
(1712) van de Franse heilige Louis-
Marie Grignion de Montfort: „Ik 
ben helemaal de uwe, en alles wat 
van mij is, behoort U toe.” Als 
paus beëindigde hij talloze do-
cumenten met fragmenten over 
de betekenis van Maria. Geen en-
cycliek sloot zonder een blik op 
haar.
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Omroep

19	 mei, 9 uur, Braambos via VRT 
één (herhaling omstreeks 23.30 uur 
via Braambos). In de miniserie 
Niet wereldvreemd speelt passie 
een zeer belangrijke rol. De pas-
sie waarmee een persoon dingen 
doet, maakt hem of haar tot een 
uniek menselijk wezen. Braam-
bos speurt bij zes gasten naar wat 
hen drijft in hun leven en naar de 
wijze waarop het geloof daarbij 
een rol speelt. Hun antwoorden 
blijken zeer verscheiden, maar 
ze hebben alvast gemeenschap-
pelijk dat wereldvreemdheid aan 
geen van hen is besteed. In deze 
derde en laatste aflevering blijkt 
diplomate Annemie Wittockx 
een groot hart te hebben voor 
Centraal-Afrika. Dirk Loosveldt, 
directeur van de sociale dienst 
van een OCMW, helpt dan weer 
programmamakers zowel als kij-
kers bepaalde betekenisvolle ont-
wikkelingen in de samenleving 
onder de loep te nemen.
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Interview  Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

Een journalist ondervraagt een man over alcohol en alcoholmisbruik.

– Drinkt u dagelijks?

– Ja.

– Hoeveel drinkt u dan per dag?

– Oh, zo’n krat of drie, maar pas na het middaguur.

– Hoeveel kost een kratje?

– Zo’n 10 euro.

– En hoelang heeft u al die gewoonte?

– Een jaar of vijftien.

– Dus een kratje kost 10 euro en u drinkt drie kratjes per dag, dat kost 
u dat dus ongeveer 900 euro per maand. In een jaar kost het u 10.800 
euro, correct?

– Correct.

– Als u in één jaar 10.800 euro aan bier besteedt, is dat in vijftien jaar 
zowat 162.000 euro, correct?

– Klopt.

– Is het wel eens tot u doorgedrongen dat als u de laatste drie 
decennia geen bier had gedronken, u voor het geld dat u had 
uitgespaard, een Ferrari had kunnen kopen?

– Aha. Drinkt u?

– Ik? Nooit.

– Waar staat uw Ferrari?

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


