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Bestelbon
Stuur deze bon terug aan Halewijn uitgaven 
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210 08 36, halewijn.uitgaven@kerknet.be. We sturen u het boek toe. U betaalt na ontvangst. 

Naam:  ..........................................................................................................................................

Straat: .................................................................................................. Nr:  ...............................

Postcode:  .............................  Gemeente: .........................................................................

E-mail:  .........................................................................................................................................

Bestelt:

....... ex. Paus Franciscus, Leven en denken van Jorge Bergoglio

aan 19,50 euro/ex. (verzending inbegrepen)

Datum:   Handtekening:

Uw naam- en adresgegevens worden opgenomen in het bestand van de N.V. Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. U hebt recht tot toegang en verbetering van die gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Bestellen kan via www.halewijn.info, per mail aan halewijn.uitgaven@kerknet.be of met de bon hieronder.
Het boek is ook verkrijgbaar bij de boekhandel en de liturgische centra.

14 x 21 cm • 216 blz.
Prijs: 19,50 euro

(verzendkosten inbegrepen)

Paus Franciscus
Leven en denken van Jorge Bergoglio
Sergio Rubin en Francesca Ambrogetti

Hét boek over de persoonlijkheid en de manier van denken van de huidige paus.

Het boek ‘Paus Franciscus’ bevat indringende 
gesprekken met de toenmalige kardinaal van Buenos 
Aires, die op 13 maart 2013 tot paus werd verkozen. 

Jorge Bergoglio vertelt hoe zijn familie in Buenos Aires 
terechtkwam, waar hij geboren werd en opgroeide. Hij 
vertelt over zijn priesterroeping, zijn keuze voor de 
Jezuïetenorde, zijn ervaringen in het onderwijs en het 
pastoraat en zijn verheffi ng tot kardinaal door paus 
Johannes Paulus II. Ook geeft hij zijn visie op actuele 

maatschappelijke en kerkelijke kwesties. Bergoglio 
voert een openhartig gesprek en schuwt lastige 
onderwerpen zoals de misbruikschandalen en de 
Argentijnse dictatuur niet. 

Het boek verscheen in 2010 bij Ediciones B in Argentinië. 
Het werd uit het Spaans vertaald door theoloog Marc 
van der Post, al jaren werkzaam als pastoraal werker in 
een voorstad van Buenos Aires.

14 x 21 cm • 216 blz.

Advertentie

’t Vlot op weg met engelen
Antwerps drugs- en straatpastoraat drie dagen lang op bezoek in Averbode

XX Het idee van een  
bedevaart werd  
overgenomen van het 
drugspastoraat in 
Amsterdam
XX De driedaagse blijkt 
banden voor het leven 
te smeden
XX De paters in Averbode 
maken indruk op de 
gasten en de buddy’s

Filip Ceulemans
Veel bonter dan de gasten die be-
gin mei bij hen verbleven, krij-
gen de paters van de abdij van 
Averbode ze niet vaak op bezoek. 
Het Antwerpse drugs- en straat-
pastoraat ’t Vlot zakte met negen 
gasten en ongeveer evenveel be-
geleiders – hier zijn dat buddy’s 
– af naar de norbertijnenabdij in 
Vlaams-Brabant. Drie dagen om 
tot rust te komen, om elkaar be-
ter te leren kennen en om elkaar 
meer te leren waarderen.

Bij de gasten van ’t Vlot bevon-
den zich (ex-)drugsgebruikers, 
daklozen, mensen zonder pa-

pieren, onder hen christenen en 
moslims. „De aanwezigheid van 
moslims gaf een extra dimensie 
aan ons verblijf in de abdij”, zegt 
Niek Everts van ’t Vlot.

Het idee voor een dergelijk ver-
blijf vond enkele jaren geleden 
zijn oorsprong in een initiatief 
van het drugspastoraat in Am-
sterdam. „Toen we daar op be-
zoek waren, kregen we te horen 
dat ze op bedevaart trokken naar 
Lourdes”, vertelt Everts.

„Ik was toen in Amsterdam 
een van de gasten”, pikt José in 
op Everts betoog. „Ik beloof-
de daar dat ik mee naar Lourdes 
zou gaan als ook het Antwerp-
se drugs- en stadspastoraat zo’n 
bedevaart zou organiseren. Toen 
dat vier jaar geleden daadwerke-
lijk gebeurde, kon ik door om-
standigheden echter niet mee. 
Ik ben dan ook blij dat ik er deze 
keer wel kan bijzijn.”

Misschien is de driedaagse, die 
na een verblijf in de abdij van 
Averbode eindigde met een voet-
tocht naar Scherpenheuvel, voor 
José een voorbode voor meer. „Ik 
wil immers binnen enkele ja-
ren met de fiets naar Santiago de 
Compostela”, vertelt de gewezen 
drugsverslaafde, die intussen 
twee jaar van de drugs af is.

Het verblijf in de abdij stond in 
het teken van engelen. „We ba-
seerden ons op het boek Vijftig 
engelen voor je ziel van de Duitse 
benedictijn en succesauteur An-
selm Grün”, legt Everts uit. „We 
stelden steekkaarten samen met 
de verschillende engelen en op 
basis daarvan kon iedereen zijn 
engel – van de harmonie, van het 
langzame leven, van het doorzet-
ten, enzovoorts – kiezen. Vervol-
gens vertelde iedereen waarom 

hij een welbepaalde engel had 
gekozen. Het verhaal van de en-
gelen heeft het voordeel dat het 
iedereen, christen of moslim, 
aanspreekt.”

De reacties van de deelnemers 
aan de driedaagse zijn meer dan 
enthousiast. En dus dringt een 
verlengstuk zich op. Waarom 
nog de logistiek vaak lastige trip 
naar Lourdes ondernemen, als 
je spreekwoordelijk vlakbij naar 
Averbode kunt? „Averbode is het 

aards paradijs en we weten niet 
waarom ze dat zo lang voor ons 
verborgen hielden”, luidt het op 
de blog die aan de trip is gewijd. 
Niek Everts denkt er sterk aan 
om voortaan jaarlijks Averbode 
op te zoeken.

Ook Els is onder de indruk van 
de omgeving van de abdij. „Niet 
alleen van het gebouw, maar ook 
van het onthaal van de paters en 
hun omgang met ons. Hoewel we 
een zeer gevarieerde groep vorm-
den, waren we na twee dagen 
toch een hechte groep van men-
sen die bereid waren iets voor el-
kaar te doen. Hoe verscheiden 
ook, allemaal hebben we dezelf-
de drang: overleven. Iedereen 
doet dat wel op zijn eigen ma-
nier. Hier zijn in elk geval ban-
den voor het leven gesmeed.”

Het laatste woord is aan Ab-
delkader, een Marokkaan zon-
der papieren. „Ik kwam voor het 
eerst in een abdij en moet zeg-
gen dat de paters uitzonderlijke 
mensen zijn. Het viel ook op dat 
christenen en moslims eigenlijk 
niet verschillen. Alleen heeft jul-
lie God een zoon, de onze niet.”

De blog van ’t Vlot in Averbode met 
foto’s en teksten is te bekijken op 
tvlotinaverbode.blogspot.be.

José (rechts op de foto) ziet de driedaagse in Averbode als een 
opstap naar Santiago de Compostela.  © Ingrid Hannes


