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Hedwig VAN PETEGHEM

Neen, dit is geen stopwoord van 
een brandweerman. Integendeel, 
deze woorden zijn slechts een 
schamele poging om een ervaring 
van laaiend enthousiasme weer te 
geven. En of het nu om een nieuwe 
relatie gaat, of om de geboorte van 
een kind, of om een droom van een 
geschenk – dat zalige gevoel lijkt 
wel voor eeuwig te zijn. Het opent 
nieuwe perspectieven, doet ons 
verder uitzien naar de toekomst 
en geeft ons nieuwe energie.

Spijtig genoeg kunnen we zo’n 
gebeurtenissen niet vasthouden. 
Hoe harder je erop nijpt, hoe 
sneller ze als zand door je vingers 

glippen. Misschien werken ze als 
zonnestralen: de lichtbundel zelf 
hebben we niet in de greep, we 
zien vooral het effect van bloei en 
groei.

Vuur moet gevoed worden, an-
ders blijft het niet branden. Dat 
is altijd al zo geweest, zowel bij 
barbecues als bij mensen. Is het 
dan ook van alle tijden dat men-
sen uitgedoofd raken? Werkt 
onze tijdsgeest het in de hand dat 
mensen uitgeblust zijn? Ik weet 
het niet. Wel ben ik ervan over-
tuigd dat zij daar zelf geen schuld 
aan hebben. De warmtebron ligt 
nooit in onszelf, wel buiten ons: 

bij hartverwarmende mensen, bij 
de Geest die levend maakt.

Als wij ons opsluiten in onze ver-
blijfplaats uit vrees voor alles wat 
gebeurt, leeg door de vele ontgoo-
chelingen of moe door altijd op 
onze tippen te lopen, laten wij 
dan de Geest nog binnen die op-
wekt en aanmoedigt? Iemand die 
tegen je zegt: „Wees maar gerust.” 
Dat is al genoeg om de waakvlam 
terug te doen oplaaien, om naar 
buiten te gaan en met een vurige 
tong die warmte uit te dragen. Je 
zult de hoop bij de mensen die je 
ontmoet nogal zien opflakkeren.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). U kunt het boek 
bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 6 euro, verzen-
dingskosten inbegrepen per exem-
plaar op rekeningnummer (BE61) 
220-0971727-17 van Uitgeverij 

Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 
Antwerpen. Vermeld bij de medede-
ling duidelijk het gewenste aantal 
exemplaren evenals „code 233”. 
Het boek wordt u toegestuurd na 
ontvangst van uw betaling.

Om de laatste vijf cursiefjes van Tilly 
Stuckens beter te laten aansluiten bij de 
tijd van het jaar, serveren we u ook deze 
week een pennenvrucht van onze nieu-
we gastauteur, Hedwig Van Peteghem. 
Diaken in de Sint-Jozefparochie in Bras-
schaat, schrijft godsdienstleerkracht 
Van Peteghem sinds 2001 een wekelijks 
cursiefje in Kerk & Leven Brasschaat, 
zijn plaatselijk parochieblad.

oPkIkkERTJEs

IN VUUR EN VLAM

Zondagsgebed
Bij Drievuldigheidszondag

Geroepen

Heer Jezus,
Gij hebt ons vrienden genoemd,
Gij hebt ons omhelsd, gezegend en gezonden.

Uw liefde is om lief te hebben,
uw zegen om te zegenen,
uw zending om te verkondigen.

Wij bidden U:
laat jonge mensen luisteren naar uw roep,
antwoorden op uw omhelzing,
uw zegen erkennen,
aanvaarden gezonden te zijn.

Geef ons bewogen christenen,
uw medewerkers,
gehuwd en ongehuwd,
religieuzen, priesters en diakens.

Geef dat schroom plaats maakt voor moed.
Doe ons ontdekken
hoe mooi het is de levensweg te gaan
in dienst van Kerk en medemens,
hoeveel vreugde het schenkt,
om het licht van uw gelaat
op ieder mens te doen schijnen.

Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Nu zaterdag is het Sint-Urbaansdag. In de 15e eeuw schreef men in 
Den Ouden Rymalmanak volgend versje:
SENTE URBAENDACH GAET DE LENTIN UUT,
DAN KOMT DIE SOMER MET SYNE VIRTUUT,
DAT WEDER BEGHINT TE WESEN SCHONE,
DE SONNE WARM AAN DEN TRONE.

Met andere woorden: vanaf nu moeten we de overgang van de lente 
naar de zomer beginnen voelen. 

Sint-Urbaan is patroon van de wijngaardeniers. Zijn feestdag valt 
normaal gesproken op het tijdstip dat de wijngaard in bloei staat. 
Vandaar.

Men was vroeger de mening toegedaan dat een zonnige Urbanusdag 
een goede wijnoogst voorspelde. Daarentegen, regent het op die dag, 
dan zal de druivenoogst maar matig worden en bovendien zullen de 
druiven dan van ongelijke grootte zijn.

Daar komt dit nog bij: zaai zaterdag absoluut geen haver. De volks-
overlevering leert ons immers dat haver die gezaaid werd op Ur-
banusdag, niet zal gedijen. Kan je evenwel je zaaidrift die dag niet 
bedwingen, begeef je dan aan het vlas. Dat zal dan later op het jaar 
wel weelderig groeien. Zo staat het in de oude boerenalmanakken ge-
schreven.

De maand mei is nu bijna voorbij. We kunnen ons de volgende dagen 
nog aan een stevig onweer verwachten, zeggen onze voorouders. En 
daar waren ze dan blij om, want:
ONWEER IN MEI, GEEFT GRAS IN DE WEI.

Om af te sluiten geef ik u nog een variante op die spreuk:
ONWEER IN MEI, IS EEN VRUCHTBAAR GETIJ.


