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EVANGELIE
Toen Jezus de stad Kafarnaüm binnenkwam, liepen en-
kele Joden op Hem toe en vroegen Hem om naar het 
huis van een honderdman* te komen en diens knecht te 
genezen. „De man verdient het om te worden geholpen, 
want hij is goed”, zegden ze. 
Zodra Jezus het huis naderde, kwamen de vrienden van 
de honderdman op Jezus toegelopen met een bood-
schap van hun meester: „Heer, spaar U de moeite, want 
ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. U hoeft 
maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn.” Jezus 
keek om naar de mensen die Hem waren gevolgd en 
zei: „Nergens heb ik zo’n groot geloof gevonden!” Toen 
de vrienden terugkeerden naar het huis van de honderd-
man, was de knecht al genezen.

 Naar Lucas 7, 1-10

* officier in het Romeinse leger met honderd soldaten onder zich, 
vandaar de naam honderdman

GELOVEN IS
ELKAARS ZORGEN DRAGEN

Hoewel de honderdman zelf veel macht heeft over 
zijn soldaten, voelt hij zich niet waardig genoeg om 

Jezus te ontmoeten. Omdat hij geen Jood is, maar een 
Romein, meent hij geen recht te hebben op de goede 
daden die Jezus verricht. Jezus is verbaasd over het 
geloof van de honderdman en over diens bezorgdheid 
voor de zieke knecht. De honderdman heeft een groot 
hart. Daarom ook willen anderen hem graag helpen. 
Als mensen, hoe verschillend ook, zorg dragen voor el-
kaar, gaat de deur van hun hart open en krijgt ruzie 
geen kans.

MISDIENAARS 
IN DADIZELE
Aan de vooravond van de 
maand mei kwamen ook de 
misdienaars uit het bisdom 
Brugge samen. Met drie-
honderd waren ze, die avond 
in Dadizele. Na een streepje 
muziek, een eucharistievie-
ring en een gebedstocht met 
fakkels door de rozentuin 
werden de misdienaars in 
het parochiehuis verwend 
met friet en frikandel.

ontkenning
Kaïn en …
prachtig
niet levend
kleur van de liefde
zoogdier met stekels
ander woord voor beest
inwoner uit Noorwegen
geelachtige kleur
deel van de voet

Stef Desodt

Zoekwoorden
Van elk te zoeken woord krijg je een omschrijving. Plaats 
de eerste letters van de gevonden woorden op een rij. 
Lees van rechts naar links. Gevonden? Weet je wat het 
woord betekent? Niet? Lees dan snel bovenstaande 
tekstjes over het evangelie.

OP TOCHT MET TWEE, 
OF TOCH MET DRIE?

Mocht jij Jezus vandaag ontmoeten, zou je 
Hem dan herkennen? Misschien zit Jezus 
wel in die vreemde man die je vandaag de 
weg wees. Of in die zieke klasgenoot voor 
wie je notities nam. „Jezus zet mensen op 
jouw weg. Kijk en luister dus goed naar el-
kaar.” Het is muisstil als vicaris Jaak Jans-
sen die woorden uitspreekt bij de start van 
de Limburgse misdienaarsplusdag in Hoe-
pertingen.
In kasteel Mariagaarde treffen we misdie-

naars van alle leeftijden aan. Net zoals de 
Emmaüsgangers gaan ze vandaag op weg. 
Om Jezus te ontmoeten en te herkennen, in 
elkaar en in de dingen die ze samen zullen 
beleven.
De groene vlag wappert voor de kunste-

naars. Onder de witte vlag verzamelen de 
dansers. De gele vlag is voor de jeugdige 
kwissers. Terwijl de jongste deelnemers zich 
opsplitsen, vertrekken de iets oudere tieners 
voor een Emmaüstocht in de natuur. Een 
groep trekt het bos in voor een Cluedo-speur-
tocht, op zoek naar een vermiste kandelaar.
Onder het afdak gaat een groep jonge schil-

ders aan de slag. Maarten tekent een weg 
met voetstappen, Gan Marcos een boom 
aan de waterkant. Vandaag zijn zij de leer-
lingen van kunstenaar Koen Lemmens, die 
hen de opdracht gaf het verhaal van de Em-
maüsgangers op het doek te brengen.
Via een achterpoortje sluipen we de kerk 

binnen, waar Marijke een choreografie van 
het Onzevader aanleert. „Elke zin in het ge-
bed kunnen we op ons leven toepassen”, 
legt ze uit. „’Geef ons heden ons dagelijks 
brood’ slaat evengoed op vriendschap, ‘Leid 

ons niet in bekoring’ op het niet wegnemen 
van snoep.” Bij elke zin nemen de jongeren 
een andere houding aan. Melissa buigt door 
de knieën, Sophia buigt een arm over het 
hoofd. Bij het zinnetje over vergeving zoeken 
ze elkaar op. Samen vormen ze een mooi 
geheel.
Als enig meisje uit Genk is Melissa (13) 

blij dat ze vandaag Eleonora en Sophia uit 
Neeroeteren ontmoette. „Tijdens het dienen 
van de mis sta ik stil bij wat er de voorbije 
week fout ging”, vertelt Sophia (10). Eleono-
ra (12) geeft toe dat ze er soms geen in zin 
heeft, maar achteraf blij is dat ze toch heeft 
doorgezet.
Daar komt de bisschop aan. „Jou ken ik. 

Jij hielp me tijdens de vormselviering”, zegt 
hij tegen Otto. „Misdienaar zijn, geeft het ge-
voel dat je iets nuttig doet, hoewel ik anders 
ook naar de mis ga, hoor”, lacht Otto.
Het is tijd voor de picknick. Net nu begint 

het te regenen. Dan maar uitwijken naar de 
zaal. Plussers Jolien en Hendrik-Jan (18) 
uit Bree zijn ook van de partij. „Elke maand 
komen we een keertje samen om te praten 
en uit te wisselen over een thema dat met 
geloof te maken heeft“, vertelt Jolien.
Keanu (12) en Warre (9), misdienaars in 

Wellen, genieten van hun boterhammen. 
„Leuk aan het misdienen, is dat ik dan alles 
en iedereen goed kan zien”, zegt Warre.
Hoewel er vanmiddag nog heel wat te bele-

ven valt, vonden de kinderen het tot dusver 
een fijne dag. En wie weet, loopt Jezus straks 
met ieder van hen een eind mee naar huis.

Martine CROONEN

Brecht en Alex, misdienaars in Rekkem.  © Hendrik Henne

Ook de voor de slotzin van het Onzevader ‘gaan de handjes in de lucht’.  © Martine Croonen


