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Mark Delrue
kerk & leven, 2 mei 2013

„De grote waarden in het leven 
blijven onaf” en „zolang er vra-
gen zijn, blijf ik jong”. Twee 
zinnen die me getroffen heb-
ben in het serene interview met 
priester en kunstminnaar Mark 
Delrue. Inderdaad, kunst en 
schoonheid zijn belangrijk om 
te leven en in die schoonheid 
vinden we God en de zoekende 
mens terug. En toch blijft het 
leven steeds onaf, hoe hard we 
ons ook inzetten om onze naaste 
lief te hebben.

Ik dank kerk & leven voor dit 
mooie artikel dat ons opnieuw 
de smaak voor de kunst tracht 
bij te brengen en dat ons tegelijk 
leert dat we nooit ontmoedigd 
mogen worden.
Jacqueline FEYS, Brugge

Bezield ACW
kerk & leven, 8 mei 2013

Langs deze weg wil ik, samen met 
andere zingevingscoördinato-
ren van ACW West-Vlaanderen, 
mijn waardering uitdrukken 

voor de column Samenleving heeft 
bezield ACW nodig. We hebben 
al te veel andere artikels in de 
media moeten verdragen.

Het ACW heeft inderdaad door 
een financiële inschattingsfout, 
alsook door andere fouten door 
de jaren heen, een financieel en 
imagoverlies geleden. Zeker ook 
door de bedenkelijke kritiek 
van politici en media kreeg het 
ACW het moeilijk. Maar velen 
(beroepskrachten en veel vrij-
willigers) blijven kiezen voor 
een bescheiden, een authen-
tiek en, zoals Bert Claerhout het 
in zijn column verwoordt, een 
‘bezield’ ACW. In de lijn van wat 
hij schreef zijn gemotiveerde 
mensen, die zich omwille van 
solidariteit verenigen, een soci-
aal kapitaal van onschatbare 
waarde voor de samenleving. De 
keuze voor de meest kwetsbare 
mensen – meer dan ooit, nu het 
ACW zelf kwetsbaarheid ervaart 
– en het vertolken, samen met 
anderen, van hun verzuchtin-
gen, de dialoog van het beleid 
met alle burgers, het opkomen 
voor het dragen van de zwaarste 

lasten door de sterkste schou-
ders, kortom, er zijn nog idealen 
genoeg om het niet op te geven.

„En nu vooruit!”, zoals Car-
dijn het hardop schreeuwde. We 
gaan door met zien (analyseren), 
oordelen (een sociale visie) en 
handelen (sociale actie en wegen 
op het beleid). Daarom onze 
steun en felicitaties aan allen 
die ‘sociaal verenigen’ omwille 
van wereldwijde solidariteit, 
mede dankzij het ACW en zijn 
partnerorganisaties.
Luc Vandenabeele, via e-mail

Paus Franciscus
kerk & leven, 22 mei 2013

Uw beschrijving van de nieuwe 
paus in de column Franciscus 
paart radicaliteit aan zachtmoe-
digheid geeft nieuwe hoop. Zijn 
doorzettingsvermogen bij het 
afwerken van het Tweede Vati-
caans Concilie heeft een univer-
seel karakter. De aanstelling van 
kardinalen om hem te helpen 
bij het bestuur van de Kerk kan 
uiteindelijk leiden tot de ver-
dwijning van de ‘oude curie’.

Ook uw bericht Nieuw ambt voor 
vrouw in de Kerk? geeft een hel-
der beeld van de discriminatie 
in Rome. Dit heeft te maken met 
de historische visie van paus Leo 
I in de vijfde eeuw na Christus. 
Men vergeet vaak dat vrouwen 
tot die vijfde eeuw ook voorgin-
gen in de eucharistie. De voor-
bije vijftien eeuwen is er ech-
ter niets meer veranderd. De 
zogenaamde traditie in de Kerk 
steunt op macht en is volgens 
mij een van de oorzaken van de 
huidige leegloop. Ook al denken 
priesters en parochianen daar nu 
heel anders over.
Jan MEDDENS, Antwerpen

Drie-eenheid
kerk & leven, 22 mei 2013

Graag een aanvulling bij Vraag 
het aan Theo over de Drie-een-
heid. Na het lezen van uw bij-
drage werd mij plotseling dui-
delijk hoe ik iets van dat grote 
geheim kon begrijpen. De Vader 
schonk mij (ons) in zijn allesom-
vattende en oeverloze liefde zijn 
geestkracht.

Tegelijk roept Hij mij (ons) op 
om de Zoon in mij (ons) levend te 
maken. Op die manier worden de 
woorden „door Hem, met Hem en 
in Hem” bewaarheid. Zodoende 
mag je dan binnentreden in zijn 
liefdesverbond om samen de kelk 
te drinken en – met vallen en 
opstaan – datgene te doen waar-
toe wij geroepen zijn.

Toch blijft het een groot myste-
rie en is mijn (ons) ego al te dik-
wijls een dwarsligger om steeds 
weer authentiek te zijn, zoals Hij 
het wil – zijn geliefd mensenkind 
in wie Hij vreugde heeft. Ik voel 
me dankbaar voor dat inzicht en 
die wijsheid. Dat alles roept mij 
op bewuster en liefdevoller te 
leven en zoekend en tastend mijn 
en zijn weg te gaan.
Lieve DE CLEENE, Berchem

DEurNE | Als een verkoper geen woorden, maar liefde hanteert, dan wekt hij 
vertrouwen. Als hij een zachte stof laat voelen, als een mooi patroon wordt 
weerspiegeld in zijn blik. Bij Chez Louis werd niets verkocht, maar misschien 
wel iets gewekt. Wat klinkt als een chique boetiek, was tijdens de Open 
Kerkendagen een gelegenheidsnaam voor de Heilige Lodewijk Van Monfort-
kerk in Deurne. Buren werden er verwelkomd met een rondleiding en een 
glas. In de hoop dat ze ze voelden en zagen, die liefde.
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