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Bij de 12de zondag door het jaar

Gebed om roepingen

Goede God,
zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus hebt gegeven,
uw veelgeliefde Zoon.
Hij heeft ons het goede nieuws gebracht
van uw menslievendheid.
Maak ons gevoelig voor zijn woord,
waakzaam en vol aandacht
voor wat Hij ons vraagt.
Verzamel ons tot zijn leerlingen,
aan Hem gehecht
als ranken aan de wijnstok.
Beziel ons en uw hele Kerk
met durf en geestkracht
om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Roep velen in uw Kerk,
in verscheidenheid van gaven,
mannen en vrouwen,
om teken te zijn van uw aanwezigheid
en van uw goedheid voor alle mensen.
Laat uw woord helder zijn en klaar:
dat we onbevangen en vrij
de weg gaan waarop Gij ons roept.

Mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Het duurt nu tot 24 juni vooraleer er nog eens een weerheilige op de 
volkskalender voorkomt. Inmiddels worden de kalenderblaadjes 
kleurrijk gevuld met allerlei weerspreuken waarbij het gedrag van 
dieren centraal staat in de voorspelling.

Ik citeer er deze week dan ook een paar zoals deze… over de eek-
hoorntjes:
SPRINGEN D’EEKHOORNS IN DE BOMEN,
ERG GEJAAGD VAN TAK TOT TAK,
DAAR KAN NIETS ANDERS VAN KOMEN,
DAN REGEN OP ONS DAK.
Da’s dus een voorspeller van regen. Snel dus maar een voorspeller 
van mooi weer en daarvoor moet je bij de egels zijn:
ROLT ZICH D’EGEL IN ’T STOF VAN DEN WEGEL 
EN HUPPELT HIJ BLIJ: 
SCHOON WEER IS NABIJ.
Varkens voorspellen ook zon:
WEES MAAR VOOR GEEN BUIEN BANG,
ALS ER UREN LUI EN LANG,
OP DE MESTHOOP LIGT HET ZWIJNTJE,
WANT DUREN BLIJFT DAN ’T ZONNESCHIJNTJE.
Ook aan het gedrag van vogels kan je het toekomstige weer zien:
LEEUWERIKEN IN HET HOGE:
’T WEDER BLIJFT DAN DROGE.
En ten slotte nog eentje over de kat want die kan voorspellen of het 
weer zoals we dat hebben nog een tijdje blijft duren:
HET WERE STAAT VAST
ALS STIL EN KOEST,
ZICH KATTEPOES
HET SNOETJE WAST.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Niemand heeft een eigen tanksta-
tion. Spijtig genoeg misschien. 
Het zou een heel verschil maken 
in ons budget. Maar het is nu een-
maal zo: om brandstof aan te vul-
len, moeten we ons verplaatsen, 
moeten we een beroep doen op 
anderen. Ondanks de hoge prij-
zen blijven we dat onverminderd 
doen. Alsof het een natuurwet is. 
Ook bomen en planten en bloe-
men halen hun voedsel niet uit 
zichzelf, maar uit de grond en uit 
de lucht. Mensen gaan naar de 
gewone markt of naar de super-
markt. Sommigen kweken zelf 
hun eigen groenten. In al deze ge-
vallen is één ding zeker: we halen 

het niet uit onszelf, we halen voed-
sel en energie elders, hoe dichtbij 
het ook is.

Is het mogelijk energie uit jezelf 
te halen? Ik zie heel wat mensen 
die dat proberen, zelfs met suc-
ces. Voorlopig althans, want ooit 
raken ze uitgeput. Net als een ver-
loren gelegde ajuin in de keuken-
kast een lange lichtgroene scheut 
vertoont, maar dan stilaan af-
sterft. Ontgoochelend is dat, ook 
voor mensen. Gelukkig halen wij 
– ik hoop het althans – onze kracht 
ook uit de aandacht en bevestiging 
door anderen. Veel hoeft het niet 
te zijn, genoeg voor een volgende 
groeischeut en voldoende om de 

negatieve krachten van kritiek 
en onverschilligheid af te stoten. 
Vanwege onze begrenzingen kan 
een menselijke en natuurlijke voe-
dingsbodem nooit volstaan. Maar 
wees gerust: u mag naar wellust 
tanken aan de bron van het Leven 
zelf, een kracht die van het leven 
een lente maakt. U krijgt geen 
zegels, maar het is een zegen. Pro-
beer het maar.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). U kunt het 
boek bestellen met ultrakorting 
door overschrijving van 6 euro, 
verzendingskosten inbegrepen 
per exemplaar op rekeningnum-
mer (BE61) 220-0971727-17 van 
Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 
92, 2050 Antwerpen. Vermeld 
bij de mededeling duidelijk het 
gewenste aantal exemplaren even-
als „code 233”. Het boek wordt u 
toegestuurd na ontvangst van uw 
betaling.

opkikkertjes

tanken
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