
Over het leven van Stefanus we-
ten we niet veel meer dan wat in 
het zesde en zevende hoofdstuk 
van de Handelingen van de Apos-
telen te lezen staat. Hij is een 
diepgelovige, Griekssprekende 
Jood en verricht „dankzij Gods 
genade en kracht grote wonderen 
en tekenen onder het volk” (6, 8). 
Hij is de eerste van zeven diakens 
die de apostelen aanstellen om de 
aalmoezen eerlijk te verdelen on-
der de weduwen. Daardoor kun-
nen de apostelen zich concentre-
ren op preken en lesgeven.

Door een van zijn preken komt 
Stefanus met enkele leden van 
de synagoge in conflict. Ze ho-
ren dat hij „Mozes en God gelas-
terd heeft” (6, 11) en laten hem 
gevangennemen. Tijdens zijn 
verdedigingsrede beweert Ste-
fanus dat God niet in een „door 
mensenhanden gemaakte” tem-
pel woont (7, 48) en bevestigt dat 
Christus de Messias is, gezonden 
door God. Een woedende massa 
sleept de ‘godslasteraar’ buiten 
de stadspoorten van Jeruzalem. 
Alvorens hij gestenigd wordt, 
ziet Stefanus de hemel geopend, 
knielt hij voor het gebed neer en 
vergeeft hij zijn pijnigers. Zijn 
steniging is het begin van een 
grote christenvervolging in Je-
ruzalem. In dit verhaal duikt ook 
Saulus van Tarsus op. Hij keurt 
de terechtstelling goed en be-

waakt de kleren van diegenen die 
tegen Stefanus hebben getuigd.

Als diaken behoort het tot Ste-
fanus’ hoofdtaak om aan kinder-
loze weduwen en armen voedsel 
te verdelen en gelijktijdig het 
woord van God te verkondigen. 
Hij illustreert dat naastenliefde 
en verkondiging samengaan. Als 
christen is het vanzelfsprekend 
dat je je ontfermt over de hulp-
behoevenden. Liefde die mede-
lijden inboezemt, heeft een ge-
nezende en reddende functie. Zo 
verricht je „grote wonderen en 
tekenen onder het volk” (6, 8) en 
ben je een blijvend bewijs voor de 
waarheid van de christelijke ver-
kondiging.

Stefanus is zeer moedig: hij staat 
alleen tegenover een vijandige 
groep. Hij is zuiver en onschuldig 
en daarom heeft hij geen angst. 
Steeds opnieuw verdedigt hij een 
visie achter dewelke hij volko-
men staat. Hij aanvaardt zijn lot 
omdat hij zich verbonden voelt 
met God. Stefanus maant aan om 
ons geloof consequent te beleven, 
steeds bereid te zijn om als het 
nodig is anderen van antwoord 
te dienen. In de terminologie van 
de heiligheid betekent dit: getui-
genis afleggen voor Christus, de 
Verlosser van de mens.

Het Griekse woord stephanos 
betekent ‘krans voor de overwin-
naar’. Stefanus draagt de kroon 

van de martelaar in zijn strijd 
voor het geloof. Als eerste zet hij 
de krans van het martelaarschap 
op. Hij draagt de overwinnings-
krans voor de deelnemers in 
een stadion. Griekse en Latijnse 
kerkvaders noemen hem daarom 
de ‘atleet van Christus’. Tussen 
de passie van Christus en het 
martelaarsbericht van Stefanus 
zijn er opmerkelijke gelijkenis-
sen. Zo is er een verhoor voor de 
Hoge Raad, een volksopstand, 
valse getuigenissen, de vraag tot 
vergiffenis, de dood die op het 
laatste woord volgt. Samen met 
Christus staat Stefanus symbool 
voor de vervolgde christenen van 
de kerkgeschiedenis. Zij beves-
tigen: wie echt gelooft, geeft een 
deel van zijn vrijheid op. Geloof 
kost iets, onder omstandigheden 
zelfs het leven. Maar de gelovige 
wint ook iets. Voor Stefanus is 
dit: „Ik zie de hemel open en de 
Mensenzoon, die aan Gods rech-
terhand staat” (Handelingen der 
Apostelen 7, 56).

Stervend vergeeft Stefanus zijn 
moordenaars. Hij schenkt ver-
giffenis voor een van de gruwe-
lijkste straffen, de steniging. In 
die daad wordt de genade van 
de liefde voor de vijand zicht-
baar, tot in de dood. In de eerste 
eeuwen na Christus is het een 
risicovolle zaak om uit te komen 
voor het geloof. Het is een uitda-

ging om niet naar de mond van 
de ‘massa’ te spreken. Stefanus 
waagt het, wel wetend dat hij in 
het opengeknipte mes van zijn 
critici zal lopen. Het antwoord 
dat hij oogst, is protest, de belo-
ning is de steniging. En ondanks 
dat alles zegeviert de stem van de 
liefde, de liefde voor de mens, de 
liefde voor de vijand.

Het is geen toeval dat de heili-
genkalender Stefanus één dag na 
de geboorte van Jezus viert. Op 
Kerstmis denken we al aan het 
kruis. Op de vrede van de kerst-
boom en de kerststal volgen de 
steniging, de vernietiging, de 
dood. Nauwelijks zijn we in vre-
de en er dreigt al vervolging. Zo 
is het ook in onze wereld.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
De moed van Stefanus  Tom Zwaenepoel

Omroep

23 juni, 9 uur, VRT één (herhaling 
omstreeks 23.30 uur via Canvas). In 
de actuarubriek Close-up een ken-
nismaking met de figuur Jorge 
Bergoglio via het nieuwe boek 
Paus Franciscus. Leven en denken 
van Jorge Bergoglio, uitgegeven bij 
Halewijn, met Franciscus’ ge-
dachtegoed en in de Nederlandse 
RKK-reportage Het land van paus 
Franciscus. De zus van de paus, 
Maria Elena, vertelt honderduit 
over haar innige band met haar 
broer en hoe ze het moment van 
diens pauskeuze beleefde. José 
María Di Paola, als priester aan 
de slag in een sloppenwijk van 
Buenos Aires, getuigt van Ber-
goglio’s grote zorg voor de be-
woners daar. De uitdrukkelijke 
keuze voor de armen, volgens 
paus Franciscus de belangrijk-
ste taak voor de Kerk van de toe-
komst, bracht hijzelf in Argen-
tinië reeds in praktijk. In Langs 
’s Heeren wegen tot slot een blik 
op Heiligenbeelden in Diest en in 
Vaals evenals in het oeuvre van 
de Nederlandse kunstenaar Rob 
Scholte.
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Slimme hond  Ingezonden door Marcel Decoster

Een man belt naar een gezin met een erg slimme hond. De hond kan 
‘woef’ zeggen evenals enkele korte woorden. Aangezien er niemand 
thuis is, neemt de hond de telefoon op en zegt:

– Woef

De man vraagt:

– Wie is dit?

Waarop de hond:

– De w van Wim, de o van Oscar, de e van Eddy en de f van Frans.

Slimme hond  Ingezonden door Gina De Wulf

Liefdevol aait de gastheer de kop van zijn hond en vertelt zijn 
gasten:

– Blakkie hier is goed opgevoed. Geef ik hem 7 euro, dan loopt 
hij naar de dichtstbijzijnde sigarettenautomaat en haalt hij de 
sigaretten die ik hebben wil.

Een van de gasten reageert:

– Opschepper! Ik gaf hem onlangs 9 euro en wat bleek? Geen hond 
en geen sigaret gezien!

Antwoordt de gastheer:

– Ik zei dan ook 7 euro. Geef je hem 9 euro, dan rent hij naar de 
bioscoop.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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