
Patricius wordt in Groot-Brit-
tannië ten tijde van de Romeinse 
overheersing uit een voorname 
familie geboren. Wanneer Ierse 
heidenen een strooptocht door 
Engeland maken, nemen ze de 
zestienjarige jongen mee naar 
Ierland, samen met duizenden 
anderen. Zes jaar leeft Patricius 
als schaapherder op de berg Sle-
mish. Langzaam maar zeker be-
gint hij de echte zin van het leven 
te ontdekken. In een droom ziet 
hij zijn vluchtweg. Hij trekt uit 
de bergen naar de kust en vindt 
in een kleine haven enkele zeelie-
den die hem naar Groot-Brittan-
nië en zijn ouders brengen. Hier 
heeft hij opnieuw een droom 
die zijn leven sterk verandert: 
een Ier vraagt hem in een brief 
om het evangelie in zijn land te 
verkondigen. Als voorbereiding 
studeert hij theologie en volgt 
de priesteropleiding in Auxerre. 
Paus Celestinus I geeft hem de 
opdracht om Ierland te bekeren 
en zo kan hij zijn droom waar-
maken. Als eerste Ierse bisschop 
heeft Patricius het niet makke-
lijk, omdat de katholieke Britten 
hem minachten door zijn lagere 
scholing en vreemde afkomst. 
Hij zou honderden kerken heb-
ben gesticht. Hij sterft in een-
zaamheid.

In het noodlot om als slaaf de 
schapen te hoeden, ziet Patricius 

een mogelijkheid om zich te be-
zinnen en te bekeren en zich he-
lemaal aan God te wijden, want 
tot op dat ogenblik beleeft hij 
zijn geloof zeer oppervlakkig. 
Hij ontmoet God in de eenzame 
heuvels van Ierland, waar hij al-
leen is met zijn schapen en lijdt 
door honger, koude, regen en 
sneeuw.

Patricius keert als apostel naar 
Ierland terug. Gewild en vol over-
tuiging is hij onder heidenen aan 
de rand van de wereld. Omdat 
hij tijdens zijn gevangenschap 
de Ierse taal geleerd heeft, kan 
hij in liturgie en leer terugvallen 
op de landstaal. Daardoor neemt 
de plaatselijke bevolking al heel 
vlug het christelijke geloof over, 
bekeert zich in korte tijd en slaat 
sterke wortels die tot op vandaag 
zichtbaar zijn.

Patricius is nederig, vroom en 
zachtaardig. Met liefde en ver-
trouwen in God predikt hij in 
heel het land. Zonder vrees gaat 
hij naar alle plaatsen waar men-
senmassa’s samenkomen en ge-
bruikt elke gelegenheid om het 
evangelie te verkondigen. Door 
zijn beperkte theologische vor-
ming en ontoereikende kennis 
van het Latijn verkondigt hij 
geen theologische verhandelin-
gen, maar een eenvoudig geloof, 
dat dicht bij de natuur ligt. Zo 
legt hij de Heilige Drie-eenheid 

uit aan de hand van een shamrock 
(klaverblad). Het volk meent dat 
er ofwel één God of drie goden 
bestaan, maar geen drie in één. 
Daarop neemt Patrick een klaver-
blad en legt uit: zoals het klaver-
blad één is en toch drie bladeren 
bevat, zo is het geloof in de grote 
God drievoudig en toch één. Van-
wege deze legende wordt Patrici-
us afgebeeld met het klaverblad.

Op afbeeldingen is Patricius ook 
vaak te zien met slangen. Zij sym-
boliseren de vijandelijke mach-
ten, waarmee hij tijdens zijn 
missie steeds opnieuw te kampen 
heeft. Uit de twee brieven die van 
hem bewaard zijn, blijkt dat hij 
zeker twaalf maal gevangen werd 
genomen om berecht te worden. 
Bij zijn aankomst zou hij ook de 
laatste slang van Ierland in een 
kist hebben gelokt met de belofte 
het dier de volgende dag weer vrij 
te laten. Op de vraag van de slang 
wanneer ‘morgen’ is, antwoordt 
Patricius steeds ‘morgen’. Uit-
eindelijk werpt hij de kist in de 
zee. Sindsdien zijn er in Ierland 
geen slangen meer te bespeuren.

Ierland verhief zijn beroemdste 
missionaris tot nationale heilige 
en maakte van zijn feestdag (17 
maart) de nationale feestdag. 
Op Saint Patrick’s Day (Lá Fhéile 
Pádraig) wordt hij met parades 
en muziek herdacht. Kunstslan-
gen met rode tongen uit plastic 

of papier worden door de stad 
gedragen. De sympathie van Ier-
land voor ‘zijn’ heilige blijkt ook 
uit de Ierse groet „mogen God, 
Maria en Patrick met jou zijn” en 
uit een oude legende die vertelt 
dat Christus op de dag van het 
Laatste Oordeel rechter over alle 
volkeren zal zijn, maar het oor-
deel over de Ieren aan Patrick zal 
overlaten.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
De bekering van Patricius  Tom Zwaenepoel

Omroep

14 juli, 10.45 uur (!), Braambos via 
VRT één (herhaling omstreeks 23.30 
uur via Canvas). Na het gebruike-
lijke streepje actualiteit op het 
snijpunt van samenleving en spi-
ritualiteit in Close-up weer eens 
een aflevering in de serie Langs 
’s Heeren wegen, ditmaal Werk in 
uitvoering. Haast nergens ter 
wereld is de concentratie van 
klein religieus erfgoed groter 
dan in Vlaanderen en de zui-
delijke Nederlanden. Kruisen, 
kapellen, Lourdesgrotten, heili-
genbeelden — ze horen bij ons 
en zijn een deel van onze  identi-
teit. Ook wanneer de devotionele 
betekenis afneemt, blijft klein 
religieus erfgoed gewaardeerd 
als een baken in het landschap, 
als stilteplek of als bescheiden 
toeristische attractie. In deze 
aflevering trekt Braambos naar 
Munstergeleen in de gemeente 
Sittard-Geleen in de Nederland-
se provincie Limburg, waar de 
verbouwing van het heiligdom 
van pater Karel in volle gang is. 
Voorts volgt de camera de inspec-
tie van religieus erfgoed rond de 
abdij van Tongerlo.
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Laatste schooldag  Ingezonden door Inge Vandervorst

– Jantje, na de vakantie moet je gezicht wat beter wassen. Ik kan zo 
zien wat je vanochtend hebt gegeten.

– Wat dan juf?

– Een boterham met choco.

– Toch niet, juf. Dat was gisteren.

Laatste rapport Ingezonden door Peter Claessens

Peter doet het niet zo best op school. Het laatste rapport nadert en 
papa probeert zoonlief nog eens extra aan te moedigen.

– Het mooiste geschenk dat je me op mijn verjaardag kunt geven, 
jongen, is een goed rapport.

Antwoordt Peter:

– Dat is nou jammer, pa. Ik heb al een stropdas gekocht...

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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