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Hedwig Van Peteghem

We krijgen graag van alles. Hoe 
meer, hoe liever. En liefst nog dat-
gene waar we al zo lang van dro-
men. Mooi ingepakt als het kan, 
ook al weten we in vele gevallen 
al lang wat erin zit. Geschenken 
maken ons blij, niet zozeer om-
dat we dan weer iets meer heb-
ben, maar omdat er iemand is die 
om ons geeft. Omgeven worden 
door attenties en compliment-
jes, bevestiging en tedere zorg 
— het zegt alleen maar altijd met 
andere gebaren en woorden: „Ik 
ben blij dat je zo bent. Omdat ik 
om je geef, geef ik je iets.” Het ge-
baar van de gever laat het cadeau 
extra glanzen. Zonder die glans, 

zonder die liefde wordt het pakje 
herleid tot koopwaar.

Niet alles wat we krijgen, is 
vanzelfsprekend ingepakt. Het 
zou ook moeilijk kunnen. De tijd 
die iemand voor ons vrijmaakt, 
de stille bezorgdheid van een 
moeder, de rust die iemand ons 
gunt — rond dat alles kunnen we 
geen strik of een geschenkpapier 
doen. Om nog maar te zwijgen 
van het kleurengamma in de na-
tuur, de variaties in geluiden en 
de eindeloze mogelijkheden aan 
creativiteit waarmee we aan de 
toekomst kunnen werken.

Voor mij is het te veel om op te 
noemen, voor jou is het alleszins 

de moeite om eens een lijstje te 
maken van alles wat je al gekre-
gen hebt. Je zult er lang mee be-
zig zijn. De Duitse dichter Goet-
he zegt het zo: „Er zou weinig van 
mij overblijven als ik alles terug 
moest geven wat ik aan anderen 
te danken heb.”

Redenen genoeg om blij te zijn, 
want we krijgen veel, meer niet 
dan wel verpakt. Zou het waar 
zijn dat de Grote Gever van het 
Leven te weinig inpakpapier had 
om ons zo’n groot geschenk te 
geven?

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). U kunt het 
boek bestellen met ultrakorting 
door overschrijving van 6 euro, 
verzendingskosten inbegrepen 
per exemplaar op rekeningnum-
mer (BE61) 220-0971727-17 van 
Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 
92, 2050 Antwerpen. Vermeld 
bij de mededeling duidelijk het 
gewenste aantal exemplaren even-
als „code 233”. Het boek wordt u 
toegestuurd na ontvangst van uw 
betaling.

opkikkertjes

geschenken

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Zaterdag is het de naamdag van Margriet, een belangrijke weerheilige 
en meer nog… een belangrijke regenheilige. Regent het zaterdag, dan 
zal het in de eerstvolgende zes weken ook regenen, want:
REGEN OP SINT-MARGRIET,
GEEFT ZES WEKEN BOERENVERDRIET.

Hoe het komt dat onze voorouders Margriet tot regenheilige bestem-
pelden, blijkt uit volgend verhaal… ’t Was in de tijd toen Christus met 
zijn apostelen nog door het land trok. Op een bepaald ogenblik zou 
Christus tegen twee van zijn apostelen hebben gezegd: “Loop al eens 
vooruit tot het volgende huis en vraag of wij daar kunnen overnach-
ten.” De twee kwamen toe bij het huis van Margriet, maar toen die 
hoorde dat in het totaal maar liefst dertien mannen bij haar de nacht 
wilden doorbrengen, weigerde ze. De buurvrouw van Margriet stem-
de echter wel toe en toen het gezelschap bij die buurvrouw in huis 
was, zei woordvoerder Petrus tot die dame: “Kijk vrouwe, omdat je 
ons overnachting aanbiedt, zal ik u danken langs een wonder. Het eer-
ste werk dat je nu zal aanvatten, zal je zes weken ongestoord kunnen 
uitvoeren.” Die vrouw nam haar spinnewiel en spinde inderdaad zes 
weken ononderbroken, uiteraard tot groot geldgewin. Toen Margriet 
dat nadien vernam, zocht ze Christus en zijn apostelen op en nodigde 
hen uit toch ook maar eens bij haar te komen overnachten. Wat ze ook 
deden. Daar sprak Petrus dezelfde dankwoorden uit. Margriet kende 
dat al, haar spinnewiel stond dus klaar, maar net toen ze aan het werk 
wilde, voelde ze dat ze nog vlug een plasje moest maken. En, zegt de 
legende: Margriet is zes weken blijven plassen. Vandaar de spreuk:
SINT-MARGRIET HOUDT HEUR WATER NIET.

Of nog korter:
MARGRIET IS EEN PISGRIET.

Zondagsgebed
Bij de 16de zondag door het jaar

Heer onze God, met heel ons hart
bidden wij U voor de priesters van ons bisdom
en van de Kerk vandaag en morgen.

Wij danken U voor het Woord dat zij verkondigen
en voor de sacramenten waarvan zij de bedienaren zijn.
Wij danken U voor het getuigenis van hun leven
en ook voor het kruis dat zij dragen.

Vervul het hart van uw priesters met de kracht van uw Geest:
dat zij vreugde mogen beleven overal waar Gij hen zendt.

Geef dat zij in de nieuwe tijd die vóór ons ligt,
steeds meer verlangen om biddend bij U te zijn
en álles beleven vanuit uw genade.

Geef ons voor vandaag en morgen
priesters die helemaal leven voor de komst van uw Rijk
en die ons – door alle onmacht heen –
het herder-zijn zichtbaar maken van Jezus, uw Zoon.

Breng ons door hen samen 
als één gemeenschap rond Jezus, de Levende,
die ons voedt in de eucharistie en ons raakt door zijn Liefde.

Maak ons tot vrienden van de armen, tot behoeders van uw schepping
en bovenal tot bewerkers van uw vrede, nu en tot in eeuwigheid. 
Amen.

Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt


