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Hedwig Van PetegHem

Het steekt zo onze ogen uit. In 
alle reclamefolders staat het 
elke week opnieuw: nieuw, 
nieuw, nieuw. Blijkbaar is het 
een woord dat ons makkelijk 
kan verleiden. Het opent wat 
perspectief en laat altijd meer 
mogelijkheden zien dan we 
dachten. De horizon verruimt 
zich alweer. Want het oude is 
toch zo vlug vanzelfsprekend en 
nietszeggend. Verliest alles wat 
al lang gekend is dan zo gemak-
kelijk zijn waarde? Waarschijn-
lijk niet. Het verdwijnt enkel en 
alleen op de achtergrond door 
het ruime gamma dat het etiket 
‘nieuw’ krijgt.

Vaste waarden in ons leven 
houden meestal verband met 
mensen die voor ons iets bete-
kenen. We hechten er belang 
aan omdat het hart van geliefde 
mensen daarin woont: een kast 
van ons bomma, een doopkleed 
dat al generaties meegaat, een 
kadertje dat mijn zoon uit Japan 
meebracht. Al die dingen stra-
len als het ware nog de warmte 
van die mensen uit. Ze blijven 
nieuwe energie geven, maar het 
etiket ‘nieuw’ hoort hier niet 
thuis. En toch zijn dat de waar-
den waar we steeds op-nieuw 
door herleven. Ze geven ons 
kracht om vooruit te geraken, 

nieuwe dynamiek die ons leven 
van elke dag weer zinvol maakt.
Het is goed dat er geregeld ver-
andering is, dat we ons af en toe 
eens in het nieuw steken. Maar 
niets van al het nieuwe dat we 
dagelijks voorgeschoteld krij-
gen, weegt op tegen de inspan-
ningen die iemand elke dag 
opnieuw doet om ons leven wat 
aangenamer te maken: iemand 
die altijd opnieuw voor u de 
was doet, altijd opnieuw het eten 
klaarmaakt... Je mag de lijst zelf 
aanvullen.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
antwerpen, 2006). U kunt het 
boek bestellen met ultrakorting 
door overschrijving van 6 euro, 
verzendingskosten inbegrepen 
per exemplaar op rekeningnum-
mer (Be61) 220-0971727-17 van 
Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 
92, 2050 antwerpen. Vermeld 
bij de mededeling duidelijk het 
gewenste aantal exemplaren even-
als „code 233”. Het boek wordt u 
toegestuurd na ontvangst van uw 
betaling.

opkikkertjes

Iets nIeuws

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien Van ZUmmeRen

Vandaag staat op de kalender de volksheilige Donar centraal. Zijn func-
tie als donderheilige dankt hij aan zijn naam, die op het woord ‘donder’ 
lijkt. Daarnaast is hij schutspatroon tegen alle mogelijk onheil: blik-
seminslag, wervelwind, brand, hagelbuien, verwoesting van de oogst, 
overvloedige regens, overstroming, droogte… In de loop der tijden 
breidde men die lijst zelfs uit met het behoeden tegen vliegtuigrampen.
De verklaring voor het veelvuldig aanroepen van Donar of Donatus vin-
den we in verschillende legenden. Donatus diende in de vierde eeuw in 
het Romeinse leger. De Romeinen vochten tegen de vandalenen dreidg-
den te verliezen. De Romeinse keizer hoorde dat er onder zijn soldaten 
een zekere Donatus was die geloofde in een God die wonderen kon ver-
richten. Hij vroeg Donatus om hem te helpen. 
Het had al een week niet meer geregend en iedereen leed dorst. Dona-
tus, zo vertelt het de legende, begon te bidden. Vrijwel meteen viel een 
lichte regen op de dorstige Romeinse soldaten. Een eind verder, boven 
de legers van de vandalen, brak echter een zwaar onweer los, waarbij 
de bliksem het oorlogsmateriaal vernielde. De vandalen sloegen op de 
vlucht en de faam van Donatus was gevestigd.
Eigenaardig genoeg vind je nergens donderspreuken waarin Donatus 
wordt vermeld. Er zijn er natuurlijk wel over onweer, zoals deze:
VROEGE BEDELAARS EN ONWEER
KOMEN OVERDAG NOG EENS WEER.

Nog een andere:
DONDER OP DROGE AARD: 
GEVAARLIJK WEER, MIJN WAARDE.

Je moet alleszins wel op je eten letten, want:
DE DONDER EN HET BLIKSEMVUUR
MAKEN MELK EN SOEPEN ZUUR.

Zondagsgebed
Bij de 19de zondag door het jaar

Clara schrijft

Dat in iedere mens
– het is een niet te vatten wonder
van ons geloof –
alleen te ervaren
met ons gelovig aanvoelen,
God meer nabij is
dan wie ook.

Dat Hij ons uitnodigt
te leven
uit die gelovige zekerheid.
Gelovige zekerheid is
iets anders dan 1+1=2.
Het is jezelf toevertrouwen
aan dat wonder
diep in ons aanwezig.

Ik luister naar het gefluister
dat in mijn binnenste opstijgt,
dat mij brengt
bij de bron van mijn zijn.

Uit de derde brief van Clara van Assisi aan Agnes van Praag


