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Benedictus Jozef wordt in 1748 
in Amettes nabij Boulogne gebo-
ren als oudste van een bemiddeld 
gezin met vijftien kinderen. Om-
dat hij oorspronkelijk priester 
wil worden en zijn hele leven aan 
Jezus wil wijden, volgt hij bij zijn 
priester-oom les Latijn, maar als 
‘slechte leerling’ blijkt zijn doel 
onbereikbaar. Hij beantwoordt 
blijkbaar niet aan de minimum-
normen van een seminarist. Op 
achttienjarige leeftijd meldt hij 
zich tevergeefs aan bij de kartui-
zers in Val-Sainte-Aldegonde en 
nadien in Neuville. Drie jaar later 
wordt hij toegelaten in de cister-
ciënzerabdij van Septfonds, maar 
die moet hij wegens ziekte verla-
ten. Vervolgens verblijft hij bij 
de trappisten, tot onverklaarbare 
angsten hem uit het klooster drij-
ven. Na een pelgrimstocht van 
zeven jaar belandt hij in Rome 
(1777), waar hij nog zes jaar rond-
zwerft. Volkomen uitgeput sterft 
hij op de trappen van de Santa 
Maria dei Monti.

Benedictus is een ongebruike-
lijk zwijgzame, gehoorzame en 
zachtmoedige jongen. Ouders en 
leerkrachten weten met hem geen 
raad. Hij droomt voortdurend, 
houdt niet van logica, kennis en 
vorming, en heeft geen belang-
stelling voor geestelijke gaven 
en praktische of sociale vaardig-
heden. Wanneer Benedictus be-

seft dat een leven achter dikke 
kloostermuren niet aan hem be-
steed is, kiest hij voor het bede-
laarsleven. Als bedelaar voelt hij 
zich het dichtst bij God. In een af-
scheidsbrief aan zijn ouders, zijn 
laatste brief overigens, bevestigt 
hij dat hij zijn bestemming heeft 
gevonden. Hij doet afstand van 
bezit, kennis en gemeenschap en 
leeft zoals zijn antieke voorloper 
Alexius van Edessa als bedelarme 
pelgrim midden in de wereld, die 
zijn klooster wordt.

Meer dan zeven jaar lang 
maakt de onbemiddelde en ano-
nieme ‘vagebond van God’ een 
pelgrimstocht door Frankrijk, 
Italië, Spanje, Zwitserland en 
Duitsland. Hij zoekt belang-
rijke bedevaartsoorden op zoals 
Loreto, Assisi, Bari, Monte Gar-
gano en Einsiedeln. Hij slaapt 
in armenhuizen of op de grond, 
voedt zich met wat de mensen 
hem geven en bidt veel. Bene-
dictus is zwijgzaam en stelt geen 
vragen. Met de anderen praat hij 
door zijn leven en geeft daarmee 
geestelijk onderricht. Uit liefde 
voor Maria heeft hij de gewoonte 
om beroemde Mariabeelden te 
bezoeken en te aanschouwen. 
Vooral in het heiligdom van Lo-
reto kan hij zijn Mariaverering 
uitleven. Vanuit Rome trekt hij 
elk jaar de bergen over om ‘zijn’ 
Onze-Lieve-Vrouw te ontmoe-

ten. Maria vertolkt voor hem de 
liefhebbende en bezorgde Moe-
der voor het mensdom.

Benedictus oefent in het stille 
gebed, bidt dagelijks de rozen-
krans en herhaalt die dan ’s 
avonds met de armen van Rome. 
Vandaag wordt de maand ok-
tober de rozenkransmaand ge-
noemd. De Kerk beschouwt de 
rozenkrans als een Bijbels gebed, 
helemaal doordrongen van de 
heilige Schrift. Het is een gebed 
van het hart, waarbij de herhaling 
van het Weesgegroet de gedachte 
en genegenheid tot bij Christus 
brengt en dus een vertrouwende 
smeekbede tot zijn en onze Moe-
der wordt. Als gelovigen zoals Be-
nedictus de rozenkrans bidden, 
doorleven ze de belangrijke en 
veelbetekende ogenblikken van 
de heilsgeschiedenis. Ze doorlo-
pen de verschillende etappes van 
de zending van Christus. Door 
Maria wordt het hart op het ge-
heim van Christus gericht. Chris-
tus wordt in het centrum van ons 
leven en onze tijd geplaatst door 
de overweging van zijn Blijde Ge-
heimen, Geheimen van het Licht, 
Droevige Geheimen en Glorie-
volle Geheimen en door erover 
na te denken.

Voor de enen is Benedictus een 
‘vuile’ landloper, voor de ande-
ren een gekke leegloper. In Rome 
wordt hij achternagezeten door 

kwajongens die hem met stenen 
bekogelen. Aanvankelijk wordt 
hij bespot, veracht en gehaat, 
nadien geacht en vereerd. Na 
zijn overlijden roepen kinder-
stemmen: „De heilige is dood.” 
Vandaag dragen Nederlandse 
opvanghuizen voor dak- en thuis-
lozen nog zijn naam. Zo biedt 
het ‘Labrehuis’ van Eindhoven 
opvang, begeleiding, verzorging 
en verpleging aan volwassenen 
die om diverse redenen (tijdelijk) 
niet in staat zijn zelfstandig te 
wonen.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
De rijkdom van Benedictus Jozef Labre  Tom Zwaenepoel

Omroep

11 augustus, 11 uur (!), Braambos 
via VRT één (herhaling omstreeks 
23.30 uur via Canvas). Ter gelegen-
heid van het nakende feest van 
Tenhemelopneming van Maria 
zendt Braambos de Franse lang-
speelfilm Qui a envie d’être aimé? 
(Wie verlangt er niet bemind te wor-
den?) uit 2010 uit. Als bevoorrecht 
getuige verfilmt Anne Giafferi 
het verhaal van haar echtgenoot 
Thierry Bizot, wiens autobiogra-
fische bestseller Catholique ano-
nyme de inspiratie voor de film 
vormt. De hoofdfiguur Antoine 
is advocaat, gehuwd en vader 
van twee. Daarmee lijkt hij op 
jeugdige leeftijd alles al bereikt 
te hebben in het leven. Vanuit 
totaal onverwachte hoek wordt 
zijn kijk op het leven echter aan 
het wankelen gebracht. Met de 
tegenstrijdige combinatie van 
nieuwsgierigheid en tegenzin 
gaat hij in op de uitnodiging van 
een leerkracht van zijn zoon om 
twee avonden per week catechese 
voor volwassenen te volgen. Op 
een subtiele maar progressieve 
manier veranderen die avonden 
zijn leven.

Oplossing van de puzzel van
vorige week: enkeling
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Vakantiewerk
Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

Jantje en Marietje wonen naast elkaar. Ze hebben allebei een konijn 
en nu het vakantie is, brachten ze hun troeteldieren bij elkaar in 
hetzelfde hok. De vader van Jantje ziet dat de kinderen druk zitten 
te praten. Omdat hij benieuwd is naar wat ze zoal te vertellen 
hebben, gaat hij erbij staan. Tot zijn verbazing hoort hij de twee bij 
het konijnenhok voortdurend rekensommen opdreunen. Vraagt de 
vader:

– Wat doen jullie nu toch? Het is toch vakantie!

Waarop Jantje:

– Wel, de meester heeft gezegd dat als je een mannetjeskonijn bij 
een vrouwtjeskonijn zet, ze heel snel kunnen vermenigvuldigen.

Zomerregen
Ingezonden door Achiel De Greef

Een gezin zit op het dak te wachten tot er hulp komt opdagen. De 
moeder wijst:

– Kijk daar. Zie je die hoed in het water? Hij drijft de hele tijd heen 
en weer.

Waarop de jongste zoon:

– Dat is opa. Gisteren zei hij me: „Weer of geen weer, morgen maai 
ik het gras!”

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


