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Hedwig Van Peteghem

Je moet het maar meemaken. In 
een file staan en ergens dringend 
moeten zijn. Wat doe je dan? Je 
aan alles en nog wat ergeren? Blij 
zijn met elke meter dat je vooruit 
geraakt? Meestal is er maar één 
antwoord: ons druk maken zo-
als de drukte waar we inzitten en 
machteloos toekijken hoe onze 
planning in duigen valt. Want 
autosnelwegen zijn wel degelijk 
bedoeld voor een vlot en soepel 
verkeer. Dat was althans zo. Van-
daag willen we er zo snel moge-
lijk van weg en roepen ze vooral 
het gevoel op van: auto-snel-weg.

Ondanks de ongemakjes blijft 
onze mobiliteit een reusachtig 

comfort. We kunnen gemak-
kelijk afstanden overbruggen, 
langs allerlei wegen. Maar raar 
maar waar: dezelfde mobiliteit 
zet ons tegelijkertijd vast. En dan 
komt de factor ‘tijd’ op de prop-
pen. Hoe sneller iets gaat, hoe 
minder tijd we hebben.

Tijd is iets relatiefs. Wat we 
niet graag doen of hebben, gaat 
te traag en waar we van genie-
ten, dat is veel te vlug voorbij. 
Stilstaan is misschien de beste 
waardemeter van tijd, of het nu 
in een file is of bij een belangrijke 
gebeurtenis in ons leven. Waar 
maken we ons druk over? Druk is 
toch alleen maar opeengeperste 

tijd. Vandaag leven kan toch niet 
als onze kop al op morgen staat. 
We leven telkens maar op één 
moment en dat is nu. Als tijd in-
derdaad geld is, dan zouden er 
heel wat meer mensen zijn die 
tijd maken.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). U kunt het 
boek bestellen met ultrakorting 
door overschrijving van 6 euro, 
verzendingskosten inbegrepen 
per exemplaar op rekeningnum-
mer (BE61) 220-0971727-17 van 
Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 

92, 2050 Antwerpen. Vermeld 
bij de mededeling duidelijk het 
gewenste aantal exemplaren even-
als „code 233”. Het boek wordt u 
toegestuurd na ontvangst van uw 
betaling.

opkikkertjes

snel-weg

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

De volkskalender heeft het in de volgende week nadrukkelijk over 
twee volksheiligen: Rosa en Bartholomeus. Rosa wordt nu vrijdag 
gevierd, maar in de volksweerkunde blijft ze stom. In de volksgenees-
kunde is ze daarentegen bijzonder actief. Die geneeskracht dankt Rosa 
gewoon aan haar naam. Want, zo zeiden onze voorouders, Rosa moet 
kunnen helpen tegen gordelroos. Bij het creëren van schutspatronen 
liet men vroeger zijn inspiratie maar matig werken. Rosa werd dus 
schutsheilige voor gordelroos. En zo had je Lambertus tegen de ver-
lamming en Blazius tegen de blazen of blaren bij verbranding. Om er 
maar een paar te noemen.

Zaterdag staat Bartholomeus op de kalender. Bartholomeus werd 
vroeger ook familiair Bartel genoemd. Het weer van zaterdag zal je ook 
terugvinden in het najaar zegt de volksweerkunde:

GELIJK SINT-BARTEL IS GESTELD,
IS ’T GANSE NAJAAR BESTELD.

of:
SINT-BARTELDAG ONS VAAK VERMELDT
HOE HET IN DE HERFST ZAL ZIJN GESTELD.

Bartholomeus wordt ook de slorenplanter genoemd. Hij doet zaterdag 
zijn ronde in de moestuinen en legt malse kroppen in de koolplanten. 
Niemand mag hem daarbij storen of, met andere woorden, je mag za-
terdag niet door de koolbedden lopen. Zo wil ons volksgeloof dat.

Zondagsgebed
Bij de 21ste zondag door het jaar

Mijn Redder

Jij koos het leven van mij
opdat ik dat van Jou zou krijgen.

Jij hebt het lijden op Jou genomen
opdat ik het niet meer zou vrezen.
Door jouw sterven ging ik herleven.

Jij werd neergelegd in een graf,
maar mij gaf Je het paradijs om in te wonen.

Door af te dalen in de diepte
heb Je mij omhoog getrokken.

De poorten van de hel heb Jij verbrijzeld
en voor mij de poorten van de hemel geopend.

Alles heb Jij ondergaan
voor de mens die was gevallen.

Romanos de Zanger, Hymne 36, 2
Vertaling Lode Aerts


