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Exorcisme
kerk & leven, 19 juni 2013

Volgens uw bijdrage in Vraag 
het aan Theo mag exorcisme 
enkel worden uitgevoerd door 
een daartoe opgeleide priester 
met toestemming van de bis-
schop. Hoewel ik zeer kritisch 
sta tegenover duiveluitdrijving, 
meen ik niet dat men daartoe 
een bijzondere opleiding of 
machtiging nodig heeft.

Toen Jezus de tweeënzeventig 
uitzond, hadden die voordien 
geen speciale opleiding geno-
ten en toch getuigden zij dat 
ook boze geesten zich aan hen 
onderwierpen. Ze waren daar-
over zeer verheugd en dach-
ten daarvoor van Jezus felicita-
ties te ontvangen. Maar Jezus 
temperde hun enthousiasme. 
Niet het feit dat de boze geesten 
zich aan hen onderwierpen was 
belangrijk, wel dat hun eigen 
namen stonden opgetekend in 
de hemel.

Ieder waarachtig kind van God 
is, naar mijn mening, in gebed 
en in de kracht van de Geest, in 
staat een bezetene te verlossen, 

met dien verstande dat, zoals u 
terecht ook schrijft, het niet om 
een medisch of psychisch pro-
bleem gaat.

U besluit uw artikel met de 
woorden dat angst voor het 
duivelse onchristelijk zou zijn, 
omdat Jezus definitief de kracht 
van het kwade zou hebben over-
wonnen. Sta me toe daar een 
bemerking bij te maken. Jezus 
heeft het kwade overwonnen, in 
die zin dat de gevolgen van het 
kwade werden tenietgedaan, 
maar het is verraderlijk te den-
ken dat we daarom definitief 
aan de macht van het kwade zijn 
onttrokken.

Als we eerlijk zijn, moeten we 
zoals Paulus toegeven dat het 
kwade nog vaak in ons werk-
zaam is en dat we vaker dan 
we wensen datgene doen waar 
we een afkeer van hebben. Het 
kwade komt immers niet altijd 
van ‘buiten’ ons, het zit vol-
gens Jacobus ‘in’ ons, het komt 
voort uit de verlokking van 
onze eigen begeerte. En die 
begeerte is vaak sterker dan we 
vermoeden. Maar net als Paulus 

kunnen we in onze ellende jui-
chen om de verlossing die Jezus 
brengt.
Lucas GEERAERTS, Gent

Koning Boudewijn
kerk & leven, 17 juli 2013

Eduard III, de Belijder, werd 
omstreeks 1004 geboren in de 
omgeving van Oxford en over-
leed in 1066. Hij stond bekend 
als een rechtvaardige en waar-
dige koning die veel steun had 
bij het volk. Hij leidde een leven 
vol devotie en toonde een grote 
zorg voor behoeftigen en zie-
ken. Volgens de legende ver-
scheen de heilige Petrus bij hem 
met de vraag om de kathedraal 
van Westminster weer op te 
bouwen.

Om het volk te behagen, 
trouwde Eduard III met God-
wina, de dochter van de graaf 
van Wessex. Het koningspaar 
leidde een leven in onthouding, 
waardoor het huwelijk kinder-
loos bleef. Dat veroorzaakte de 
nodige moeilijkheden bij Edu-
ards opvolging, want het leidde 

tot de verovering van Engeland 
door de hertog van Normandië. 
In 1161 werd Eduard III heilig 
verklaard door paus Alexander 
III. Hij is de patroonheilige van 
de Britse koninklijke families 
en een van de patroonheiligen 
van Engeland.

Dit stukje Engelse geschiede-
nis toont enkele parallellen met 
het leven van koning Boude-
wijn. Bij de twintigste verjaar-
dag van diens overlijden gin-
gen er opnieuw stemmen op om 
hem zalig te verklaren. Wan-
neer mogen we echter besluiten 
dat iemand zalig/heilig is? Het 
antwoord werd duidelijk gefor-
muleerd in de zaligsprekingen 
in Jezus’ Bergrede (Matteüs 5, 
1-12 en Lucas 6, 20-23). Uiteraard 
zijn er wereldwijd nog altijd 
velen die zachtmoedig en barm-
hartig zijn en die hongeren en 
dorsten naar gerechtigheid. 
En nog steeds worden velen 
beschimpt, vervolgd en uitge-
moord wegens hun religieuze 
overtuiging.

Tijdens de eerste eeuwen 
van het christendom werden 

koningen en keizers met een 
grote vanzelfsprekendheid 
zalig of heilig verklaard. Het 
volstond om domeinen aan 
de Kerk te schenken, kerken 
te bouwen, het christendom 
– meestal gewapenderhand – 
te verspreiden of ten strijde 
te trekken tegen andersden-
kenden. Vinden we in de een-
entwintigste eeuw echter nog 
voldoende argumenten om 
iemand als koning Boudewijn 
zalig te verklaren?

Boudewijn heeft zich gespie-
geld aan koningen uit het verre 
verleden toen hij bijvoorbeeld 
zijn privédomein in Opgrimbie 
wegschonk aan een zusterorde, 
die er een ‘onwettig’ klooster op 
bouwde. Zou het ons schatrijke 
koningshuis en Boudewijns 
weduwe, koningin Fabiola, 
echter niet meer sieren als zij 
afstand zouden doen van het 
door onze politici royaal toege-
kende belastinggeld? Dat zou 
pas een zichtbare bijdrage zijn 
om de werken van barmhartig-
heid te concretiseren.
L. THOMAS, Sint-Truiden

GENT | Onder de bogen die het gebouw dragen, loopt dagelijks veel volk. 
Bewoners wandelen er hun vaste rondjes. Artsen, verplegers en pastores 
stappen er sneller, op weg van de ene mens naar de andere. Een keer per jaar 
echter, tijdens de kaarsjesprocessie aan de vooravond van 15 augustus, zijn 
de bogen ook erehaag voor haar. Mensenhanden dragen haar dan door het 
Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain. En zij, zij draagt dan veel meer dan een 
kind. De zware last van een wandelaar. De hoop van verpleger en pastor.
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