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CD KLASSIEK

Veertig stemmen
Alessandro Striggio

LLESSANDRO STRIGGIO

uziek voor veertig stem-

men, het is beslist niet al-
ledaags. Bekend is Tallis’ Spem
in alium. De gevierde koordiri-
gent Hervé Niquet, die ook het
VRT-koor heeft geleid, vond de
rechtstreekse ‘voorouder’ van
dit werk, de Missa sopra Ecco si
beato giorno van Alessandro Strig-
gio (circa 1536 -1592). Deze com-
ponist was in dienst bij Cosimo
de’ Medici in Firenze en kreeg in
1566 de opdracht zijn muziek in
dienst te stellen om de dominan-
tie van de hertogen van Firenze
te bewijzen en hun einddoel te
bereiken: overal erkend worden
als koningen van een heus vor-
stendom.

Hoewel Striggio’s muziek over-
al enthousiast werd onthaald,
liep het op het diplomaticke
front minder gunstig. Onderweg
in Europa had Striggio overal ko-
pieén van zijn werk uitgedeeld,
waarvan die voor de Franse ko-
ning bij wonder bewaard bleef.
Pas in 2005 werd het gepubli-
ceerd, hoewel Dominique Visse
zich al in 1978 aan het overschrij-
ven ervan had gezet.

Deze veertigstemmige (en voor
het Agnus Dei zelfs zestigstemmi-
ge) mis is een verbluffende erva-
ring. Dirigent Hervé Niquet bedt

dit basisstramien in een groter
geheel in. Hij begint daarom met
een intredeprocessie (gregori-
aans) en smukt het ordinarium
van de mis voorts op met prach-
tige liturgische muziek van tijd-
genoten van Striggio.

Striggio’s mis is niet de hele tijd
veertigstemmig. De volle kracht
van die veertig muzikale lijnen
gebruikt hij om een kernpunt
in de tekst te markeren. Het Ky-
rie vangt achtstemmig aan, even
verderop zingen twee Kkoren
(zestien stemmen) en alle veer-
tig stemmen komen pas aan bod
bij het Gloria, meteen een eerste
hoogtepunt. In het Credo zet hij
weer alle stemmen in, maar het
verdriet om de dood van Chris-
tus drukt hij uit met slechts acht
stemmen. Het eerste Agnus Dei is
voluit veertigstemmig. Vervol-
gens plaatst Niquet een rustpunt
met gregoriaans om ten slotte
in het tweede Agnus Dei de zes-
tig stemmen in volle kracht en
pracht te laten losbarsten.

Le Concert Spirituel, het koor
waar Hervé Niquet al jaren mee
rondtrekt, maakte van deze
flamboyante renaissancemuziek
een machtige ervaring. (Jc)

Alessandro Striggio, Mass for

40 and 60 Voices. Monumental
Sounds from Florence, including
Works by Benevoli and Corteccia,
door Le Concert Spirituel onder
leiding van Hervé Niquet, 1 SACD,
Glossa (distributie harmonia
mundi), GCDSA 921623,

23,90 euro.

CD RELIGIEUS

Prinsbisdom Luik
Psallentes

Het negenkoppige Psallentes
onder de artistieke leiding
van Hendrik Vanden Abeele is
een ensemble van professionele
stemmen dat op zoek gaat naar
het wezen van de gregoriaanse
muziek doorheen de eecuwen.

Op Le Bricoleur, het eigen la-
bel van Psallentes’ dirigent, ver-
schenen al meerdere hoogst in-
teressante cd’s met gregoriaans,
in een vormgeving die je niet
meteen zou verwachten. Fris en
wars van het traditionele kader
waarmee je gregoriaans associ-
eert.

Als derde cd bracht Vanden
Abeele vorig jaar de gregoriaan-
se gezangen uit ter ere van Lam-
bertus, de bisschop van Luik.
Nadat hij opnames wijdde aan
de muziek van de begijnen en
aan de benedictinessen van Hil-
degard van Bingen verkent Van-
den Abeele de muzikale tradi-
ties van het prinsbisdom Luik,
een erfgoed dat we al te vaak
vergeten. Het prinsbisdom om-
vatte immers de hele provincie
Limburg.

De muziek is hier veeleer reci-
terend en verhalend dan expres-
sief, want het levensverhaal van
de grote Lambert werd neerge-
schreven door Etienne van Luik,
zelf bisschop van de stad van 9o1
tot 920. Hij was ook componist.
De antifoon voor de Lambertus-
vespers, Magna vox, was tot 1794
de nationale hymne van het
prinsbisdom. (EDS)

Lambertus in Plainchant Pro
Series, door Psallentes

onder leiding van Hendrik Vanden
Abeele,Le Bricoleur,15,90 euro.

Het wekelijkse aanbod boeken, cd’s en dvd’s op deze bladzijde is ook te raadplegen en
te bestellen via het Mediacenter op de website www.kerknet.be.

BOEK NON-FICTIE

Godsdienstvrijheid
Martha Nussbaum

De nieuwe religieuze
intolerantie te ey

s s

e Amerikaanse Martha

Nussbaum, eredoctor aan
de KU Leuven en een van ’s we-
relds meest invloedrijke filoso-
fen, is hoogleraar recht en ethiek
aan de universiteit van Chicago.
In het verleden schreef ze boe-
ken die een volstrekt nieuw per-
spectief openden, bijvoorbeeld
inzake de grensgebieden van het

recht, inzake rechten van dieren
en inzake seksuele oriéntatie.

In haar jongste boek analyseert
Nussbaum tal van voorbeelden
van intolerantie jegens religieu-
ze minderheden, met name mos-
lims. Ze toont aan dat in al deze
gevallen angst voor het andere
en voor het onbekende een be-
langrijke drijfveer vormt. Gein-
spireerd door de haar eigen filo-
sofische achtergrond en gestaafd
met voorbeelden uit de geschie-
denis en de literatuur formuleert
Nussbaum echter een uitweg uit
die greep van de angst. Respect
voor ieders gewetensvrijheid
is daarbij van cruciaal belang,
evenals de bereidheid anderen te
gunnen wat we voor onszelf ver-
langen. Toch blijven angsten een
bedreiging vormen voor de prin-
cipes van de moderne staat en sa-
menleving.

In Nussbaums denken over dat
onderwerp vallen twee aspecten
uit haar eigen achtergrond op.
Allereerst behoort ze tot het li-
berale jodendom en bekijkt ze

religieuze tolerantie vanuit een
joods standpunt. Tweede aspect
is haar grote bewondering voor
het Amerikaanse systeem van
scheiding van Kerk en Staat, ver-
vat in de Amerikaanse grond-
wet, die daardoor minderheden
beschermt en hen verregaande
rechten verleent. Dat weegt ze
af tegen het Europese systeem,
waarin in haast alle landen lan-
ge tijd één confessie bestond die
de grote meerderheid uitmaakte,
wat zelfs in de secularisatie tole-
rantie bemoeilijkt. (EDS)

Martha Nussbaum, De nieuwe
religieuze intolerante. Een uitweg
uit de politiek van de angst, Ambo,
Amsterdam, 320 blz., 24,95 euro.

BOEK KOKEN

Man en barbecue
Jansen & Wit

it menig Vlaams tuintje

kringelt in de zomers rook
van de barbecue op. Veel man-
nen storten zich immers op het
roosteren van vlees en groen-
ten, maar begaan al te vaak zwa-
re fouten tegen de voedselveilig-
heid en de basis van kookkunst.

Midden in de zomer verscheen
— misschien net iets te laat — een
handboek voor gezond barbe-
cueén.

Het boek heeft twee doelstel-
lingen. Het zet allereerst aan om
gezonder te barbecueén, door
te vermijden dat het vlees ver-
brand en erover te waken dat het
beter gaart. Enige kennis helpt
bacteriéle besmettingen te voor-
komen. De chef moet ook zijn
vuur beheersen, want als je vlees
blootstelt aan hoge temperatu-
ren, kunnen er immers kanker-
verwekkende stoffen ontstaan.
Het gezondst is een elektrische
barbecue of op gas, maar dan mis
je de typische houtskoolsmaak.

Vervolgens biedt het boek bar-
becuerecepten, overigens be-
hoorlijk originele. De auteurs
verfoeien alvast voorverpakt bar-
becuevlees, dat steevast uit het-

zelfde aanbod bestaat. Ze roe-
pen op minder vetrijk te eten en
meer oog te hebben voor salades
en groeten. Al kan een goed stuk
vlees of vis best. Vis is overigens
in een oogopslag klaar.

Enfin, dit is dus een pleidooi
gericht tot mannen, want die
staan toch meestal te zweten aan
het vuur. (EDS)

Jan Peter Jansen & Patricia Wit,
Groot BBQ Boek. Voor gezond
en lekker grillen, Bruna, Utrecht,
2013, 192 blz., 19,95 euro.

BOEK GESCHIEDENIS

Oorlogsverhalen
Frank Decat

VREEHDE
EENDEN IN
OE STRLD

eruime tijd al interesseren

historici zich voor het ver-
haal van de gewone man. Brie-
ven, dagboekfragmenten en me-
moires zijn daarbij belangrijke
bronnen. Ook voor Frank Decats
jongste boek, over ongebruike-
lijke strijders aan het front, vor-
men dat soort bronnen het uit-
gangspunt.

Decat overloopt de oorlogsge-
schiedenis van de oudheid tot
de eenentwintigste eeuw en be-
spreekt daarbij enkele groepen
waar je niet meteen aan denkt
als je het woord ‘soldaat’ uit-
spreekt. Kinderen bijvoorbeeld,

die lang voér het woord ‘kind-
soldaat’ een begrip werd, werden
meegestuurd met de troepen als
trommelaar. Of oudere soldaten,
die zowel in de loopgrachten van
de Eerste Wereldoorlog als na de
aanslagen van 9/11 dienstnamen.

Een apart hoofdstuk wordt ge-
wijd aan de vrouwen. Zijn we
vandaag door oorlogen zoals die
in Irak of Afghanistan gewend
geraakt aan vrouwen die de wa-
pens opnemen, dan was er een
tijd dat wie als vrouw naar het
front wilde, zich als man moest
vermommen. Kwam dat aan het
licht, dan konden ze meteen
weer inpakken. Daarom ook dat
uitzonderlijke figuren zoals Flo-
rence Nightingale, Jeanne d’Arc
of de Amazones niet ontbreken
in het verhaal.

Lijkt het boek een aaneenscha-
keling van verhalen, dan bena-
drukt de auteur in zijn nawoord
dat hij wil aanzetten tot relati-
veren en tot vergelijken van fei-
ten en omstandigheden die ver-
gelijkbaar zijn. Hem fascineert
vooral de vraag naar de motive-
ring van wie de wapens opneemt.
Vreemde zaak is die van katho-
lieke priesters die daadwerkelijk
de vijand bevochten. Zo werden
in 1914 twintigduizend Franse
geestelijken naar het front ge-

stuurd. Ze moesten in dat geval
als mannen van God met zich-
zelf en met het gebod ‘Gij zult
niet doden’ in het reine zien te
komen. De vraag naar hun mo-
tieven ligt overigens aan de basis
van de research voor dit boek.

Een uitgebreid hoofdstuk wijdt
Decat, die als historicus de fei-
ten ook in hun tijdskader duidt,
dan ook aan bisschoppen, mon-
niken en priesters die ten strijde
trokken, zij het tijdens de kruis-
tochten, de Amerikaanse Burger-
oorlog (1861-1865) of in de Eerste
Wereldoorlog, toen in Frankrijk
alleen al 35.000 katholieke gees-
telijken onder de wapens werden
geroepen. (NL)

Frank Decat, Vreemde eenden in
de strijd. Ongewone vechters aan
het front, Davidsfonds, Leuven,
2013, 360 blz., 27,50 euro.



