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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Het noendutje is nu gedaan!

Augustus is nu bijna ten einde en september staat al voor de deur. Als 
ik ga kijken naar het kalenderblaadje van 1 september, dan lees ik 
daarop dat het vanaf die dag maar moet uit zijn met het zomers mid-
dagdutje en met de namiddagboterham of het vieruurtje. De volkska-
lender zegt dat zo omdat de dagen nu al flink korten en het aantal uren 
om veldwerk te kunnen verrichten krimpt dus ook dag na dag. Daarom 
moet elk moment van de dag worden benut en gedaan dus met mid-
dagdutje en vieruurtje.

In Nederlands Limburg zei men dat zo:
SINTE-EGIED (dagheilige van 1 september)
VERBIEDT DE HONGER
EN DE ACHTERHONGER.

Eigenaardig genoeg werden middagdutje en vierurenboterham niet 
overal op dezelfde dag afgeschaft. Soms was dat in sommige regio’s op 
Sint-Michiel. En die komt pas eind september.
Om duidelijk te stellen dat de zomer eind augustus/begin september 
welhaast is uitgespeeld, zegt de volkskalender bovendien dat rond 
deze dagen de spinnewielen moeten worden nagekeken en in orde 
worden gebracht, want de spinavonden beginnen straks weer.

Als je weet dat Egidius ook wel Sint-Gilleke wordt genoemd, begrijp je 
meteen volgende spreuk:
SINTE-GILLEKE
’T KLOSKE OP ’T SPILLEKE.
SINT-MICHIEL
’T KLOSKE OP ’T WIEL.

Zondagsgebed
Bij de 22ste zondag door het jaar

Weer in het ritme

Dankbaar
voor de zon,
voor de tijd,
voor de ontspanning,
voor de ontmoeting,
voor te veel om op te noemen:
uw gave, Heer, was weer oneindig groot.

Nu het gewone ritme zich hervat,
putten wij kracht en enthousiasme
uit de zonnige zomertijd.

Maak dat wij ook in ons dagelijks bezig zijn
zelf de vreugde en de inspiratie vinden
om altijd door te gaan,
samen met vele tochtgenoten,
om uw Rijk vorm te geven,
dag in, dag uit,
tot bron van leven
voor anderen
en voor onszelf.

Wies Merckx
Uit: gebedenbundel ‘Onderweg’, Halewijn, 2012

Hedwig Van Peteghem

Het is weer zover. Als een school 
vissen zullen jongeren binnen 
enkele dagen de klaslokalen bin-
nenstromen. Met volle goesting? 
Dat vermoed ik niet. Want ze 
hebben nog zoveel te doen. Heel 
wat van hun zee van tijd wordt 
immers besteed aan ontspan-
ning, sport en cultuur.

De school daarentegen is plicht: 
op tijd zijn, huiswerk maken en 
braaf stil zitten in de klas. Al-
lemaal met één doel: leren, veel 
weten en inzicht verwerven in 
taal, wetenschap en allerlei vor-
men van logica. En wat blijft er 
achteraf van over? Ik laat deze 
vraag open, maar één ding blijft 

zeker hangen. Naast kennis leren 
ze onbewust nog andere dingen. 
Omgaan met mensen die hen niet 
zo liggen, op een eerlijke manier 
bij de groep horen, zorg dragen 
voor iemand die het moeilijk 
heeft, in elke betekenis van het 
woord. Dat vraagt moeite en in-
spanning en heel veel misluk-
ken. Want ze zijn nog jong, niet 
volwassen, ook al wordt dat soms 
van hen verwacht.

Hopelijk krijgen ze op de school 
de kans om die vaardigheden te 
ontwikkelen. Want er wordt al 
genoeg over lijken gegaan. Hope-
lijk komen ze mensen tegen met 
veel warmte en goedheid, waar-

mee ze anderen de vrijheid van 
leven gunnen. Hopelijk krijgen 
ze voldoende begrip als ze fou-
ten maken en komen ze mensen 
tegen met veel geduld, die hen 
alweer nieuwe kansen geven. Als 
die hartelijke mensen er niet zijn, 
dan moet de school vreselijk saai 
zijn, omdat ze de vrijheidsont-
plooiing in de weg staat. Bij de 
Grieken betekende school: vrije 
tijd. Bij ons ook nog?

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). Het boek is in-
middels uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes
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