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Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2013. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Nu zondag, 8 september, is het de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw-
Geboorte, een dag waarop het weer erg belangrijk is, want:
HET WEER VAN LIEVE VROUW GEBOORT,
DUURT GAARNE ZO VIER WEKEN VOORT.

’t Is ook de dag waarop de zwaluwen naar het zuiden trekken:
OP MARIA-GEBOORT, TREKKEN DE ZWALUWEN VOORT.

De dagspreuken geven de boeren ook advies. Zo ondermeer dit:
ALS MARIA IS GEBOREN,
LANDMAN ZAAI DAN VLIJTIG UW KOREN.

En vanaf die dag mogen ook de appels worden geplukt, want:
MET ONZE-LIEVE-VROUWE GEBOORT,
KRIJGEN D’APPELS HUN DERDE WIJDING.

Het bovengenoemde vertrek van de zwaluwen werd vroeger vooral 
in West-Vlaanderen gevierd. De mannen dronken menig glas op 
hun goede vlucht en terugkeer. De vrouwen dronken ook, maar ge-
bruikten daarbij geen glas. Zij dronken uit het Onze-Lieve-Vrouwe-
Glazeke, de bloemkelk van de hagewinde. Dat gebruik stamt uit een 
legende over een voerman die zich met zijn kar vastreed. Een armoe-
dig geklede vrouw kwam voorbij en vroeg hem te drinken, maar de 
man had niets bij zich. Plots hoorde hij de zwaluwen neerplonsen op 
het water van een bron. Hij wilde naar de bron gaan, maar besefte: 
“Ik heb geen beker.” De vrouw plukte de bloem van een hagewinde 
af en daarmee schepte de man water. Daarop slingerde de vrouw 
de hagewinde rond de as van de kar. Het wiel draaide en de kar kon 
verder. Meteen was de vrouw weg, maar de man begreep dat zij nie-
mand anders dan Onze-Lieve-Vrouw kon zijn.

Zondagsgebed
Bij de 23ste zondag door het jaar

Leerschool van liefde

Vader,
wanneer ik uw naam uitspreek
komt U nooit alleen in mijn verbeelding.

Ik zie uw Zoon, Jezus,
de Geest die U samen één maakt,
de familie van Nazareth,
harmonisch en vredevol,
de kribbe van de aanbidding...

Ik zie leerlingen rond uw Zoon
— de mensen rond de priester —
in de bovenkamer, bij brood en wijn.

Een leerschool van gemeenschap, eenheid, liefde,
luisterend naar dat intieme Woord,
door uw Zoon gericht aan alle mensen van goede wil:
„Dit is mijn beminde Zoon, luister naar Hem.”

Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent

Hedwig Van Peteghem

Naar alle waarschijnlijkheid heb 
ik me van het begrip ‘grootste 
gemene deler’ altijd een verkeerd 
beeld gevormd. Want onlangs 
hoorde ik vertellen dat ‘gemeen’ 
niets te maken heeft met slechte 
wil. Ik had het zelf moeten weten.

Delen is een schone deugd... en 
op de koop toe niet gemakkelijk. 
Om te delen, moet je kunnen re-
kenen. De grote taart die voor je 
staat moet in kleinere stukken 
gesneden worden om anderen 
ook een deel te geven. Men moet 
dus ook op jou kunnen rekenen. 
Met evenveel plezier zou je de 
taart helemaal zelf kunnen op-
eten. Dat geldt natuurlijk niet 

alleen voor eten en drinken. Je 
kan ook een deel van je liefde of 
je aandacht geven, ook een deel 
van je zorgen en je angst mag je 
in de handen van anderen leg-
gen... Als je ze kunt vertrouwen 
tenminste.

Op die manier bekeken heb ik 
dat werkwoord altijd iets heel 
mysterieus gevonden. Delen 
wordt bijna vermenigvuldigen. 
We breken stukjes van ons leven, 
van ons hebben en houden, om 
zo anderen er te laten van leven: 
een momentje tijd, een vonkje 
liefde, een handjevol zorg. Het 
hoeft niet veel te zijn, een beetje 
kan al wonderen doen.

En wat zo’n delen nog eigen-
aardiger maakt is: wanneer we 
iets geven, hebben we, achteraf 
beschouwd, niet het gevoel dat 
we iets minder hebben, iets mis-
sen. Spijtig genoeg zijn het altijd 
zij die veel hebben die zich mis-
deeld voelen. Werd Jezus daarom 
als de ‘grootst gemene deler’ aan 
het kruis geslagen?

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). Het boek is in-
middels uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

de grootste gemene deler


