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Maria Goretti wordt in 1890 in 
Corinaldi geboren. Ze is de oud-
ste van vijf kinderen uit een arm 
boerengezin. Tijdens haar jeugd 
woont ze niet ver van Rome, in 
Nettuno. Nadat haar vader aan 
malaria is gestorven, helpt ze 
haar moeder bij het huishouden. 
Als ze twaalf is, wordt ze met 
veertien messteken neergesto-
ken door de twintigjarige zoon 
van de pachter, Alexander Se-
renelli, die haar wil aanranden. 
Twee dagen later sterft ze in het 
ziekenhuis. Wie de kleine Maria 
kende, zei op de dag van haar be-
grafenis: „Een heilige is gestor-
ven.” Pius XII verklaart Maria 
Goretti in 1950 heilig. Onder de 
bijna 500.000 aanwezigen bevin-
den zich ook haar moeder en haar 
moordenaar.

Maria Goretti vergeeft, leidt 
en redt haar moordenaar. Ze is 
meer bezorgd om zijn lot dan 
om het hare. Alvorens ze met een 
kruisbeeld en een medaillon van 
Onze-Lieve-Vrouw in haar han-
den sterft, vergeeft ze hem en 
bidt ze voor hem. Ze drukt haar 
wens uit om hem ooit terug te 
zien in het paradijs. Tijdens het 
proces schenkt ook haar moeder 
de onverschillige moordenaar 
vergiffenis. Na zes jaar heeft 
Alexander een visioen: voor elke 
wonde die hij Maria heeft toege-
bracht, schenkt zij hem een lelie. 

Hij kent pas vrede als hij de eigen 
schuld aanvaardt en zich bewust 
is van zijn verantwoordelijkheid. 
Hij bekeert zich en wordt in 1928 
lekenbroeder bij de kapucijnen.

De man, die in zijn jeugd door 
slechte voorbeelden en de media 
op het verkeerde pad is geraakt, 
wordt liefdevol door de monni-
ken ontvangen. Niet als dienaar, 
maar als broeder. Alexander 
vraagt vergiffenis aan God, aan 
de communauteit en aan Maria’s 
moeder, die hij naar de kerstmis 
in de parochiekerk begeleidt. Het 
is zijn getuigenis die de doorslag 
geeft voor de heiligverklaring 
van haar dochter. In een brief van 
5 mei 1961 richt hij zich tot de 
buitenwereld: „Ik hoop dat deze 
brief anderen kan leren om het 
kwaad te vermijden en altijd de 
goede weg te volgen, net als klei-
ne kinderen. Ik ben van mening 
dat we niet zonder geloof kun-
nen leven. Dit is het echte com-
fort, de echte kracht in het leven 
en de enige veilige manier in elke 
omstandigheid, zelfs in de meest 
pijnlijke van het leven.” Alexan-
der sterft in 1970 in het klooster 
van Macerata.

Hoewel Maria Goretti geen 
schoolopleiding heeft genoten, 
beschikt ze door haar religieuze 
opvoeding over een sterk en rijp 
karakter. Haar reactie op de diepe 
leegte na de dood van haar vader 

is: „Alleen moed, mama, God zal 
ons helpen.” Ze leert plichtsbe-
wust en respectvol met zichzelf 
en de anderen om te gaan. Daar-
door is ze in staat om haar per-
soon tijdens de aanranding te 
verdedigen en haar moordenaar 
te vergeven. Tijdens de heilig-
verklaring noemt Pius XII Maria 
„kleine en zachte martelares van 
de zuiverheid”. Tijdens het ange-
lus van 7 juli 2002 onderstreept 
Joannes-Paulus II dat haar mar-
telaarschap ons eraan herinnert 
dat „we niet naar genot moeten 
streven, maar een leven in liefde 
en verantwoordelijkheid moeten 
leiden”.

Ook vandaag vraagt Maria Go-
retti de hedendaagse jongeren 
de waarde van de kuisheid te her-
ontdekken en voor relaties in we-
derzijds respect en echte liefde te 
kiezen. Ze richt zich tot de jonge 
generatie, die gebukt gaat onder 
een mentaliteit van ontbrekend 
engagement. Ze roept op tot 
waardigheid en verantwoorde-
lijkheid en vraagt aandacht voor 
waarden die geen compromis-
sen kennen. Maria realiseerde 
wat paus Franciscus in zijn brief 
aan de Knights of Columbus van 
9 augustus 2013 aan ieder van 
ons vraagt: „Getuigen van het 
authentieke karakter van het hu-
welijk en het gezin, de heiligheid 
en onschendbare waardigheid 

van het menselijke leven en de 
schoonheid en de waarheid van 
de menselijke seksualiteit.” Door 
haar geestelijk verhaal, de kracht 
van haar geloof en het vermogen 
om haar moordenaar te vergeven 
behoort de jongste heilige van 
de katholieke Kerk tot de popu-
lairste heiligen van de twintigste 
eeuw.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Omroep

15 september, 9 uur, Braambos 
via VRT één (herhaling omstreeks 
23.30 uur via Canvas). De gebrui-
kelijke Close-up, korte rubriek 
over boeiende actualiteit op het 
snijpunt van samenleving en spi-
ritualiteit, wordt gevolgd door 
de eerste aflevering van de drie-
delige serie The Big Silence. Vijf 
deelnemers, waarvan er slechts 
één gelovig is, leiden ze een druk 
bestaan in de media, de reclame-
wereld, het onderwijs, de horeca 
en de bedrijfswereld. In de The 
Big Silence, een succesprogramma 
op de BBC, worden ze onder-
gedompeld in volstrekte stilte. 
Een ware cultuurshock. Iedereen 
reageert anders. Ups, maar ook 
veel downs wisselen elkaar af. De 
hamvraag van dit drie maanden 
durende experiment is of stilte 
iemands leven verandert. In de 
eerste uitzending delen de vijf 
voor een weekend het leven van 
een monnikengemeenschap in 
Sussex. Na het overwinnen van 
stevige koudwatervrees lijkt het 
op het eerste gezicht best mee te 
vallen. Maar stille momenten in-
bouwen in het dagelijkse leven 
daarna gelijkt, zoals een deelne-
mer het omschrijft, op het voor-
nemen om een dieet te starten: 
„Morgen begin ik eraan. Zonder 
fout.”

Oplossing van de puzzel van
vorige week: spOrthal
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Aan de kant  Ingezonden door Achiel Magnery

Op de ‘expresweg’ tussen Antwerpen en Brugge gebaart een agent 
op de motor een vervaarlijk slingerende auto naar de kant. Hij 
stalt zijn motor, stapt af en tikt op het zijraampje. Dat glijdt naar 
beneden en een walm van alcohol komt hem tegemoet. De agent 
vraagt het toch maar:

– Heeft u gedronken, mijnheer?

Met een dikke tong antwoordt de man:

– Yes, sir! Deze ochtend... is mijn dochter getrouwd... en ik houd 
niet van kerken... dus ben ik naar het café getrokken... en heb enkele 
biertjes gedronken. Daarna... tijdens het banket... heb ik drie flessen 
gekraakt... Een Corbières... een Minervois... en... een Faugères. Om 
in schoonheid te eindigen... na het feest... heb ik twee flessen... 
Johnny Walker... Black Label... keizer gemaakt!

Waarop de agent geërgerd:

– Weet u dat ik politieagent ben en dat ik u liet stoppen voor een 
alcoholtest?

Antwoordt de man:

– En u... weet u dat... dit voertuig... Brits is... en mijn vrouw rijdt?

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


