
kerk & leven in de pen 192 oktober 2013

lezersbrieven Reageren op artikelen in deze krant?  U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: 
kerk & leven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Onverwerkt verleden
kerk & leven, 4 september 2013

Uw artikel over het verleden van 
de Argentijnse Kerk trok mijn 
aandacht. De bevrijdingstheo-
logie was een theologie die het 
woord van Jezus Christus ver-
doezelde. Enkel het sociale en 
revolutionaire wordt in die theo-
logie geopenbaard. De mystiek 
en de sacramenten van de Kerk 
blijven onderbelicht, waardoor 
je een foute voorstelling van 
zaken geeft aan het Godsvolk. 
Grote persoonlijkheden zoals 
kardinaal Jorge Bergoglio, de 
huidige paus Franciscus, en mgr. 
Oscar Romero hebben altijd hun 
afkeer geuit over deze tendenti-
euze theologie.

Uiteraard moet de Kerk het 
opnemen tegen onrecht en 
armoede, maar zij moet dat doen 
in eenheid met de traditie en de 
geloofsleer van de Kerk. Sommi-
gen willen daarentegen de schijn 
wekken dat diegenen die de 
bevrijdingstheologie in Latijns-
Amerika niet aanhangen, geen 
ware christenen zijn.

Echte rooms-katholieken zijn 
sociaal, beleven wekelijks intens 
de heilige mis, nemen soms deel 
aan het sacrament van boete en 
verzoening en het allerbelang-
rijkste is dat zij geloven in de 
opstanding en het leven in het 
komend rijk, zoals ons lichtend 
voorbeeld Jezus Christus dit met 
zijn eigen lichaam en bloed aan 
ons heeft overgeleverd.
Luc VERREYCKEN, Aarschot

Prenatale tests
kerk & leven, 28 augustus 2013

De NIPT – niet-invasieve prena-
tale test, kostprijs 800 euro per 
test – is een onderdeel van een 
campagne die wordt gepropa-
geerd door een farmaceutisch 
bedrijf dat de testen promoot om 
daar winst uit te slaan. Ik vind 
het jammer dat ook kerk & leven 
daar kritiekloos in mee stapt. 
Titels zoals „Grote doorbraak 
in de prenatale diagnose”, „Een 
ethisch debat dringt zich op” en 
„Niet iedereen hoeft perfect te 
zijn, toch?” liegen er niet om.

Wat zijn de feiten? Er zijn 
ongeveer 350 gevallen van Down 
op 120.000 geboorten. Nu reeds 
wordt, om één Down op te spo-
ren, 50.000 euro uitgegeven door 
het RIZIV. Deze test zal de kos-
ten doen toenemen tot 280.000 
euro per opgespoorde Down, 
tegen dezelfde terugbetalings-
voorwaarden als deze die nu gel-
dig zijn. De ouders die wél een 
kind met het downsyndroom 
willen aanvaarden en opvoe-
den, krijgen 0 euro. Zij hebben 
dus niets anders dan problemen 
om de elementairste noodzake-
lijke extra’s voor de opvoeding te 
bekomen.

Er zijn geen echte centra die 
Down kunnen behandelen 
wegens financiële druk. Alleen 
Antwerpen en Leuven heb-
ben één enkele arts die daarin 
bewonderenswaardig geïnte-
resseerd is – de roepende in de 
woestijn! Dit is louter een finan-
ciële kwestie.

Ethiek is duidelijk en mens-
waardigheid is dat ook. Het is 
een leugen om ouders perfecte 

kinderen – allemaal genieën, die 
nooit ziek zijn, niet opgevoed 
moeten worden, enzovoorts – 
voor te schotelen. Onze gezinnen 
vallen uiteen omdat de nodige 
zorg voor een kind door ouders 
en vooral moeders (die naam 
mag zelfs aan een vrouw niet 
meer worden gegeven, in naam 
van de discriminatie tegen de 
homokoppels) niet kan worden 
gegeven. Moeders hebben jaren 
tijd nodig voor de opvoeding van 
hun kleine kinderen, maar neen, 
ze ‘moeten’ gaan werken. Een 
gehandicapt kind vergt evenwel 
een zeer zware opgave.

Het kiezen van de makkelijke 
weg, abortus in geval van een 
aangeboren handicap, onder 
druk van de gemeenschap en 
van de slogan „Iedereen doet 
dat toch”, is uiteindelijk onaan-
vaardbaar. Het geweten – Gods 
wet in ons, die roept „Waar is 
uw broer?” (Genesis 4, 9) – blijft 
ons als individu en als gemeen-
schap aanklagen. De zorg voor 
de zwaksten concreet maken, 
is veel complexer en vraagt een 

veel langduriger inzet, dan de 
gemakkelijke woorden die wor-
den uitgesproken.

Dat de gemeenschap deze hon-
derden miljoenen aan de far-
maceutische industrie besteedt 
voor een mensonwaardig 
medisch gedrag, wijst op het ver-
glijden van de gewetens.
L. KIEBOOMS, Genk

Sven Ornelis
kerk & leven, 28 augustus 2013

Sven Ornelis vertelt in God en ik 
dat hij blij is dat het leven stopt 
bij de dood. Leerde hij dat in de 
richting godsdienstwetenschap-
pen die hij volgde? Is Jezus niet 
voor ons gestorven opdat wij 
eeuwig leven zouden hebben?

Geregeld verschijnen er bij-
dragen in kerk & leven van en/
of over mensen die ons weinig 
of niets bijbrengen, integendeel. 
Ieder zijn mening, akkoord. 
Maar graag in dit blad getuige-
nissen die een positieve bijdrage 
aan ons geloof leveren.
Guido VAN DER SCHOOT, Leuven

MECHELEN | De handen van de dirigent, ze tillen ons op. Naar hoge noten die 
we nooit dachten te halen. Naar meer lucht in onze longen. En ook naar diepte 
en begeestering. Tijdens een gratis zangnamiddag gregoriaans, onlangs in 
de Mechelse Sint-Romboutskathedraal, gebeurde precies dat. De dirigent en 
gevorderde zangers leidden de beginners van eenvoudige naar meer  
ingewikkelde gezangen. Waar ze dan over zongen? Misschien wel over de 
hand die ons optilt. Hoger doet reiken. Levensadem geeft. En begeestert.
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