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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Overmorgen staan op de volkskalender de heiligen Cosmas en Da-
mianus. Een dagspreuk wijst erop dat de dagen nu wel erg gaan 
korten:
COSMAS EN DAMIAAN,
STEKEN DE KAARSKES AAN.

Twee dagen later is het dan weer de feestdag van Sint-Michiel. Twee 
spreuken voor die dag verwijzen ook al naar Sint-Michiel:
NATTIGHEID OP DE DAG VÓÓR MICHIEL,
GEEFT EEN KOUWE KERST.

En:
VALLEN DE EIKELS AL OP DE DAG VÓÓR MICHIEL,
DAN SNIJDT DE WINTER DOOR LIJF EN ZIEL.

Voor Sint-Michielsdag zélf zijn er heel wat spreuken. Ik geef er een 
paar:
VALT DE REGEN OP SINT-MICHIEL,
DOET DE WINTER SLECHT ZIJN STIEL.

of:
MET SINT-MICHIEL ZACHTE REGEN,
KOMT EEN ZACHTE WINTER TEGEN.

En omgekeerd:
IS DE NACHT VAN MICHAEL KLAAR EN HEL,
DAN IS DE WINTER KOUD VAN GESTEL.

Zondagsgebed
Bij de 27ste zondag door het jaar

Dag na dag

Wij zijn geen heiligen, God,
dat weet Gij best
en dag na dag
ondervinden wij dat zelf.

Wij willen het goede, maar doen het niet,
we houden van de ander
maar meest toch van onszelf;
en als wij U willen dienen,
willen wij wel eerst de fooien:
een genezing, een gelukje,
het afweren van een ramp,
of gewoon dat alles
rimpelloos zo zou blijven...

Leer ons zoals uw Zoon
het leven te aanvaarden
en het goed te leven zoals het is,
in eerlijkheid en trouw,
naar zijn maat en intensiteit,
maar houd ons pretentieloos eenvoudig
zodat we durven bekennen
dat we nog falen, dag na dag.

Hedwig Van Peteghem

Net zoals het deugd doet er weer 
eens tussenuit te kunnen zijn, 
geeft het meestal een goed ge-
voel opnieuw te mogen starten. 
Tijdens de voorbije rustperiode 
zijn we weer wat op krachten 
gekomen. We hebben (hopelijk) 
nieuwe inspiratie opgedaan om 
er weer in te vliegen. En gelukkig 
zijn we ook een beetje vergeten 
wat tegenviel, wat ons in de voor-
bije werking ongelukkig maakte.

Want een geloofsgemeenschap 
levendig houden, is niet zo van-
zelfsprekend. Het blijft altijd een 
droom, die nog niet voor de helft 
kan gerealiseerd worden. We 
kunnen ons dan blind staren op 

alles wat in het verleden nog niet 
gebeurd is, op de spanningen die 
er tussen de mensen zijn, op de 
fouten die gemaakt zijn. Met zo’n 
zwaar blok aan ons been starten, 
is lastig en vermoeiend. Beter is 
het uit te kijken naar alle nieuwe 
mogelijkheden die er zijn, elkaar 
te begrijpen en te waarderen om 
zo nieuwe toekomst aan onze pa-
rochie te geven.

Net zoals grote estafettelopers 
doen, moeten we goed weten 
waar we mee bezig zijn. Stevig in 
de startblokken gaan staan met 
de overtuiging dat het zal luk-
ken. Weten waar we onze kracht 
en inspiratie kunnen halen om 

zo een concreet gezicht te geven 
aan het evangelie. En ten slotte 
bereid zijn het stokje door te ge-
ven. Want een parochie dient niet 
om onszelf waar te maken. Ze is 
een leefruimte waar de sfeer zo 
moet zijn dat elke mens ten volle 
en volledig tot bloei kan komen. 
Het is een droom. Jouw inspan-
ning kan er mee voor zorgen dat 
je parochie er binnenkort fleurig 
uitziet.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). Het boek is in-
middels uitverkocht bij de uitgever.
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