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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’ 
vindt u in de perswinkel.
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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

EEN SCHOON ZOMERKEN,
IS TERESIA’S ZOMERKE.

Met die spreuk zitten we meteen aan het volgende nazomerke, na-
melijk dat van de heilige Theresia, die op 15 oktober voorkomt op de 
volkskalender. Die spreuk gaat nog verder, als volgt:
VIJF DAGEN ZONNESCHIJN,
OM ELKEEN TE VERBLIJ’N.

Half-oktober was vroeger de periode waarin de boeren weer met het 
spinnen begonnen. Het werk op het veld ligt nagenoeg stil rond deze 
tijd. Dus zei men vroeger, dan moet er binnenskamers gewerkt worden:
IN ’T MIDDEN DER OKTOBERMAAND
WORDEN DE SPINNEWIELEN VOOR DE DAG GEHAALD.

Belangrijker evenwel dan Theresia is de volksheilige Gommarus 
die we vrijdag 11 oktober aantreffen. Gommarus is vooral geliefd in 
Vlaanderen en dan meer bepaald in Lier waar hij geboren is. Als je in 
Lier zou vragen hoe mannen daar bij de voornaam heten, dan zal je tot 
de verbijsterende vaststelling komen dat tenminste in elke familie er 
één Gommarus voorkomt. Men noemt ze evenwel niet officieel Gom-
marus, wel Gommer.

In de omgeving van Lier lacht men daar zelfs mee. En die spot werd 
destijds ten top gedreven toen volgend rijmpje werd geschreven:
GOMMER, KOMKOMMER
HEEFT PRUIMEN GEGETEN.
DE STENEN ZIJN IN ZIJN GAT BLIJVEN STEKEN.
GOMMER, KOMKOMMER, HEEFT RAPEN GEZAAID.
DE STENEN KWAMEN UIT ZIJN GAT GEDRAAID.

Zondagsgebed
Bij de 28ste zondag door het jaar

Teruggevonden

God, Gij waart mij vertrouwd
van kindsbeen af,
meegegroeid met mijn speelgoed,
geworden of verworden
tot dagelijks gebruik
tot op het moment...
dat Gij vraagteken werd,
hindernis en duisternis.
Het maakte me verdrietig
als was mij iets ontnomen
dat mijn eigendom was.

Ik moest U verliezen
om U terug te vinden
als de zeldzame parel
in de akker
van de dagelijkse plicht.

Nu zijt Gij nieuw, God,
zoals elke dag nieuw is.
Nu zijt Gij te ontdekken,
zoals leven ontdekking is.
Uw aanwezigheid
is verrassing geworden:
glimlach op mijn gelaat.

Manu Verhulst
Uit: ‘Neem en lees’, Halewijn, 2012

Hedwig Van Peteghem

Het blijft me altijd opnieuw ver-
bazen hoe mensen zich inzetten 
om anderen het leven gemak-
kelijker te maken, en mooier en 
beter. Want – hoe vaak het ook 
gebeurt – het is niet vanzelfspre-
kend. Ongedwongen, zonder dat 
iemand het vraagt, je eigen werk 
even opzijzetten om in te sprin-
gen voor wie wat hulp of steun 
nodig heeft, het wekt bewonde-
ring op. Want louter economisch 
bekeken wordt de persoon in 
kwestie er niet beter van. Je offert 
je vrije tijd op, je stelt je huis ter 
beschikking, je verdient er niets 
mee (integendeel, er zijn altijd 
wel onkosten), dikwijls haal je 

wel wat last en moeilijkheden op 
je nek, niet alles wat je doet wordt 
altijd in dank afgenomen, en ga 
zo maar voort. Gelukkig wikken 
en wegen we niet altijd alles, want 
anders zouden we er nooit aan be-
ginnen.

Vrijwilligers zijn mensen die uit 
vrije wil trachten de wil van de 
ander te doen. Uw wil geschiede. 
Het veronderstelt een groot ver-
trouwen en een hele dosis hoop, 
geloof en liefde. Opvallend is ook 
dat het meestal de mensen zijn 
met de volste agenda’s die tijd 
vrij maken om meer te doen ‘dan 
ze moeten’. En wat me nog het 
sterkst treft: ze lopen niet graag 

in de kijker, ze staan liever in de 
schaduw, zodat de ander van de 
zon kan genieten.

Soms vraag ik me af: wat drijft 
hen ertoe, wat beweegt hen ertoe 
zichzelf even weg te cijferen? Heb-
ben zij dan een speciaal hart dat 
pompt voor een ander? En zijn er 
dan ook die dat niet hebben? Mis-
schien is het allereerst een kwestie 
van willen... met de volste vrij-
heid. Zonder vrijwilligheid was 
het leven alvast kil en saai.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). Het boek is in-
middels uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Vrij-willig


