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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’ 
vindt u in de perswinkel.
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Hedwig Van Peteghem

We hebben allemaal wat. Daar 
zijn we ten stelligste van over-
tuigd. Ook al zien we het vooral 
bij de anderen. De fouten die ze 
maken, de gebreken die ze heb-
ben, de tekorten die ze vertonen 
– we hebben het allemaal gezien. 
Vooral de negatieve dingen. 
Want er zal aan iedereen ook wel 
iets goeds zijn. Als je het maar 
wilt zien. Gelukkig zijn we niet 
zo streng voor onszelf. Anders 
bleef er misschien niets over.

Onze parochie probeert van die 
instelling zowat de tegenhanger 
te zijn, want we geloven dat men-
sen zich goed moeten voelen in 
hun vel. We zijn ervan overtuigd 

dat we een heel ander klimaat 
krijgen als we eerst het goede 
zien. De mankementen horen er 
nu eenmaal bij. „Voor mij hoef 
je niet volmaakt te zijn”, want 
dat is niet mogelijk. En vooral: je 
bent goed genoeg zoals je bent. Je 
hoeft je niet te verstoppen van-
wege bepaalde gebeurtenissen in 
je leven. Je hoeft je niet terug te 
trekken omdat je je geloof verlo-
ren bent. Je zal in de parochie wel 
mensen ontmoeten die begrip 
voor je opbrengen, die tijd ma-
ken voor je moeilijke momenten.

In een gemeenschap zoals een 
parochie krijg je ook de kans je 
in te zetten voor anderen. Er gaat 

geen sollicitatiegesprek aan voor-
af. Je goede wil is voldoende, en 
onbetaalbaar. Wil je deel uitma-
ken van dergelijke leefsfeer, laat 
het ons gewoon weten. En wees 
vooral niet verbaasd als je een 
gewoon mens ontmoet, iemand 
met goede en met slechte kanten. 
Zo hebben wij ze het liefst.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). Het boek is in-
middels uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Je mag zijn wie je bent

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Onze voorouders zagen in de dagheilige van vandaag de man die het 
startschot gaf voor de winter en ze zeiden:
MET SINTE SEVERIEN
ZAL MEN D’EERSTE KOUDE ZIEN.

En zo zei men ook:
MET SINTE-SEVERIJN
KAN ’T AL WINTER ZIJN.

Nu is het natuurlijk mogelijk dat bij vroege winter rond deze datum 
al wel eens wat sneeuw valt. Het volk heeft sneeuw altijd zowat ge-
associeerd met winter, veel meer dan met het begrip koude op zich. 
Vandaar.

De volksweerkunde heeft altijd getracht in perioden te denken. Zo is 
er een periode voor het ploegen, verder een ideale tijd voor het zaaien, 
voor het planten en het oogsten. Maar diezelfde volksweerkunde sti-
puleert ook wel de perioden van winter en zomer met het begin en het 
einde daarvan.

Zo is er voor vandaag dan een spreuk die inderdaad in die zin denkt:
SINTE-SEVERIJN, KOUDE PATER
SMIJT EEN KOUDE STEEN IN ’T WATER
SINTE GERTRUDIS, HEMELBRUID
HAALT DIE STEEN ER WEL WEER UIT.

Zondagsgebed
Bij de 30ste zondag door het jaar

Laat uw wil gedaan worden

Heer,
slechts door het werk van onze handen
kan uw wil gedaan worden.

Zovele vrouwen en mannen
door alle tijden heen
zijn ons voorgegaan
in het verlangen naar U
en in hun antwoord op uw roepen.

In Jezus’ leven vinden wij
inspiratie voor de dingen die we kunnen doen,
enthousiasme om vol te houden
en de zekerheid dat Gij bij ons blijft.

Vuur ons aan, Heer,
door uw Geest.
Maak dat Gij zichtbaar zijt
in het werk van onze handen.

Niet mijn wil
maar uw wil geschiede.

Wies Merckx


