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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’ 
vindt u in de perswinkel.
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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’ 
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Hedwig Van Peteghem

Zoals vaak gebeurt, lijden ook 
feestdagen onder de wet der ge-
woonte. In het slechtste geval 
worden ze herleid tot een extra 
verlofdag. En toch gaat er meer 
van uit. Waarom kan Allerheili-
gen ons in feeststemming bren-
gen?

Heiligen zijn altijd mensen die 
reeds gestorven zijn. Want wie 
nog onderworpen is aan de ge-
brokenheid en beperktheid van 
het leven kan niet heilig zijn. 
‘Heilig’ heeft immers te maken 
met heil, geluk. Heil heeft te 
maken met helen en genezen, 
met een gevoel van heel zijn, niet 
gebroken zijn. De puzzelstukjes 

van het leven worden langzaam 
en soms na lang zoeken bijeenge-
legd tot een geheel.

Treffend is dat heiligen dit he-
lende gebaar nooit voor zichzelf 
hebben gebruikt. Ze zijn er zelf 
niet beter van geworden, inte-
gendeel. Vaak hebben ze het met 
ziekte, uitstoting of met de dood 
moeten bekopen. Onze onmid-
dellijke reflex is natuurlijk: is dat 
dan een feest waard, zoveel lij-
den en pijn, met de dood slechts 
als ‘eremedaille’? Toch weten we 
het maar al te goed: leven voor 
een ander, zelfs ten koste van je-
zelf, draagt veel meer vrucht dan 
als je het geluk alleen maar voor 

jezelf wil opstrijken. Hoe groot 
de bekoring ook is.

Heiligen zijn mensen die in alle 
bescheidenheid hun leven als 
een graankorrel hebben beleefd; 
door hun eigen wil of ideeën of 
plannen opzij te zetten zijn er 
„akkers vol wiegend graan” ont-
staan. Daarom zijn het vooral 
mensen van de toekomst. Het is 
dan ook aan ons om de toekomst 
van de heiligen te verzekeren en 
klein als een graankorrel dezelf-
de weg te gaan.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). Het boek is in-
middels uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Allerheiligen

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Geen enkele van de dagheiligen van vandaag is een weerheilige. Maar 
in Oost-Europa, waar Sint-Zenobius op de kalender staat, moet men 
vandaag zijn eerste haas schieten om een jachtseizoen vol jagersgeluk 
te kennen.

Over die haas is er trouwens een spreuk die mogelijk in dit seizoen 
nog geldt:
DRAAGT DE HAAS NOG ZIJN ZOMERKLEED,
DAN IS DE WINTER NOG NIET GEREED.

Intussen loopt de maand oktober naar een eind. Hoe was die maand? 
Even kijken:
WAS OKTOBER NAT EN KOEL
DAN WORDT DE WINTER ZACHT EN ZWOEL.

of:
OKTOBER MET GROENE BLAÂN
DUIDT EEN STRENGE WINTER AAN.

En je mag onthouden:
OKTOBERWEER
MAARTS WEER.

Ten slotte:
MOOIE HERFST,
LATE NAWINTER!

Zondagsgebed
Bij de 31ste zondag door het jaar  Manu Verhulst

Vruchtbaar

De herfst kleurt zijn vruchten in goud,
in vlammend rood en donker paars;
ze dragen nog de sporen van de lente
en van de hete zomer.
Geborgen in de korf worden zij nu
deel van ons bestaan.

Zo is ons hele leven:
de vroege lente in de kindertijd
en hard labeuren in het heetste van de zomer
zal ook zijn vruchten dragen,
zal ons leven kleuren.
De mens is een korf, een schoot,
is vindplaats van nieuw leven.
Een mens is vruchtbaar, ongeweten,
met zijn gedachten, woorden en gebeden,
met zoveel ‘zijn’ en ‘doen’ in vroege lente
of in de zomer van ons leven.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2013. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


