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Hedwig Van Peteghem

Het is blijkbaar geen gemakke-
lijke zaak om een reddingsope-
ratie voor onze wereld op touw 
te zetten. Kwaad roept altijd om 
wraak. Vergelding blijkt een van-
zelfsprekende reactie te zijn en 
wat gevaarlijk is, moet zo snel 
mogelijk uit de weg worden 
geruimd. Alsof Herodes alleen 
maar een ander jasje aangetrok-
ken heeft.

De strijd tegen alles wat ons 
overweldigt, maakt ons vaak 
moedeloos. Want wat kunnen 
we doen tegen uitbuiting, tegen 
onrecht, tegen armoede, tegen 
ongeneeslijke ziekte en ga zo 
maar door? Al eeuwen wordt 

er tegen gevochten. En sommi-
gen worden het moe. Fatalisme 
dreigt ons leven te verduisteren. 
Heil brengen loopt nooit van een 
leien dakje. Het heeft er zelfs alle 
schijn van dat ook dat niet kan 
zonder bloedvergieten.

Zou elke vredesmissie dan 
toch te veel verengd worden tot 
een eenmanszaak? Vaak stellen 
we onze hoop wel op één man. 
De indruk is reëel dat we altijd 
op de groten der aarde zitten te 
wachten, mensen die macht en 
invloed hebben, politici die aan 
de geschiedenis een positieve 
wending kunnen geven. Onze 
geschiedenisboeken vallen open 

van de grote koppen die een eind 
gemaakt hebben aan de éne el-
lende... en zo een andere veroor-
zaakt hebben. Alsof één pennen-
trek de machtsverhoudingen zo 
kan doen wankelen. We blijven 
er onze hoop op stellen dat er ooit 
iemand met een ijzeren vuist al 
het negatieve van de tafel veegt, 
zodat we ongestoord kunnen 
voortwerken aan ons levensge-
luk.

Als er één van de dagen een kind 
zal komen zeggen dat vrede mo-
gelijk is, zullen we het dan gelo-
ven?

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). Het boek is in-
middels uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Reddingsoperatie

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Ik wil het deze week eens hebben over de herfststormen die we nu mo-
gen verwachten. We krijgen immers zaterdag de feestdag van Sint-
Clemens en na zijn feestdag moeten die stormen komen. Een spreuk 
zegt dat zo:
NA CLEMENS’S FEEST
DE WINTER VREEST
MAAR ALLERMEEST
HET ZWAAR TEMPEEST.

Inderdaad: het was op Sint-Clemensdag in het gezegende jaar 1334 
dat een hevige storm aan de Belgische kust het voormalige Scarphout, 
nu Blankenberge deed verdwijnen in de golven. 

Maar dat is natuurlijk eeuwen geleden en dus hou ik het liever bij een 
weerspreuk die zegt:
WINTERT HET OP SINT-CLEMENS FEL
DAN WORDT DE LENTE KLAAR EN HEL.

Volgende week maandag staat op onze grooten volkskalender een 
heel belangrijke volksheilige: Sint-Katrien. Zij werd destijds vooral 
gevierd door de naaisters en de jonge dochters. In de volksweerkunde 
vormt Katrien een lotsdag: vriest of sneeuwt het die dag, dan hebben 
we dat zeven weken lang aan ons been:
SINT-KATRIEN IN ’T WIT GEKLEED
ZEVEN WEKEN LANG ONS LEED.

In Brabant gaven ze iedereen daarbovenop nog eens een goede raad:
ALS ’T VRIEST OP SINTE-KATRIEN
VROUWKE, HAAL KOLEN UIT UWEN HOF!

Zondagsgebed
Bij de 34ste zondag door het jaar

Voor kinderen
Leven gevende God,
Vader en Moeder van kinderen wereldwijd, 
vandaag voelen wij ons sterk verbonden
met kinderen en jongeren van alle kleuren en culturen.
Wij bidden voor kinderen die lijden onder oorlog en geweld,
voor jongeren die gedwongen worden
te vechten in conflicten van volwassenen,
dat ze mensen mogen ontmoeten die hen een veilige omgeving geven
waarin ze kunnen opgroeien tot bewerkers van uw vrede.
Wij bidden voor kinderen die sterven van honger,
dat ze vandaag nog hun dagelijks brood mogen krijgen.
Wij bidden voor kinderen die niet naar school kunnen gaan,
voor jongeren die geen volwaardig onderwijs krijgen,
dat de leiders van hun land, en internationale solidariteit,
zorgen voor goede mogelijkheden voor hun toekomst.
Wij bidden voor kinderen die uitgebuit worden in werksituaties,
voor hen die misbruikt worden of slachtoffer zijn van mensenhandel,
dat ze verantwoordelijke volwassenen mogen ontmoeten
die hen bevrijden uit deze onrechtvaardige situaties.
Wij bidden U voor kinderen die geen goede medische zorgen krijgen,
dat de wereldleiders het mogelijk maken
voor alle kinderen en jongeren wereldwijd
om de medicijnen en zorgen te krijgen die ze nodig hebben.
Wij engageren ons om alles te doen
wat binnen onze mogelijkheden ligt
om kinderen en jongeren hun rechten te geven.
Daarvoor bidden wij U, in Jezus’ naam. Amen.

Chirojeugd Vlaanderen, Christus Koningviering 2006


