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XX Geloof in God en in  
Jezus Christus is  
tegelijk redelijk en  
‘bovenredelijk’
XX Nadenken over redenen 
om te geloven, is geen 
randfenomeen

Geloof is niet het resultaat van 
een rationele redenering. Voor 
wie gelovig is en dat wil blijven 
spelen emoties en diepe verlan-
gens vaak een grotere rol dan 
koele rationaliteit. Ook bekeert 
zich zelden iemand op basis van 
louter rationele argumenten. Ge-
loven is ook niet in tegenspraak 
met de rede. Een van de kracht-
lijnen van het denken van paus 
Benedictus XVI is net dat de rede 
het geloof nodig heeft en het ge-
loof de rede.

Volgens de catechismus geloof 
je niet omdat het geloof louter 
verstandelijk voorkomt als waar 
en begrijpelijk. Het christelijke 
geloof berust op het gezag van 
God die zich openbaart, maar 
„het geloof tracht ook te begrij-
pen”. Er kan dus geen funda-
mentele tegenstelling zijn tus-
sen geloof en verstand.

Aartsbisschop André-Jozef 
Léonard wijdde als professor fi-

losofie aan de UCL in Louvain-
la-Neuve het boek Redenen om te 
geloven aan de kwestie (in her-
werkte versie in 2012 uitgegeven 
door Altiora). „Nadenken over 
redenen om te geloven in God en 
in Jezus Christus is geen randfe-
nomeen van het christelijke den-
ken”, stelt hij.

In het pas verschenen God be-
wijzen. Argumenten voor en tegen 
geloven (Balans, 2013) zetten de 
gelovige Nederlandse weten-
schappers Stefan Paas en Rik 
Peels de argumenten voor en te-
gen godsgeloof op een rij. Daar-
bij putten ze uit de jongste we-
tenschappelijke en filosofische 
inzichten over religie.

Veel argumenten tegen het be-
staan van God weerleggen dat 
bestaan niet, menen de auteurs, 
maar veronderstellen slechts dat 
God niet bestaat. Paas en Peels: 
„Voor wie zich niet laat overbluf-
fen en eens rustig kijkt wat er nu 
helemaal klopt aan dit soort ar-
gumenten, blijft er weinig over 
dat tegen het bestaan van God 
pleit.” Er zijn wel degelijk goede, 
rationele argumenten te geven 
voor het bestaan van God, zeg-
gen Paas en Peels. Ze sommen er 
zes op. In het leven van de meeste 
gelovigen is dat soort argumen-
ten echter van geen betekenis.

De argumenten voor het be-
staan van God vinden zij in de 

kosmologie, in het bestaan zelf, 
in het feit dat een mens zich kan 
bewust zijn van God, in de er-
varing van en de reflectie op de 
natuur. Alles samen vormen die 
geen dwingend of spijkerhard 
bewijs, maar er is ook het argu-
ment dat niet-geloven in God 
de mens in tal van opzichten 
voor onopgeloste en onoplos-
bare problemen stelt. Alhoewel 
het niet in God geloven vandaag 
veeleer de regel lijkt, ga je op 
die manier voorbij aan wezen-
lijke levensvragen. Blaise Pascal, 
wiskundige uit de zeventiende 

eeuw, zei al: „Atheïsme is een 
teken van geestkracht, maar al-
leen tot op een bepaalde hoog-
te.”

Wie in God gelooft, kan best wel 
realistisch en redelijk zijn. Een 
hedendaagse argumentatie voor 
het geloof in een persoonlijke 
God vertrekt bij voorkeur vanuit 
de werkelijkheid van de mens. 
Alleen God is het antwoord op de 
grootsheid en de ellende van het 
menselijke bestaan.

In zijn boek stelt mgr. Léonard 
dat het geloof in God redelijk en 
‘bovenredelijk’ tegelijk is. Met 
‘bovenredelijk’ bedoelt hij dat 
het geloof verder reikt dan de re-
de en volgens hem is het noodza-
kelijk dat het geloof in God ‘bo-
venredelijk’ is. Alleen datgene 
wat ons te boven gaat, kan ons 
immers werkelijk voldoening 
schenken, meent de aartsbis-
schop. De mens kan zich slechts 
verwezenlijken door zich te rich-
ten op dat wat hem overstijgt. 
Mgr. Léonard stelt dat „alleen 
een woord dat van verder dan de 
rede komt en ‘in geloof’ wordt 
ontvangen het innerlijke myste-
rie van God kan onthullen”.

Dat geloof moet echter ook 
doordacht en redelijk zijn. Mgr. 
Léonard wijst erop dat ‘bovenre-
delijk’ niet hetzelfde betekent als 
‘onredelijk’ en dat elke menselij-
ke communicatie uiteindelijk 
‘bovenredelijk’ is. Om dit te ver-
helderen, geeft hij het voorbeeld 
van een liefdesrelatie. Alle liefde 
is ‘bovenredelijk’. Geen enkele 
liefde is het resultaat van een re-
delijke argumentatie.

Reacties op deze bijdrage en  
nieuwe vragen voor de rubriek zijn 
welkom bij Kerk & Leven • Vraag 
het aan Theo, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen of via  
geloofsvragen@kerknet.be.

geloofsvragen

Vraag het aan Theo
Erik De Smet

Is geloven in God en Jezus Christus  
onredelijk? Niet-gelovige tijdgenoten 
lijken dat te suggereren, maar christenen 
hebben net veel ervaring in het rationeel  
verantwoorden van hun geloof.

Alleen God is het  
antwoord op de groots-
heid en de ellende van 
het menselijke bestaan

Pax Christi 
Vlaanderen
Michel De Samblanx is de nieu-
we voorzitter van Pax Christi 
Vlaanderen. Hij volgt Jo Hans-
sens op, die de vredesbeweging 
negen jaar leidde. De Samblanx 
maakt sinds 2008 deel uit van 
de Financiële Commissie van 
Pax Christi Vlaanderen en zetelt 
sinds eind 2010 in de raad van be-
stuur. Hij kwam in contact met 
de vredesbeweging toen hij lid 
was van Economen voor de vre-
de, een vereniging die aandacht 
vraagt voor de negatieve maat-
schappelijke gevolgen van oor-
logsvoorbereiding en geweld-
dadige conflicten. De nieuwe 
voorzitter is econoom van oplei-
ding en hoofddocent auditing 
aan de faculteit toegepaste eco-
nomische wetenschappen van 
de Universiteit Antwerpen. Op 11 
december zal hij de laudatio uit-
spreken voor de nieuwe Ambas-
sadeurs voor de Vrede: Willem 
Vermandere en Jaklin Laporte, 
leerkracht in het basisonderwijs 
die het opneemt tegen pesten.

Paus wil respect 
voor dementie
„Mensen met dementie hebben 
niet alleen nood aan medische 
verzorging, maar ook aan men-
selijke zorg en aandacht”, zei 
paus Franciscus tijdens een con-
gres van de Pauselijke Raad voor 
de Gezondheidszorg. „De Kerk 
moet de samenleving duidelijk 
blijven maken dat zieke ouderen 
ondanks hun gebreken waarde-
vol en zelfs onmisbaar zijn. Zij 
zijn drager van de herinneringen 
en levenswijsheid, die zij op hun 
beurt aan anderen doorgeven.” 
Hij wees ook op de nood aan 
een specifieke pastorale benade-
ring voor de begeleiding van het 
godsdienstige leven van ernstig 
dementerende bejaarden, opdat 
de dialoog en de relatie met God 
in hun hart behouden blijven.

Mgr. Lescrauwaet 
overleden
Op 19 november overleed de Ne-
derlandse emeritus hulpbis-
schop Joseph Frans Lescrauwaet. 
De pater missionaris van het hei-
lig Hart van Jezus werd negentig. 
Hij was van 1967 tot 1978 hoogle-
raar systematische theologie in 
Tilburg en van 1978 tot 1984 aan 
de faculteit godgeleerdheid aan 
de KU Leuven. In 1979 werd hij 
secretaris van de bijzondere bis-
schoppensynode voor Neder-
land. In 1983 werd hij hulpbis-
schop van Haarlem. (ivh)

GOEDKOOPSTE in zijn  
assortiment

Everyday 
frangipanes
3 stuks  
200 g

 
 

 

GOEDKOOPSTE
per kg

In
 dit assortim

ent

 
 

 

LE MOINS CHER
au kg

Dan
s sa catégorie

 
 

 

AM BILLIGSTEN

 

In 
diesem Sortiment

 
 

 

In dit assortimentDans sa catégorieGOEDKOOPSTELE MOINS CHERper kg / au kg

 

 

LE MOINS CHERAM BILLIGSTEN

Dans sa catégorieIn 
diesem Sortiment

au kg / pro Kilo

 

 

LE MOINS CHERAM BILLIGSTEN

Dans sa catégorieIn 
diesem Sortiment

au litre / pro Liter

 
 

 

In dit assortimentDan
s sa catégorieGOEDKOOPSTELE MOINS CHERper liter / au litre

 

 

AM BILLIGSTEN

 

In 
diesem Sortiment

 
 

 

LE MOINS CHER
au litre

Dan
s sa catégorie

 

 

GOEDKOOPSTE
per liter

In
 dit assortim

ent

 
 

 

GOEDKOOPSTE
per stuk

In
 dit assortim

ent

 
 

 

LE MOINS CHER
à la pièce

Dan
s sa catégorie

 
 

 

In dit assortimentDan
s sa catégorieGOEDKOOPSTELE MOINS CHERper stuk / à la pièce

 
 

 

LE MOINS CHERAM BILLIGSTEN

Dans sa catégorieIn 
diesem Sortiment

à la pièce / pro Stück

 
 

 

LE MOINS CHERAM BILLIGSTEN

Dans sa catégorieIn 
diesem Sortiment

au mètre / pro Meter

 
 

 

In dit assortimentDan
s sa catégorieGOEDKOOPSTELE MOINS CHERper meter / au mètre

 
 

 

LE MOINS CHER
au mètre

Dan
s sa catégorie

 
 

 

GOEDKOOPSTE
per meter

In
 dit assortim

ent

 
 

 

GOEDKOOPSTE
per fl es

In
 dit assortim

ent

 
 

 

LE MOINS CHER

par bouteille

Dan
s sa catégorie

 
 

 

LE MOINS CHER
 

Dan
s sa catégorie

 
 

 

AM BILLIGSTEN
pro Flasche

In 
diesem Sortiment

 
 

 

In dit assortimentDan
s sa catégorieGOEDKOOPSTELE MOINS CHERper fl es / par bouteille

 
 

 

LE MOINS CHERAM BILLIGSTEN

Dans sa catégorieIn 
diesem Sortiment

par bouteille / pro Flasche

 
 

 

LE MOINS CHERAM BILLIGSTEN

Dans sa catégorieIn 
diesem Sortiment

 
 

 

In dit assortimentDan
s sa catégorieGOEDKOOPSTELE MOINS CHER

 

 

AM BILLIGSTEN

In 
diesem Sortiment

 
 

 

GOEDKOOPSTE

In
 dit assortim

ent

 NL FR DU NL/FR FR/DU

 
i

pro K lo

 
 

 

AM BILLIGSTEN

 

In 
diesem Sortiment

pro Meter

 
 

 

AM BILLIGSTEN

  

In 
diesem Sortiment

pro Stück

pro Liter

 
 

 

LE MOINS CHER
 

Dan
s sa catégorie

 
 

 

LE MOINS CHERAM BILLIGSTEN

Dans sa catégorieIn 
diesem Sortiment

 
 

 

In dit assortimentDan
s sa catégorieGOEDKOOPSTELE MOINS CHER

 

 

AM BILLIGSTEN

In 
diesem Sortiment

 
 

 

GOEDKOOPSTE

In
 dit assortim

ent

per dosis
à la dose

pro Dosierung

per dosis / à la dose

à la dose / pro Dosierung

€ 0,511
€ 2,56/kg

Advertentie

De schrijver, zijn God en zijn Kerk
Bart Willemen (27) schreef een spiritueel portret van de Britse auteur J.R.R. Tolkien

Jozefien Van Huffel
Ontelbaar veel boeken zijn er 
geschreven over de persoon en 
het werk van John Ronald Reuel  
Tolkien (1892-1973), auteur 
van onder meer The Hobbit en  
The Lord of the Rings. Sommige, 
vooral Amerikaanse werken stel-
len scherp op het feit dat Tolkien 
een devoot katholiek was. „Ze 
leggen het evangelie of zelfs de 
hele Bijbel op zijn werk en pro-
beren zo elk element te verkla-
ren”, zegt Bart Willemen. „Dat 
zou Tolkien echter niet hebben 
gewild.”

Germanist en godsdienstleraar 
Willemen heeft zelf net een boek 
uit, The Lord of Tolkien, waarin hij 
een portret schetst van de schrij-
ver als gelovige. „Ik ben al een 
hevige fan sinds m’n negende. 
Op mijn twaalfde schonken mijn 
ouders me een exemplaar van 
Tolkiens brieven, waarin hij het 
vaak uitgebreid heeft over geloof 
en spiritualiteit”, vertelt hij.

„Het was misschien zware lec-
tuur voor een kind,” vervolgt 
Willemen, „maar het trof me 
toen al hoe de brieven twee be-
langrijke zaken in mijn leven 
verbonden: mijn liefde voor Tol-
kien en mijn geloof.”

Het boek dat Willemen destijds 
van zijn ouders kreeg, staat in-

tussen vol aantekeningen. De 
brieven lieten hem niet meer los. 
Voor zijn masterproef, die leid-
de tot het boek The Lord of Tolkien, 
gebruikte hij de brieven als basis.

Kleine kantjes
„Ik probeerde vooral Tolkien als 
gelovige in de juiste context te 
plaatsen”, zegt Willemen. Tol-
kien was katholiek in een tijd dat 
dat in Groot-Brittannië niet van-
zelfsprekend was en werkte bo-
vendien aan een anglicaanse uni-

versiteit. „Sommigen zullen me 
wellicht verwijten dat ik wil be-
wijzen dat Tolkien ‘bij ons kamp 
hoort’”, zegt Bart Willemen. 
„Dat was echter niet mijn bedoe-
ling. Ik probeer het verhaal ob-
jectief te benaderen en geef ook 
toe dat er in de katholieke tradi-
tie minder fraaie passages zijn, 
met de nederigheid die Tolkien 
ook belangrijk vond.”

„Tolkien is voor mij een held, 
onder meer door de manier 
waarop hij verbeelding en geloof 

samenbracht. Zijn brieven tonen 
echter ook zijn kleine kantjes”, 
vervolgt hij. Tolkien had bijvoor-
beeld ernstige bedenkingen bij 
veranderingen die het Tweede 
Vaticaans Concilie doorvoerde.

„Hij koesterde een letterlijk 
geloof en een conservatisme dat 
vandaag zeldzaam is”, zegt Bart 
Willemen. „Hij bleef echter na-
denken en sommige van zijn 
prachtige zinnen hebben van-
daag nog betekenis. Hij verge-
leek de Kerk bijvoorbeeld met 
een fles, die we nu eenmaal no-
dig hebben om de kostbare wijn, 
het geloof, in de bewaren. Tol-
kien was er zich zeer van bewust 
dat het geloof enkel door men-
sen kan worden vormgegeven.”

Kan Willemen ook als gods-
dienstleerkracht met Tolkien 
aan de slag? „Leerlingen kennen 
de films van The Lord of the Rings, 
dus als ik er een beeld uit haal, 
begrijpen ze snel wat ik bedoel”, 
zegt hij. „En als een klas pubers 
echt moeilijk doet, dan denk ik 
wel eens aan de vriendschap tus-
sen de personages Frodo en Sam. 
De mildheid die Tolkien daarin 
toont, inspireert me.”

Bart Willemen, The Lord of Tolkien, 
Altiora, Averbode, 2013, 143 blz., 
18 euro.

Bart Willemen neemt zijn lezer mee op ontdekkingsreis door de 
brieven van Tolkien.  © Jozefien Van Huffel


