2

ALGEMEEN

Colofon

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart

Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015298417
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba

Meerlaan 9, 9620 Zottegem
093604854+ fax 0936749 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
0321008 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto’s en
beeldmateriaal uit KERK & leven
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor

de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK &leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
Filip Debruyne

OPKIKKERTJES

VERWACHTEN

Hedwig VAN PETEGHEM

Waken en wachten hebben veel
met elkaar te maken. Want er is
altijd iets of iemand waarop je
wacht. En je moet dat in het oog
houden. Wie onoplettend en dro-
merig op de bus staat te wachten,
zou wel eens beteuterd kunnen
opkijken. Het minste dat je moet
doen, isjekloken debusinde ga-
ten houden. Waakzaam zijn tot
hij komt. Onbedachtzaam zijn,
kan zelfs fatale gevolgen heb-
ben. Denk maar aan het obligate
wachten wanneer de trein pas-
seert aan een bewaakte of onbe-
waakte overweg.

Wachten draagt altijd hoop in
zich. Ook al kan het lang duren,

ook al verliezen we ons geduld,
we weten en geloven dater iets of
iemand komt. Zelfs als we horen:
»ET zijn nog zeventien wachten-
den voor u”, moeten we blijven
opletten of onze beurt gaat voor-
bij. Dankzij wat geklaag en ge-
jammer gaat de tijd dan toch iets
sneller.

Verwachten gaat nog verder
dan dat. De zekerheid en de hoop
is groter. Een moeder die in ver-
wachting is, ziet met vreugde,
maar met het geduld van negen
maanden, uit naar het kind. Ze
zal zelfs haar instelling en haar
manier van leven zo aanpassen
dat het ten goede komt aan het

nieuwe, ontluikende leven. Haar
doen en laten zijn meer en meer
daarop gericht. Het vraagt dus
ook wat moeite en inspanning,
maar met plezier gedaan. Dat
vinden we vanzelfsprekend.

Als we rond deze dagen al eeu-
wen zitten te wachten op de ‘Red-
der van de wereld’, wordt er ook
iets van ons verwacht. Wat? Daar-
voor moet je wachten tot volgen-
de week.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn,
Antwerpen, 2006). Het boek is in-
middels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 3de zondag van de advent

Lotgenoten

Wie hier in dit uur
zijn hand openhoudt,
brood neemt en eet,

die zegt daarmee dat hij een nieuwe wereld wil,
waar brood en vrijheid is voor alle mensen.

En wie uit deze beker drinkt,

kiest voor een nieuw verbond met alle mensen.

Wie dat bestaat,
hem zal het gaan

zoals het ging met Jezus, en met God,

zoals dat gaat met arme mensen.

Jij, Jezus, Christus,
beeld van God,
beeld en gelijkenis van de mens,

zelf de minste der mensen geworden,

jouw woord spreek ik,
jouw brood eet ik,
jouw beker drink ik,
jouw dood sterfik?

Moet ik, als Jij,

lotgenoot van arme mensen worden?

Gebed uit Suriname

Uit Gebeden uit de derde wereld, Bisdom Breda, 1997.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Overmorgen hebben we de feestdag van de heilige Lucia. Er is een tijd
geweest dat de winter op haar feestdag begon. Dat was echter in een
tijd toen Lucia nog op 21 december werd gevierd. Toen bestonden er
ook weerspreuken als:

SINTE LUCIE

T KORTSTE VAN DE TIJE.

Daarmee verwees men naar het feitdatde dag van Lucia de kortste van
hetjaar was... 21 december, weet je wel?

Toen waren er ook spreuken die zeiden:
LUCIA MAAKT DE LANGSTE NACHT,
HALF-JUNI MAAKT DE LANGSTE DAG,
HALF MAART EN SEPTEMBER VRANK,
MAKEN DAG EN NACHT EVEN LANK.

Paus Gregorius gooide echter in de zestiende eeuw de hele kalender
door elkaar en zo verhuisde Lucia naar 13 december.

Voor vandaag staat er geen weerheilige op de kalender. Wellicht
daarom hebben de auteurs van oude documenten deze dag destijds
uitgekozen om een aantal spreuken te creéren die een link leggen tus-
sen het weer in december en de gezondheid van de mens. Er zullen
bijvoorbeeld veel zieken zijn, als december veel koude regen geeft:
HEEFT MEN IN DECEMBER SLECHTS VORST EN SLIJK,

DAN WORDEN DE DOKTOREN RIJK.

Nee, zo luidde het oordeel vroeger: in december MOET het gewoon
koud zijn en de winter moet maar flink toeslaan, want:
EEN ZACHTE WINTER GEEFT EEN VET KERKHOF.
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