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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’ 
vindt u in de perswinkel.
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Hedwig Van PetegHem

Wachten op de Redder van de 
wereld... alsof we aan het verdrin-
ken zijn. Neen, zo erg is het niet. 
Maar het zou toch zalig zijn als 
er wat minder lijden was en wat 
minder tegenslag, als er wat meer 
vrede was dan oorlog en wat meer 
vreugde in plaats van geklaag. Ik 
zei het vorige week al, als we daar 
echt naar uitzien, dan wordt er 
ook iets van ons verwacht. Niet 
veel, alleen een andere instelling.

Als iemand je iets geeft, mag 
je je handen zeker niet gesloten 
houden. Maar als je je handen 
opent, moet je natuurlijk losla-
ten wat je tot dan krampachtig 
vasthield uit angst het te verlie-

zen. Wat we hebben, laten we 
niet graag los. Het is die angst die 
ons voortdurend parten speelt. 
Geschenken kunnen nu eenmaal 
echter maar ontvangen worden 
met lege en open handen. Als in 
de Bijbelse verhalen tot vervelens 
toe gevraagd wordt: „Bekeert u”, 
dan wordt daar die openheid mee 
bedoeld.

Wie niet bereid is plaats vrij 
te maken in zijn hart en in zijn 
agenda, sluit al het onverwachte 
uit. Hoe kan er iets nieuws ko-
men als we heer en meester over 
het leven willen zijn? We kunnen 
niet alles zelf, ook al proberen 
we het nogal eens. En het is dan 

dat we ervaren dat we vastlopen, 
omdat we alleen maar rekening 
houden met eigen berekeningen.

Kerstmis geeft ons op een schit-
terende manier de gelegenheid 
om zoveel nieuws in ons leven 
binnen te laten. Kerstmis doet 
ons geloven dat er meer is dan we 
zelf kunnen maken, meer is dan 
we kunnen krijgen van mensen. 
Je hebt zoveel te verwachten. Als 
je ervoor openstaat.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). Het boek is in-
middels uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Openstaan

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

We zitten op dit moment nog volop in de advent. Vele weerspreuken 
verwijzen naar die advent:
ER VOLGT, EN DAT WAS AL ALTIJD WAAR
NA EEN KOUDE ADVENT EEN HEEL GOED JAAR.

Het moet dus echt koud worden nu, want anders krijgen we dit:
ALS HET IN D’ADVENTSTIJD NIET VOORWINTERT,
VREES DAN, DAT DE LENTE NAWINTERT.

of:
ZONDER WATER
KOMT DE WINTER LATER.

Ik denk niet dat het binnen je gewoonten ligt om rapen te eten. Mocht 
dat wel het geval zijn, dan moet je er volgens mijn oude kalenders voor 
zorgen dat die voorraad met rapen a.s. maandag is opgebruikt. Na-
dien zullen die rapen niet meer smaken. Een spreuk op de kalenders 
zegt dat zo:
ALS ’T KINDEKE IS GEBOREN,
DAN HEBBEN DE RAPEN HUN SMAAK VERLOREN.

We zitten nu pal voor Kerstmis. Kerstmis is het grote kerkelijke win-
terfeest. Daarom deze spreuk:
EEN MAAND VOOR EN EEN MAAND NA KERSTMIS
HEBBEN WIJ DE WINTER GEWIS!

We verlangen allemaal natuurlijk weer naar een witte Kerst. Mocht 
dat er niet van komen, dan heb ik toch één troost voor je:
IS HET OP KERSTMIS NOG NIET KOUD,
DAN VRAAGT DE WINTER NIET VEEL HOUT.

Zondagsgebed
Bij de 4de zondag van de advent  Joannes-Paulus II, 2003

Voor roepingen

We keren ons in vertrouwen tot U, Heer.
Zoon van God,
door de Vader gezonden naar de mensen van alle tijden
en op elk deel van de aarde.
We roepen U aan op voorspraak van Maria,
uw Moeder en de onze:
moge het de Kerk niet ontbreken aan roepingen,
speciaal van hen die zich op bijzondere wijze toewijden
aan uw Koninkrijk.

Jezus, enige Redder der mensheid.
We bidden tot U voor onze broeders en zusters
die ‘ja’ hebben gezegd op uw oproep tot het priesterschap,
tot het gewijde leven en tot het zendingswerk.
Moge hun levens dagelijks vernieuwd worden
om zo een levend evangelie te worden.

Barmhartige en heilige Heer,
zend steeds nieuwe werkers voor de oogst van uw Koninkrijk.
Help hen die U roept, U in onze tijd na te volgen,
uw gezicht te beschouwen,
mogen zij met vreugde beantwoorden
aan de wonderbare zending
die U aan hen toevertrouwd hebt
voor het welzijn van uw volk en van alle mensen.

U die bent onze God en leeft en heerst,
met de Vader en de heilige Geest,
tot in eeuwigheid. Amen.


