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In zijn eerste encycliek, Deus cari-
tas est, gaat emeritus paus Bene-
dictus XVI in op een opmerkelij-
ke heilige. „Laurentius,” leert de 
paus, „verdeelde de beschikbare 
middelen aan de armen en stelde 
die aan de machthebbers voor als 
de echte schat van de Kerk. Hoe 
men ook over de historische ze-
kerheid van zulke details mag 
denken, Laurentius is als grote 
drager van de kerkelijke liefde 
in haar geheugen geprent geble-
ven.” Wie was die Laurentius en 
wat heeft hij vandaag aan de ge-
lovigen te vertellen?

Over zijn leven bestaat geen 
historische zekerheid. Hij duikt 
pas op in teksten uit de vierde 
eeuw. Volgens een overlevering 
trekt hij uit Spanje naar Rome, 
waar hij een van de zeven dia-
kenen van paus Sixtus II wordt. 
Hij vervult kerkelijk-adminis-
tratieve taken en beheert de 
giften voor de armen. Keizer 
Valerianus opent de jacht op de 
christenen. In 258 wordt Sixtus 
II tijdens een mis vastgegrepen 
en nog dezelfde dag onthoofd. 
Het is verboden om de chris-
telijke cultus te vieren en met 
christenen samen te komen in de 
catacomben. Laurentius wordt 
niet terstond terechtgesteld, 
omdat de keizer de ‘schatten van 
de Kerk’ wil bezitten. Dat zijn 
kostbare gouden en zilveren va-

ten en heilige boeken die onder 
Laurentius’ hoede staan. Hij 
krijgt drie dagen de tijd om ze 
te verzamelen. Laurentius ver-
koopt de goederen en verdeelt 
de opbrengst aan de noodlijden-
den. Op de derde dag neemt hij 
kreupelen, blinden, bedelaars, 
stommen, weduwen en wezen 
mee naar de keizer. „Dit zijn de 
echte schatten van de Kerk”, zegt 
hij wijzend. De keizer voelt zich 
bespot en laat Laurentius op een 
gloeiend rooster ter dood bran-
den.

De naam Laurentius is van La-
tijnse oorsprong en betekent 
‘de gelauwerde’. Zoals Stefanus 
behaalt hij de overwinning en 
krijgt hij de ‘lauwerkrans’. Het 
vuur dat in hem brandt, helpt 
hem het vuur van het martelaar-
schap te doorstaan. Daarenbo-
ven getuigt hij van diepe trouw. 
Als Sixtus II terechtgesteld 
wordt, is Laurentius ontroost-
baar en wil hij samen met zijn 
mentor sterven. De paus vraagt 
hem nog wat geduld, omdat hij 
eerst nog een taak moet vervul-
len. Zijn laatste opdracht bestaat 
erin de schatten te overhandi-
gen aan de keizer, die door een 
verkwistende levensstijl grote 
geldzorgen heeft en daarom 
de christenen viseert. De echte 
kerkschatten bestaan niet uit 
waardevolle kleinoden, maar 

uit armen, zwakken en zieken. 
Daaraan herinnert het lauren-
tiusbrood, dat voorheen werd 
gezegend en op zijn feestdag (10 
augustus) aan de armen werd 
verdeeld.

Laurentius is een van de vele 
martelaren die de Kerk rijk is. 
Hun edelmoedige dood leert ons 
„grootmoedig te zijn, ons geloof 
moedig te beleven en bereid te 
zijn om vergiffenis te schenken 
aan wie ons kwaad doet” (Bene-
dictus XVI tijdens het angelus 
op 26 december 2006). Vandaag 
wordt men vanwege zijn trouw 
aan het evangelie in Europa niet 
langer opgehangen, uitgetrok-
ken of gevierendeeld, maar men 
wordt vaak afgewezen, belache-
lijk gemaakt of bespot. „En toch 
kan de Kerk de taak niet terugne-
men om Christus en zijn evange-
lie te verkondigen als heilswaar-
heid, als bron van het grootste 
geluk voor iedereen persoonlijk 
en als fundament voor een recht-
vaardige en menselijke samen-
leving” (homilie van Benedictus 
XVI tijdens het avondgebed in 
Hyde Park in Londen, 18 sep-
tember 2010). Om dat doel te 
verwezenlijken, hebben gelovi-
gen heiligen nodig zoals Lauren-
tius, die met hun levensverhaal 
aantonen dat de wereld wel de-
gelijk een liefdevolle God nodig 
heeft. Hij staat ook symbool voor 

al diegenen die buiten Europa 
wegens hun geloofsovertuiging 
moeten lijden.

In de schilderkunst wordt 
Laurentius afgebeeld als diaken 
in dalmatiek, met aalmoezen, 
evangelieboek, processiekruis, 
geld of broden. Hij is ook te 
zien als martelaar met palm en 
rooster. Laurentius geldt als 
patroonheilige van advocaten, 
archivarissen, armen, banket-
bakkers, bibliothecarissen, 
boekhandelaren, brandweer, di-
akens, glasblazers, herbergiers, 
informatici en koks.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Laurentius. De ‘gelauwerde’  Tom Zwaenepoel

Omroep

29 december, 11.30 uur (!), 
Braambos via VRT één (herhaling 
omstreeks 23.30 uur via Canvas). 
In Twee over EEN praat Lucette 
Verboven met de Franse televi-
sieproducent Thierry Bizot. Hij 
doet het opmerkelijke relaas van 
de ommekeer die in zijn leven 
plaatsvond nadat hij een cateche-
semoment bijwoonde. Zijn boek 
Catholique anonyme, in het Ne-
derlands bij uitgeverij Halewijn 
verschenen als De onbekende gelo-
vige (224 blz., ISBN 978-90-8528-
272-3, artikelcode 426, 17,95 
euro) beschrijft dat kantelmo-
ment in zijn bestaan, soms hu-
moristisch, soms ernstig, maar 
altijd authentiek en eerlijk. Het 
boek, verfilmd door zijn vrouw 
Anne Giafferi, werd op korte 
tijd een bestseller. Bizot kwam 
naar Drongen om er de Neder-
landse vertaling voor te stellen. 
Heeft hij dan geen schaamte of 
angst om in Franse gelaïciseerde 
kringen en in de televisiewereld 
openlijk over Jezus te spreken? 
Wordt hij nog ernstig genomen? 
Lucette Verboven vraagt het hem 
in zijn kantoor vlak bij het Bois 
de Boulogne in Parijs.

Ontdek meer en andere puzzels in 
onze puzzelboeken en -tijdschriften.    
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Oplossing van de puzzel van
vorige week: tekenares
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De vrome kudde

Voetbal  Ingezonden door Thierry Vandamme

Na de voetbalmatch loopt een van de spelers naar de scheidsrechter 
en vraagt:

– Scheids, heb je vijf seconden?

Waarop de scheidsrechter:

–  Vijf seconden wel, ja.

Zegt de voetballer:

–  Vertel me dan maar alles wat je van voetbal weet.

Dino’s  Ingezonden door Mark Vercammen

Vader dinosaurus tegen zijn zoon:

–  Zoon, ga je eens een lekker stuk vlees voor je vader halen?

De zoon kijkt verbaasd:

–  Waarom ik?

Zegt de vader:

–  Omdat jouw poten nog jeugdig zijn.

Antwoordt de zoon:

–  Is het dan niet beter dat we eerst die oude van u opgebruiken?

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


