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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’ 
vindt u in de perswinkel.
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Hedwig Van Peteghem

Het zijn van die vervelende hin-
dernissen die je overkomen als 
je dringend ergens moet zijn. Je 
bent pas goed op snelheid geko-
men en je moet alweer stoppen. 
Ze wekken nog meer ergernis 
wanneer uitgerekend op dat mo-
ment niemand van het groene 
licht gebruik moet maken. Of als 
je in een file tot vier keer toe voor 
hetzelfde rode verkeerslicht staat. 
Het is soms om te ontploffen.

Ik bedoel alleen maar dit: we 
winden ons zo dikwijls voor iets 
onbenulligs op. We maken ons 
makkelijk druk omdat niet alles 
verloopt zoals we het gewenst 
hadden. Terwijl – zo meende ik 

toch – verkeerslichten toch alleen 
maar de veiligheid van de mensen 
moeten dienen. Verplicht worden 
te stoppen zodat anderen gerust 
hun weg kunnen voortzetten.

Zijn er nog andere rode lichten 
in ons leven? Welke gebeurtenis-
sen of situaties verplichten ons 
om halt te houden zodanig dat de 
mensen rondom ons hun weg in 
de goede richting verder kunnen 
gaan? Welke beperkingen leggen 
we onszelf op zodat onze omge-
ving er beter van wordt? Wat doen 
we zodanig dat het licht voor onze 
medemens op groen springt? Veel 
vragen, waar jij het antwoord op 
bent.

Rode en groene lichten geven 
kleur aan het leven. Ze zorgen 
ervoor dat onze collega’s wegge-
bruikers ook hun doel kunnen be-
reiken. In die zin kan het verkeer 
ons de weg wijzen naar de mede-
mens... en misschien zelfs verder. 
Want, wat krijgt voorrang in ons 
leven? Of nog beter, van wie krij-
gen we voorrang zodat het licht 
op groen komt te staan? Je zou er-
van verbaasd staan hoeveel men-
sen met een handgebaar tonen: 
„Ga je weg maar, van mij krijg je 
de kans.” Om nog te zwijgen van 
de grote hand die ons beschermt. 
God zij dank.

Bovenstaand cursiefje werd ge-
plukt uit Opkikkertjes (Halewijn, 
Antwerpen, 2006). Het boek is in-
middels uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Rode lichten

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Als het vandaag zonnig is – zo lees ik in mijn oude volkskalenders – 
dan krijgen we dit jaar een schitterende graanoogst. Maar dat is nog 
niet alles: als de zon vandaag schijnt, zou ook de druivenoogst bijzon-
der succesrijk zijn, dus zouden we veel wijn krijgen aan het einde van 
het jaar. Let dus vandaag goed op het weer…

Vandaag is het de naamdag van weerheilige Vincentius. En spreuken 
over hem gaan zo:
VINCENTIUS ZONNESCHIJN, BRENGT VEEL KOREN EN WIJN.
Op die spreuk zijn er talrijke varianten, zoals:
IS ’T OP SINT-VINCENTIUS ZONNESCHIJN,
DAN ZAL ER IN DE SCHUREN VEEL KOREN ZIJN.
Sommige spreuken zijn een beetje meer gereserveerd en zeggen:
GEEFT VINCENTIUS ZONNESCHIJN,
DAN IS ER HOOP OP KOREN EN WIJN.
In Duitsland is men diezelfde mening toegedaan en zegt men:
VINZENT SONNENSCHEIN
BRINGT VIEL KORN UND VIEL WEIN.
BRINGT ER ABER WASSERFLUT,
IST ’S FUR BEIDES NICHT GUT.
In Frankrijk, waar vooral de wijnstok van groot belang is, zegt men:
QUAND SAINT-VINCENT EST CLAIR ET BEAU,
IL Y A DU VIN COMME DE L’EAU.

Vertaald heet dat : als Vincentius helder en mooi is, dan komt er zoveel 
wijn als water.

Een schitterend middel is dat overigens om op vlotte wijze water bij 
de wijn te kunnen doen, nietwaar?

Zondagsgebed

Bij de 3de zondag door het jaar

Ik ben er niet alleen

Vader,
ik mag droevig zijn
en mijn tranen
door de nacht laten dwalen...

Mijn ogen mogen stil
naar binnen gekeerd zijn.

Mijn pijn blijft misschien
onopgemerkt, onbegrepen,
niet echt.

Doch wil ik even
in mijn eigen wereld leven.
Ik ben er niet alleen.
Ik mag er Jou vermoeden.

Jij zag zovele herinneringen
die in mijn ziel geboren werden.
Jij zag het afscheid
van wie mij achterliet.

Lina Van Mellaert
Uit ‘Aan de rand van het water’, Kok, 2005.


