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Het was in 2001 een primeur voor 
de katholieke Kerk. Paus Johan-
nes-Paulus II sprak voor het eerst 
een echtpaar gemeenschappelijk 
zalig. Met de zaligverklaring 
van Luigi Beltrame Quattrocchi 
en Maria Corsini bracht het Va-
ticaan een huldebetoon aan het 
gezin en de traditionele familie-
waarden. Tijdens het angelus dat 
op de plechtigheid volgde, zei 
Johannes-Paulus II: „De familie 
verkondigt hoop, want ze is de 
plaats waar het leven tot bloei 
komt en groeit in de nobele en 
verantwoordelijkheidsbewuste 
uitoefening van het vader- en 
moederschap” (21 oktober 2001).

Luigi Beltrame Quattrocchi 
wordt in 1880 in Catania op Si-
cilië geboren, Maria Corsini vier 
jaar later in het Noord-Italiaan-
se Firenze. Na hun huwelijk 
in Rome (1905) ontpopt Luigi 
Quattrocchi zich als een succes-
vol advocaat, terwijl Corsini zich 
interesseert voor literatuur, beel-
dende kunst en muziek. Wanneer 
Maria Corsini voor de vierde keer 
zwanger is, melden de artsen dat 
haar kind amper overlevingskan-
sen heeft. Het echtpaar kiest niet 
voor abortus, maar voor het leven 
en steunt daarbij op hun vertrou-
wen in God. In 1914 wordt Enri-
chetta kerngezond geboren. Lui-
gi Quattrocchi overlijdt in 1951, 
Maria vijftien jaar later.

De zalige Luigi en Maria bewij-
zen dat heiligheid geen mono-
polie van religieuzen is. Dit ‘vol-
strekt normale’ echtpaar sterft 
niet als martelaar, sticht geen 
religieuze gemeenschap, trekt 
niet als missionarissen naar verre 
landen. Niet hun spectaculaire 
handelingen, maar hun keuze 
voor het leven, bescheidenheid, 
gulheid en gastvrijheid leiden 
tot heiligheid. Luigi en Maria il-
lustreren dat de gemeenschappe-
lijke weg van echtgenoten naar 
heiligheid mogelijk en mooi is.

Heiligheid krijgt in het gezin 
vorm. Zoals in vele huwelijken 
vullen Luigi en Maria elkaar aan. 
Aanvankelijk is hij een eerlijke, 
brave man, maar niet sterk in 
zijn geloof. Zij leert hem bidden 
en bovenal vertrouwen. Samen 
leiden ze een buitengewoon rijk 
geestelijk leven. In het middel-
punt staat de dagelijkse eucha-
ristieviering, naast de Maria-
verering, het rozenkransgebed 
en de contacten met geestelijke 
raadgevers. Luigi en Maria laten 
het ‘licht van het geloof’ stralen 
en geven het door aan hun kinde-
ren, vrienden, kennissen en col-
lega’s. Ze weten hun kinderen in 
hun beroepskeuze te begeleiden 
door ze aan te leren alles ‘vanuit 
het dak naar boven’ te beoorde-
len. De ouders staan erop hun 
kinderen los te laten en hun be-

slissingsvrijheid te bevorderen. 
De oudste dochter wordt bene-
dictines, de jongste zoon trappist 
en de oudste zoon parochiepries-
ter. Enrichetta blijft thuis voor 
haar ouders zorgen. Maria sterft 
in haar armen. De moeder sterft 
in de armen van degene aan wie 
zij het leven heeft gegund. Kin-
deren geven hun ouders terug 
wat ze tijdens hun kinderjaren 
ontvangen hebben. Eerst zorgen 
de ouders voor hun kinderen, 
vervolgens ontfermen de kinde-
ren zich over hen.

Familie berust op wederzijds 
vertrouwen. Luigi vermijdt con-
sequent dat in zijn aanwezigheid 
geroddeld of slecht wordt gespro-
ken over iemand. Toch zijn er 
moeilijkheden en beproevingen 
die overwonnen moeten worden 
om trouw te blijven, de harmonie 
van huwelijk en familie te bewa-
ren of als ouders doeltreffend op 
te treden. Elk huwelijks- en fa-
milieleven kent ogenblikken van 
dwaling: echtscheiding, ziekte, 
het voortijdige overlijden van 
de partner. Ook in deze situaties 
is een duidelijk getuigenis van 
trouw in de liefde mogelijk.

Het echtpaar Quattrocchi zet 
zich niet alleen in voor het eigen 
gezin, het neemt ook deel aan het 
maatschappelijke debat. Luigi 
Quattrocchi sluit zich aan bij de 
volkspartij, zet zich in voor de 

padvindersbeweging en geeft 
de jongeren in de armste wijken 
van Rome een houvast en hoop. 
Maria Corsini engageert zich in 
lekenorganisaties zoals de Ka-
tholieke Actie en in een nieuwe 
vereniging van katholieke aca-
demici, Familiefront. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog werkt ze als 
zuster van het Rode Kruis voor de 
gewonden. Vanaf 1920 schrijft 
ze op basis van eigen ervaringen 
boeken over opvoeding en vor-
ming. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog is Maria Corsini actief 
als verpleegster. Ze neemt ook 
vluchtelingen in haar woning op 
of smokkelt ze naar Subiaco in 
het klooster.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Heiligheid in het gezin. Het echtpaar Quattrocchi  Tom Zwaenepoel

Omroep

2 februari, 9 uur, Braambos via 
VRT één (herhaling omstreeks 23.30 
uur via Canvas). Close-up, kort 
nieuws over samenleving en spi-
ritualiteit, gevolgd door de eer-
ste aflevering van de vierdelige 
documentaire Christenen in het 
Oosten. Documentairemaker Jac-
ques Debs slaat geen alarmkreet 
over de penibele situatie van de 
christenen in het Oosten. Hij 
neemt de kijker bij de hand en 
laat die kennismaken met de ge-
loofsgemeenschappen ter plaat-
se. In vier uitzendingen bezoekt 
hij Armenië, Ethiopië, India en 
Libanon. De rechtstreekse band 
met de eerste christelijke ge-
meenschappen is treffend. Maar 
ook hoezeer vervolging en be-
proeving deel uitmaken van de 
verscheiden geschiedenissen. De 
eerste aflevering gaat over Arme-
nië. Terwijl het als eerste land in 
de vierde eeuw het christendom 
als staatsgodsdienst erkende, 
was de Kerk er door de eeuwen 
heen slachtoffer van vervolging. 
Na de genocide door de Turken 
in 1915 en zeventig jaar commu-
nisme zoekt de Armeense Kerk 
naar een tweede adem.
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Ontdek meer en andere puzzels in 
onze puzzelboeken en -tijdschriften.    
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Oplossing van de puzzel van
vorige week: blOempOt
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De vrome kudde

Excuus  Ingezonden door Jan Umans

Een politieagent houdt een kranige tachtiger staan en vraagt:

– Weet u wel hoe snel u reed?

Glimlachend van oor tot oor antwoordt de man:

– Waarschijnlijk veel te snel, maar ik moet op mijn bestemming 
komen vóór ik vergeet waar ik naar toe wilde...

Rookstop  Ingezonden door Pierre Mertens

Gesprek bij de koffie:

– Zeg Jan, je bent blijkbaar gestopt met roken.

– Tiens Jef, hoe heb je dat opgemerkt?

– Omdat je na elke kop je koekje in de asbak drukt...

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


