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Hedwig Van Peteghem

Ik kan m’n ogen bijna niet ge-
loven: de tulpen staan al boven. 
Terwijl wij nog met een sjaaltje 
rond de hals lopen, hebben zij 
al voldoende warmte en kracht 
ervaren om te ontluiken. Lange 
tijd waren ze – achter de luiken 
van de winter – onzichtbaar en 
in stilte bezig zich voor te berei-
den op een nieuw leven. Tot rust 
komen, op krachten komen, alle 
uiterlijkheid opzijzetten.

Zonder te willen moraliseren, 
zie ik dat ook in de vasten. Iede-
re mens heeft nood aan rust. En 
dat is meer dan nachtrust of een 
siësta. Wie leeft en ten volle wil 
leven, moet zich stilletjes laten 

volstromen met nieuwe energie. 
In de goede grond staan, zoals 
een tulpenbol, en zich langzaam-
aan klaarmaken om het beste 
van zichzelf te geven. Voldoen-
de tijd nemen om levenskracht 
op te doen en niet te snel willen 
bloeien. Ik denk altijd: wie tul-
pen plant, moet op z’n minst een 
beetje geloven.

De natuur zit zo ineen dat hij 
de seizoenen nodig heeft. Ook de 
mens heeft ze nodig. Maar geluk-
kig kunnen wij het moment zelf 
bepalen. Misschien ook ongeluk-
kig, want de kans bestaat dat we 
vergeten tijd en ruimte te maken 
om nieuwe energie op te doen. De 

kans bestaat dat we alleen maar 
een beroep doen op eigen kracht 
tot we helemaal opgebruikt zijn. 
In tegenstelling tot tulpen kun-
nen mensen op zoek gaan. En 
verkeerde bronnen aanboren. 
Waar halen we onze kracht? Uit 
onszelf? Uit de mensen rondom 
ons? Of durven we verder gaan 
en de Schepper van het leven aan-
spreken? We moeten niet verle-
gen zijn, iedereen kan er terecht. 
Er is genoeg voor iedereen. Als 
tulpen het kunnen, waarom wij 
dan niet?

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Tulpen

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Overmorgen is het de feestdag van Valentijn, in deze moderne tijd zo-
genaamd de patroon van alle verliefden. Welnu, hoe ik ook in al mijn 
oude volkskalenders heb gezocht, nergens heb ik ook maar enig motief 
gevonden om Valentijn tot die status te verheffen. Ik ben daarbij ver 
teruggedoken in de geschiedenis, tot in de derde eeuw. En daar heb ik 
dan twee Valentijnen ontdekt die voorkwamen op de lijst van de mar-
telaren. Maar of die iets met liefde of verliefdheid te maken hadden, 
betwijfel ik want de ene was priester en de andere bisschop. 

Valentijn komt in oude boeken vooral voor als schutspatroon die men 
aanriep als men te maken kreeg met de vallende ziekte. Valentijn  be-
gint met “val”, net als “vallende ziekte” en dat was voor onze voorou-
ders voldoende reden om hem tot die status te verheffen.

In heel West-Europa is er nog maar een plaats waar Valentijn wordt 
vereerd. Dat is overigens in Nederland, in de Brabantse gemeente Wes-
terhoven. Daar bevindt zich een kleine kapel met daarin natuurlijk een 
beeld van Valentijn. Naast de kapel loopt het riviertje de Keersop en in 
de kapel zelf bevindt er zich een put die nooit droog staat. Het water in 
die put staat trouwens altijd wat hoger dan het water in het belendende 
riviertje. En precies daarom worden aan het putwater sinds mensen-
heugnis bijzondere krachten toegedicht. Wie met dat water bijvoor-
beeld de ramen van zijn woning zou besprenkelen, mag er zeker van 
zijn dat zijn huis nooit door blikseminslag zal worden getroffen. Het 
water is ook geneeskrachtig, in het bijzonder bij vallende ziekte. In die 
kapel daar in Westerhoven hangt trouwens volgende tekst: 
NAAR DE BRON VAN VALENTIJN
TREKKEN STEEVAST VROME SCHAREN
MENSEN DIE IN ZORG EN PIJN
ROEPEN SMEKEND OM GENADE.

Zondagsgebed
Bij de 6de zondag door het jaar  Naar Sint-Franciscus

Bidden zo nu en dan

Heer, maak mij tot een instrument van vrede.
Laat me liefde brengen waar haat heerst,
laat me vergeven aan wie mij beledigde,
laat me verzoenen wie in onmin leven,
laat me geloof brengen aan wie twijfelt,
laat me waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat me hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat me licht brengen aan wie in duisternis leeft,
laat me vreugde brengen aan wie bedroefd is.

Laat me niet zozeer zoeken
getroost te worden, maar te troosten,
laat me niet zozeer zoeken om begrepen te worden,
maar te begrijpen,
laat me niet zozeer zoeken bemind te worden,
maar te beminnen.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2013. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


