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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’ 
vindt u in de perswinkel.
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Hedwig Van PetegHem

Voortdurend stuit ik op nieuwe 
dingen die blijkbaar heel oud 
zijn. Zo kwam ik in een boek van 
Joan Chittister, Het vuur onder 
de as, het begrip Grieshog tegen, 
een Iers woord, dat te maken 
heeft met verwarming op kolen. 
Het betekende dat je de kolen ’s 
avonds met as bedekt om zo de 
gloed te bewaren voor de volgen-
de ochtend. Op die manier was 
het een kleine moeite om ’s an-
derendaags het vuur opnieuw te 
doen oplaaien. Want een nieuw 
vuur aanmaken, kostte heel wat 
moeite en tijd. De as beschermde 
als het ware het vuur tegen uit-
doving. En ook al scheen alles 

grauw en grijs, onder het boven-
ste stofferige laagje bleef het vuur 
op een laag pitje gloeien. Het leek 
een hele kunst te zijn om de gloed 
te bewaren. Maar wie de techniek 
meester was, had de zekerheid 
dat het de volgende dag op een 
mum van tijd terug warm was.

Het boek gaat natuurlijk niet 
over kolenvuren, maar over gelo-
ven. Hoe vaak bekruipt ons niet 
het gevoel dat geloof en chris-
telijk leven stilaan aan het uit-
doven zijn? Het loopt allemaal 
op z’n einde en we zien alleen 
nog maar een grijsgrauw laagje. 
En toch mogen we leven van de 
overtuiging dat onder de as de 

gloed aanwezig blijft. Misschien 
is het alleen maar onze taak de 
gloed erin te houden zodanig 
dat morgen, in de toekomst, het 
vuur van het geloof makkelijk 
kan aangewakkerd worden. Hoe 
vaak zien we niet hoe in ons eigen 
leven alles grijs wordt en er wei-
nig perspectief overblijft door te-
genslagen en ontgoochelingen? 
Mogen we ook dan geloven dat 
de warmte bewaard blijft waar 
we overmorgen opnieuw kunnen 
van genieten? Ik denk het wel. Als 
we zien hoe de heide, ondanks 
een zware brand, zich herstelt en 
opnieuw tot leven komt, krijgt 
iedere mens zeker die kans om te 

herleven. Als we maar een nacht 
geduld hebben zullen we ’s an-
derendaags de gloed wel ontdek-
ken. Dan wordt het Pasen.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

GrieshoG

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Op het einde van de maand februari zegt de volkskalender dat de land-
arbeiders opnieuw het vieruurtje mogen gebruiken. De dagen zijn 
vanaf nu immers weer zover gelengd dat de werkdag voldoende lang 
is geworden. De arbeidsduur is dus lang genoeg om die vierurenboter-
ham te wettigen.
Op het einde van februari waarschuwt de volkskalender er ook voor dat 
men nu nog maar niet moet denken dat de winter voorbij is. En nu kom 
ik op een punt waarbij ik moet aantonen dat de volkskalender inder-
daad waardevol is en dat hij zelfs een serieus brokje geschiedenis bevat. 
Zo zijn er bijvoorbeeld in het verleden jaren geweest waarin de februa-
rimaand behoorlijk zacht was. Maar, zegt de volkskalender, juich niet 
te vroeg want in het jaar 1676 en ook in 1796 was dat zo, maar twee 
weken later waren alle waterlopen bevroren. Die geschiedkundige fei-
ten werden ook in weerspreuken vastgelegd en twee daarvan gaan zo:
TE SINTE-MATTIJS,
ZAG MEN SNEEUW NOCH IJS.
MAAR OP HALF MAART,
REED MEN OVER DE SCHELDE MET KAR EN PAARD.

Een andere zegt het zo:
VOOR DE DAG VAN SINT-MATTIJS,
EN ZAG MEN HIER NOCH SNEEUW NOCH IJS,
MAAR OP DE ACHTSTE MAART,
ZAG MEN GAAN TE VOET EN TE PAARD.

Je kan nu meteen ook al inschatten hoe de zomer zal worden. Een 
spreuk zegt:
KOUDE FEBRUARI GEEFT EEN HETE AUGUSTI.

Het tegengestelde zal dus ook wel waar zijn…

Zondagsgebed
Bij de 8ste zondag door het jaar

Heer, laat ons niet vergeten
dat woord van U:
‘De armen hebt gij altijd bij u.’

Geef mij een oor dat graag luistert
naar de vragen van de anderen.

Geef mij een hand die graag helpt
en mooie dingen maakt.

Geef mij een voet die graag weggaat
daarheen waar iemand op mij wacht.

Geef mij een stem die zachte woorden spreekt
en vriendschap uitzingt,
die troosten kan en moed inspreekt.

Geef mij een oog dat ziet waar nood is
en zich nooit afwendt.

Geef mij vooral een hart
dat warm is van uw liefde voor mij
en warmte overheeft voor anderen.


