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OPKIKKERTIJES

LENTE KOMT 20!

Hedwig VAN PETEGHEM

Je moet eigenlijk maar durven.
Terwijl het nog bakken regent
en iedereen het water vervloekt,
terwijl het nog koud en kil is,
komt iemand me over de lente
vertellen. Een zacht stralende
zon, vogels die even blij zijn als
de mensen —maar dat beter laten
merken — het frisse prille groen,
mensen die weer graag buiten
komen en rustig een babbeltje
kunnen slaan. Wat zal dat toch
heerlijk zijn, hoe slecht het op dit
moment ook nog is.

Maar het is goed om te kunnen
dromen. Wat je vandaag tegen-
zit, waar je ook mee worstelt of
onder lijdt, dit is niet het einde.

Er komt altijd een nieuwe lente.
Daar kunnen van dromen houdt
de hoop levend en de toekomst
open. Er is zelfs meer. Het leven
wordt misschien slechts nieuw
omdat er een heel proces aan
voorafgaat. Vaak onzichtbaar en
niet zonder slag of stoot. Want
zaadjes die lang geleden al op de
grond vielen, moeten nu open-
breken, de vruchten van onze
inspanningen. De grond wordt
nieuwe voedingsbodem nadat de
gevallen bladeren verteerd zijn
en humus worden. Zo ook zal
onze bodem vruchtbaar worden
als we toelaten dat onze voorbije
moeite en pijn, ja misschien zelfs

slapeloze nachten, verteren en
vruchtbare grond worden voor
een nieuwe lente.

En niet te vergeten: de zon is

Dit cursiefje werd geplukt uit
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen,
2006). Het boek is inmiddels
uitverkocht bij de uitgever.

er ook nog. Niet altijd zichtbaar
doetzetoch haar werk. Haarstra- |
len en krachten hebben we niet @
in de hand. We moeten er alleen

maar voor openstaan. Het zou

goed zijn, mochten we elke dag

geloven dat al ons doen en laten

maar openvouwt en vruchtbaar e
wordt als we het laten belichten =
en verwarmen door God, ook al
is Hij niet altijd merkbaar. De
lente komt, maar we kunnen ze
zelf niet maken. Met Pasen is het
ook zo.

Zondagsgebed

Bij de 1ste zondag in de veertigdagentijd

Heer onze God,

Gij geeft ons steeds opnieuw kansen.

Gij laat ons niet los.

Geef ons de kracht om in deze veertig dagen

stappen naar verandering te doen,

een tandje bij te steken op de weg die we reeds gaan,

om inderdaad van deze wereld
een betere plaats te maken,

een stap op weg naar het Rijk van Gerechtigheid

dat Gij ons in Jezus hebt toegezegd.
Amen.

Dominic Verhoeven

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2013. Deze

scheur , met van alle

heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de
liturgische centra in uw buurt: De 3 Lelién, L Id 59,2000 A pen, 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 - LKD, Dijk 32-34, 9200 de, 052/20.19.76 - Carmelitana, Burgstraat 46,
9000 Gent, 09/225.48.36 - Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 - De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke,
0477/26.56.17 - PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 - Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000
Leuven, 016/31.00.65 - De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat

22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 - |

100, 8800 051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfa-

briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 ¢, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Volgens mijn oude volkskalender is het vandaag de naamdag van de
weerheilige Adrianus. Dat is een echte winterheilige, een weerpa-
troon die soms tot het uiterste durft te gaan.

Dat heeft alles te maken met de maartse buien natuurlijk die soms
geweldig kunnen zijn in hun resultaat. Luister maar naar deze weer-
spreuken:

AL OP SINT-ADRIAAN, LAAT DE HAGEL

GEEN GRASSPRIETJE MEER RECHTE STAAN.

Datis dus één: hagel.

Als het op Adrianusdag zou regenen, dan kunnen dat echte stortvla-
gen zijn. Daarvan getuigt dan weer deze spreuk voor vandaag:
REGEN OP SINT-ADRIAAN,

EN LAAT NIETS MEER DROGE STAAN.

Endan nummer drie: de temperatuur. Is het vandaag koud, dan blijft
het de ganse maand maart vies weer. Daarvan getuigt deze spreuk:
VORST OP SINT-ADRIAAN,

DANIS HET GANS DE MAAND

MET HET GOED WEER GEDAAN.

Als je deze dagen heelhuids door de regen wil komen, dan helpt dit
rijmpje zeker:

MAARTE, MAARTE, GOEDE MAARTE,

SPEEL TOCH VANDAGE IN MIJN KAARTEN.

REGEN NIET EN HAGEL NIET,

JEDOET ME ANDERS VEEL VERDRIET.

SUDOKU
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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’
vindt u in de perswinkel.
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