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In een dramatische toespraak 
tot studenten van de Romeinse 
universiteiten zei paus Francis-
cus op 30 november 2013: „Als-
jeblieft, kijkt niet naar het leven 
als vanaf het balkon. Bemoei jul-
lie ermee. Ga naar waar er uitda-
gingen zijn, naar wie jullie hulp 
vragen om verder te leven. Enga-
geer je voor de ontwikkeling, in 
de strijd voor de waardigheid van 
de mens, in de strijd tegen de ar-
moede, in de strijd voor waarden 
en in zo veel andere vormen van 
strijd die dagelijks op jullie pad 
opduiken.” Al vanaf het begin 
van zijn pontificaat bevestigde 
paus Bergoglio dat hij een Kerk 
van en voor de armen wil. Een 
Kerk die aandacht heeft voor de 
zwakken, voor de randfiguren 
van de samenleving, voor zij 
die volgens de maatstaven van 
de ‘hedendaagse maatschappij’ 
waardeloos en overbodig zijn.

Dezelfde oproep klinkt in de 
eerste helft van de zestiende 
eeuw, wanneer Hiëronymus Ae-
miliani zijn leven in dienst stelt 
van de armsten onder de armen 
en bereid is om tot het uiterste 
te gaan. In die periode ontstaan 
in Italië nieuwe kloosterorden 
die zich ontfermen over jonge 
mensen. Ze proberen oriënte-
ring te geven aan jonge vrou-
wen en weeskinderen die in de 
samenleving verloren dreigen 

te lopen. Overtuigde mannen 
en vrouwen kijken niet naar het 
leven vanaf het balkon, maar be-
geleiden noodlijdende mensen 
op hun levensweg, door dalen 
en over afgronden. Ondanks de 
nefaste leef- en woonomstan-
digheden en het uitblijven van 
toekomstperspectieven hebben 
ze vertrouwen en weten ze dat de 
toren van de hoop, de liefde en 
het geloof niet veraf is.

Hiëronymus Aemiliani wordt 
in 1486 geboren in Venetië als 
telg van een oud adellijk ge-
slacht. Op vijftienjarige leeftijd 
treedt hij in dienst van het Ve-
netiaanse leger, waar hij al vlug 
promoveert van officier tot ge-
neraal. Bij de verdediging van 
Castelnuovo tegen de aanstor-
mende pauselijke troepen wordt 
hij krijgsgevangen genomen. 
Die ervaring blijkt een keerpunt 
in zijn leven. Volgens de legende 
zou Maria in zijn kerker ver-
schenen zijn en hem een sleutel 
hebben gegeven. Korte tijd na 
zijn ontsnapping komt er vrede. 
Hiëronymus wordt eerst bur-
gemeester van Trevisto, verlaat 
daarop het leger en verdeelt zijn 
bezit onder de noodlijdenden. In 
meerdere Noord-Italiaanse ste-
den sticht hij weeshuizen voor 
kinderen die in de oorlog hun 
ouders verloren. In 1518 wordt 
hij tot priester gewijd.

Om de zorg voor de kinderen te 
verzekeren, creëert Hiëronymus 
in 1528 een sociëteit van pries-
ters, de ‘dienaren der armen’, 
die later meer bekendheid krijgt 
als de orde van de somaskers, 
genoemd naar het moederhuis 
in Somasco. De laatste jaren van 
zijn leven brengt hij door in af-
zondering. Wanneer de pest in 
1537 in heel Italië uitbreekt, 
voelt Hiëronymus zich geroepen 
om de pestlijders te verplegen. 
Daarbij sterft hij. In 1568 wordt 
zijn orde door Pius V ingedeeld 
bij de augustijnen. In België zijn 
de broeders van de heilige Hiëro-
nymus Aemiliani vooral geënga-
geerd in de zorg van oude men-
sen en zieken en in de opvoeding 
van wezen.

In zijn kerker komt Hiërony-
mus tot inkeer wanneer hij ziet 
hoe mensen op wie hij altijd 
heeft neergekeken, haast auto-
matisch hun toevlucht nemen 
tot het gebed. Voor hem is de ma-
nier waarop die verschoppelin-
gen bidden nieuw. Wat hij eerst 
vol verachting heeft verworpen, 
voert hij voortaan zelf onophou-
delijk uit. Zijn ‘nieuwe’ leven 
wordt één lang gebed en een ro-
zenkrans met parels van naas-
tenliefde. Hij vangt eerst wezen 
en verwaarloosde kinderen op 
in zijn eigen huis, huurt vervol-
gens huizen en richt weeshuizen 

op die hij met scholen verbindt 
om de jonge mensen toekomst-
perspectieven te bieden. Behalve 
voedsel en verzorging krijgen ze 
ook geestelijke begeleiding. Aan 
het einde van zijn leven wordt de 
verpleging van pestlijders hem 
fataal.

In de schilderkunst wordt Hier-
onymus Aemiliani afgebeeld met 
kinderen, ketting, ijzeren bollen 
of boeien, boeken, doodshoofd. 
Hij geldt als de patroonheilige 
van oprichters van scholen, ver-
waarloosde jongeren en wezen 
(1928).

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Hiëronymus Aemiliani. Patroonheilige van verwaarloosde jongeren  Tom Zwaenepoel

Omroep

16 maart, 9 uur, Braambos via Can-
vas (herhaling omstreeks 23.30 uur 
via Canvas). Close-up stelt scherp 
op de Vormelingendag You’ve got Ta-
lent, een primeur voor het bisdom 
Antwerpen. In de derde afleve-
ring van de vierdelige documen-
taireserie Christenen in het Oosten 
trekt Jacques Debs met de camera 
door India, dat volgens de tradi-
tie reeds in het jaar 52 gekerstend 
is door de apostel Thomas. Het 
subcontinent blijkt te kunnen 
bogen op een christendom dat 
sterk getekend is door sociale in-
zet. Terwijl de christenen slechts 
twee procent van de bevolking 
uitmaken, staan zij wel in voor 
24 procent van het maatschappe-
lijke werk in India. Zo getuigt de 
stichter van Navajeevan (Nieuw 
Leven), organisatie die dagelijks 
vijfduizend gratis maaltijden 
uitdeelt, die terminale patiënten 
verzorgt en arme gezinnen helpt, 
dat zonder liefde te schenken het 
nutteloos is om over Jezus te pra-
ten. Het is meteen de rode draad 
van een christendom in een land 
met ontelbare noodlijdenden.
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Ontdek meer en andere puzzels in 
onze puzzelboeken en -tijdschriften.    
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vorige week: spannend
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Tekenles  Ingezonden door Walter Verdonck

In het tweede studiejaar is het muisstil. Iedereen zit ijverig te 
tekenen en te kleuren. De juf loopt tussen de banken en houdt halt 
bij kleine Erik.

- Wat teken je daar, Erik?

Die kijkt amper op en antwoordt onverstoord:

- God.

De juf glimlacht, strijkt Erik over zijn krullenbol en zegt zachtjes:

- Erik, niemand weet hoe God eruitziet...

Waarop Erik:

- Wel, dan weten ze het nu!

Cadeau  Ingezonden door Jan Umans

- René, ik heb een geweldige verrassing voor je verjaardag!

- Je maakt me nieuwsgierig, liefje. Wat is het?

- Een ogenblik, schat. Ik trek het snel aan.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


