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EMMAUS

Hedwig VAN PETEGHEM

Ik kwam een vrouw en een man
tegen. Een doordeweekse ont-
moeting. Na de gebruikelijke
formules over werk en weer, ge-
zondheid en kinderen begon de
moedeloosheid langzaam zicht-
baar te worden. Ze hadden al zo
veel meegemaakt. En het stopte
maar niet. De droom van hun le-
ven waar ze zo hadden naar uit-
gezien, was stukje bij beetje aan
flarden gevlogen. Waar hadden al
hun inspanningen voor gediend?
Hetresultaat van al hun zwoegen
en zorgen sprak elke verbeelding
tegen.

Ook datleek me nogeen bekend
verhaal, want bij zo veel mensen

heeft de ‘voorbije toekomst’ zo
veel andere dingen gebracht dan
ze eigenlijk hadden geprogram-
meerd. Alsof het leven een eigen
weg gaat, los van onze plannen.
Letterlijk en figuurlijk ben ik
blijven stilstaan. Want iedere
mens moet zijn ervaringen naar
buiten kunnen brengen, al is het
voor de tiende keer. Door een
stukje van je leven mee te delen,
deel je het ook met anderen. Het
vraagt alleen vertrouwen en res-
pect. Wat tijd en plaats maken
waarin diegene die je ontmoet
eregast mag zijn. Zo luisteren
alsof je zijn verhaal voor de eer-
ste keer hoort, omdat tussen de

woorden het puntje van zijn hart
zichtbaar wordt, en dus ook diepe
vreugde en groot verdriet.

Door teblijven luisteren, kom je
mensen vanbinnen tegen. En dat
doet deugd. Ondanks het zware
gewicht van het verleden blijft er
genoeg hoop en perspectief om
enthousiast te volharden. Het
enige wat nodigis: iemand die bij
jestilblijftstaan, waardoor jerust
ervaart. En kracht om weer in be-
weging te komen.

Elke dag kom je zo iemand te-
gen, maarjezulthem niet meteen
herkennen, tenzij in het breken
enhetdelen. De viouw en de man
zetten hun weg voort. En jij ook.

Dit cursiefje werd geplukt uit
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen,
2006). Het boek is inmiddels
uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed
Bij de 4de zondag in de veertigdagentijd

Veertig dagen onderweg

Heer God,

veertig dagen liet Gij uw volk

een omweg maken door de woestijn
om hun hart te peilen.

Veertig dagen was Elia onderweg

om tot bij U te komen.

Veertig dagen was Mozes op de berg
om uw woorden te vernemen.

Veertig dagen verbleef Jezus in de woestijn
waar Hij weerstand bood

aan alle beproevingen van de wildernis.

Ook ons gunt Gij veertig dagen

om U teleren kennen

en naar Pasen op te gaan.

Kom ons tegemoet en reik ons uw hand.
Peil ons hart

enzie wat er in ons omgaat.

Laat ons de omweg niet schuwen

van de beproeving en de kwade dagen.
Maar laatin ons en in uw hele Kerk

de zekerheid groeien dat Gij er zijt
enons in uw Zoon Jezus

uw liefde en uw trouw hebt toegezegd
voor tijd en eeuwigheid.

Amen.

Mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge
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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Als je moderne meteorologen confronteert met weerspreuken dan
halen die daarvoor vaak de neus op. Persoonlijk heb ik toch al onder-
vonden dat zowat 60 procent van die weerspreuken uit mijn oude
volkskalender het toch wel bij het rechte eind hebben.

Die moderne meteorologen wuiven vooral die weerspreuken weg die
langetermijnvoorspellingen inhouden. Morgen met name staat er
zo’nspreuk op dekalender. Hetis dan de naamdag van Sint-Rupertus,
afgekort Sint-Rupert. Mijn volkskalender beweert dat het weer van
morgen bepalend zal zijn voor het weer dat we in de komende maand
juli zullen kennen. Morgen mooi, juli ook mooi, zegt de spreuk:

IS OP SINT-RUPERT DE HEMEL REIN,

DAN ZAL HIJ) HET OOK IN JULI ZI)N.

Een andere spreuk trekt dat mooie weer zelfs open naar de ganse zo-
mer en zegt:

IS HET OP SINT-RUPERT HELDER EN REIN,

Z0O ZAL HET IN DE ZOMER ZI)N.

Soms tref je in de volkskalender ook wel eens daggebonden weer-
spreuken aan, waarbij geen weerheilige wordt genoemd. Voor over-
morgen is er zo eentje en het is een spreuk die zegt dat het vrijdag
best maar zou stormen en hard waaien, want dat zou goed zijn voor
de oogst. De spreuk gaat zo:

BRENGT 28 MAART STORM EN WIND,

DE SIKKEL IS DE BOER WELGEZIND.
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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’
vindt u in de perswinkel.
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