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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’ 
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Hedwig Van Peteghem

Waarschijnlijk geniet je elke 
avond ook van een of andere quiz 
op tv. Het verbaast me telkens 
opnieuw hoe veel vragen er kun-
nen worden gesteld en vooral 
hoe weinig antwoorden ik ken. 
De mensen op het scherm weten 
gelukkig meer. Je zou voor min-
der, als je ziet welke prijzen er-
aan vasthangen. Ik vermoed dat 
ze zich voldoende voorbereiden 
en lange dagen encyclopedieën 
en kranten doorbladeren.

Logischerwijze gaat het om 
vragen waar ook een duidelijk 
antwoord op is: historische data, 
wetenschappelijke gegevens, 
wiskundige berekeningen. 

Daarvoor kunnen we inderdaad 
voldoende trainen, iets wat ik 
zelf waarschijnlijk te weinig 
doe.

Door mijn hoofd gonzen voor-
al vragen waar geen antwoord op 
is. Het vervelende – dat zal je zelf 
ook al ervaren hebben – is dat je 
toch zoekt en dat je blijft pieke-
ren en zo veel andere dromen 
stuk maakt. Tot je moe gedubd 
en blind gestaard de vraag los-
laat: machteloos en stil, en daar-
door ont-spannen. En dan duikt 
er een antwoord op, uit een to-
taal andere hoek en misschien 
naast de kwestie. Maar er is een 
oplossing in zicht.

Mijn vragen ontstaan uit mijn 
verwachtingen, waardoor mijn 
toekomst aan banden gelegd 
wordt. Maar het leven gaat zijn 
eigen weg, soms veel ruimer en 
sterker dan ik had kunnen dro-
men. Ondertussen blijven nacht-
merries me kwellen. Want welk 
antwoord is er op ongeneeslijke 
ziektes, op onrecht en psychisch 
geweld? Welk antwoord is er op 
de dood?  Ik ken het wel, maar het 
vraagt een dagelijkse training om 
dat antwoord te kunnen geven. 
De prijs is onbetaalbaar. Welke 
vraag zal God ons stellen als we 
ons geleasde leven – of een stuk 
ervan – terug moeten inleveren?

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Vraag en antwoord

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

De Goede Week die we vanaf zondag inzetten, sprak sterk tot de ver-
beelding van onze voorouders. Het zijn dan vooral de laatste drie dagen 
van die Goede Week die het ‘m doen. Maar om chronologisch in orde te 
blijven, houdt ik het vandaag alleen maar bij Palmzondag, een dag die 
een voorname plaats innam bij onze voorouders.
Net als met het gewijd water en de gewijde kaars konden onze voorou-
ders heel wat bekomen met de palm die zondag wordt gewijd. En precies 
omdat gewijde palm voor hen zo belangrijk was, waren er vroeger heel 
wat handige jongens die op Palmzondag er een zaakje van maakten en 
gewijde palm verkochten op iedere straathoek. In dat verband is er zelfs 
een zegswijze ontstaan. Iemand die wat sulachtig uit zijn ogen keek, 
daarvan zei men:
HIJ WEET NIET OF ZIJNE PALM GEWIJD IS.

Vroeger was er in Vlaanderen haast geen enkele tuin waar geen palm 
groeide. Het was uiteraard niet de Oosterse palm, wel een alternatief: de 
immer groene buksboom. Die palmbomen in de Vlaamse tuinen werden 
dikwijls nadrukkelijk gesnoeid in de vorm van een haan. De verklaring 
daarvoor is dat men destijds aan de haan een grote macht toeschreef. 
Hij kon immers met zijn gekraai de duisternis verdrijven. Vroeger ge-
bruikte men gewijde palm om, gedrenkt in gewijd water, daarmee te 
sprenkelen bij een berechting, bij onweer, bij ziekte onder het vee. 
Het gebruik bestond dat op Palmzondag de boer met zijn gewijde palm 
naar het veld trok en daar stak hij dan op elke hoek van het korenveld 
een takje gewijde palm in de grond. Dat noemde men “koren palmen”. 
Daarbij werd dit gebed opgezegd:
IK ZEGEN HIER MIJN KOORN,
TEGEN DEN BLIKSEM EN DEN OORM,
TEGEN MEISKENS EN KNECHTEN,
DAT ZIJ IN MIJN KOREN NIET EN VECHTEN.

Zondagsgebed
Bij Palmzondag

Hallo lieve Heer,
ik ben er ook weer.
Ik wil even zeggen deze dag,
dat ik weer naar school toe mag.
De hele dag ga ik weer spelen,
zingen en leren.
Ik zal proberen lief te zijn
voor de kinderen om me heen.
Wilt U me daarmee helpen,
want ik kan het niet alleen.
Amen.

www.nabbi.be

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2013. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


