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Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’ 
vindt u in de perswinkel.
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Hedwig Van PetegHem

Pasen is altijd een vrolijk feest. 
Chocolade-eieren voor de kinde-
ren, vakantie, lentekriebels en 
alles wat zalig is. Ik zag zelfs re-
clame waar de paassfeer zich toe-
spitst op verlaagde prijzen. Ook 
dat is natuurlijk zalig. Maar laat 
ons hopen dat het gevoel zich wat 
dieper nestelt. Dan kan het lang-
zaam wortel schieten, kan het uit-
groeien tot een sterke boom zodat 
heel veel mensen er mee kunnen 
van genieten. Dan wordt het za-
lig.

Maar één ding moet ik er eerlijk-
heidshalve bij vertellen. Pasen is 
meer dan een romantisch gevoel. 
Het is een opwekkende ervaring 

die langzaam groeit. Misschien 
hebben we het liever anders: ge-
luk à la carte. Maar de concrete 
realiteit van het leven laat dit niet 
toe. Er is maar één weg: rechtdoor. 
Doorheen het lijden, in de broze 
stukken van het leven ontkiemt 
een krachtig leven. Wie het kruis 
van elke dag opneemt, baant zich 
een weg naar innerlijke vrede 
en versterkende rust. Het klinkt 
natuurlijk zo ongeloofwaardig. 
Want wat pijn doet, gaan we lie-
ver uit de weg. En niemand ziet 
uit naar een ervaring van moede-
loosheid en verlatenheid.

Pasen betekent letterlijk ‘door-
tocht’, door het gewone wel en 

wee naar het buitengewone. We 
vieren het al tweeduizend jaar 
omdat we er maar niet van over-
tuigd raken dat de graankorrel 
moet sterven om nieuw leven 
voort te brengen. We zien liever 
de oogst dan het stervende zaad.

Als je goed naar mensen luistert, 
hoor je geregeld een paasverhaal. 
Ik zie zo veel mensen die – soms 
met de moed der wanhoop – hun 
kruis opnemen. Op het moment 
zelf weegt het door en het is soms 
een lange weg. Gelukkig staan er 
mensen langs je weg die helpen 
dragen. Gelukkig is de kracht van 
hét leven, goddelijke energie, 
veel sterker dan onszelf.

Ik wens iedere lezer en iedere 
niet-lezer dat geloof toe. Want 
dat doet leven.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Doortocht

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Deze week leg ik graag de focus op Goede Vrijdag, een dag waarrond 
veel volksgeloof bestaat. 

Zo zou vroeger geen enkele visser eraan gedacht hebben om op Goe-
de Vrijdag op zee te gaan vissen. Nee, zei het volksgeloof: op Goede 
Vrijdag haal je uit zee geen vis, wel en uitsluitend maar doodskoppen.

Men geloofde vroeger ook dat kinderen die op Goede Vrijdag om 
15 u geboren werden, wonderkinderen waren. Zij konden in de toe-
komst lezen, maar waren ook getalenteerd om bijvoorbeeld bij andere 
mensen koorts weg te nemen.

Werd op Goede Vrijdag een kalf geboren, dan meende de boer dat 
hem dat veel geluk zou brengen. De boeren waren er eveneens van 
overtuigd dat er alleen maar hanen uit de eieren zouden komen als de 
hennen vanaf die dag zouden beginnen broeden.

Nu vertelt de legende ook dat er destijds in heel Jeruzalem geen smid 
te vinden was om de nagels te smeden waarmee Christus moest wor-
den gekruisigd. Welnu: eeuwenlang hebben onze voorouders zich 
hierop beroepen om op Goede Vrijdag niet te hoeven werken.

Er werden ook heel wat bezweringsgebeden ontwikkeld die speciaal 
op Goede Vrijdag moesten worden gelezen. En aan het einde van die 
gebeden las je dan steevast deze tekst:

DIE DIT GEBEDEKEN DRIEMAAL VOOR ZIJN ETEN
ZAL LEZEN, GOD EN ZAL HEM NOOIT VERGETEN
HIJ ZAL ZENDEN ZIJN ENGELBEWAARDER
DRIE DAGEN VOOR ZIJN ENDE
EN DRIE UREN VOOR ZIJN DOOD
ZIJN ZONDEN ZIJN VERGEVEN
AL WAREN ZE NOG ZO GROOT.

Zondagsgebed
Bij Pasen • Verrijzeniszondag

Bewoon me met uw scheppende Geest.
Gij hebt mij aangeraakt
met uw Adem van Pasen,
mijn angst verwaaid,
mijn verzet overrompeld
en uw liefde in mijn hart gezaaid.

Gij hebt mij vol gemaakt
met uw Adem van Pasen,
mijn leven bevrucht,
genade op genade,
uw woord wil in mij wonen.

Gij hebt mij liefgehad
met uw Adem van Pasen
tot in de vezels van mijn pijn
en het mysterie van uw kruis
bewaar ik in mijn hart.

Gij hebt mijn leven gewekt
met uw Adem van Pasen.
Het kwaad is dood en vergeven.
Uw Geest woont diep in mij
en maakt uw schepping nieuw.

Carine Devogelaere


