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Media  
lokken stem 
van kiezers
Wie krijgt uw vertrouwen op 
zondag 25 mei? Dan stemmen 
we zoals u natuurlijk weet voor 
wie u en mij zal vertegenwoor-
digen op federaal, Vlaams en 
Europees niveau. Als we de pei-
lingen met zicht op de ‘moeder 
aller verkiezingen’ mogen ge-
loven, heeft een pak stemge-
rechtigde Belgen nog geen defi-
nitieve keuze gemaakt. Bij wie 
kunnen de twijfelaars voorals-
nog te rade gaan?

Aan verkiezingsinformatie 
ontbreekt het die twijfelaars al-
vast niet. In de voorbije weken 
werden we te pas en te onpas 
om de oren geslagen met stem-
tests allerlei. Nu volgen verkie-
zingsdebatten en -interviews in 
de krant en op radio en televisie 
elkaar in versneld tempo op. Als 
je niet oplet, zou je daaraan zelfs 
een punthoofd kunnen over-
houden. Want zeg nu zelf, het 
is toch bijlange geen eenvoudi-
ge opdracht om in dat (over)aan-
bod nog je weg te vinden.

„Als je echt alles van verkie-
zingsprogramma’s gaat consu-
meren, dreigt er inderdaad een 

overkill. Maar 
de verkiezingen 
d o o d z w i j g e n , 
dat zou nog veel 
erger zijn”, zegt 
Peter Van Aelst, 
hoofddocent po-

litieke wetenschappen aan de 
Universiteit Antwerpen.

Bieden de veelbesproken stem-
tests de kiezer dan werkelijk de 
verhoopte steun om zijn/haar 
stem te helpen bepalen? Hoe 
veel mensen die zich lieten ver-
leiden om aan een online stem-
test deel te nemen, kwamen im-
mers niet uit bij een partij en/
of politicus/politica met wie ze 
zich hoegenaamd niet willen 
identificeren?

Het is niet meer dan normaal 
dat het resultaat van een stem-
test afwijkt van hoe iemand zich 
politiek voelt en identificeert. 
Inhoudelijk bekeken, stemmen 
heel wat kiezers immers fout, 
beweren de samenstellers van 
de stemtest.

Een week vóór de verkiezin-
gen steken de televisiezenders, 
en ook de radio- en kranten- 
redacties, nog een tandje bij om 
de kijker te informeren. Of te en-
tertainen? VTM haalt zelfs ouwe 
getrouwe Paul Jambers weer bo-
ven en verleidde Geert Hoste om 
haar grote verkiezingsdebat nog 
meer kleur te geven. Op kies-
zondag pakt de VRT uit met een 
non-stopprogramma van elf uur 
en trommelt daarvoor niet min-
der dan 220 mensen op.

Beide zenders sparen werke-
lijk geen enkele moeite om ons 
te informeren, maar in de aller-
eerste plaats om de stem van de 
kijker – of beter nog de kiezer – 
te winnen.

De media hebben de kiesslag 
ongetwijfeld gewonnen. Dat is 
nu wel al zeker.

Luk Van BeL

‘Heb je een ei voor me?’
Zal het klikken met de nieuwe buurman? Wie breekt het ijs?

‘Zet jij eens mijn huisvuil buiten?’
Met een bevolking die almaar ouder wordt, is een zorgzame buurt broodnodig

XX Staat de Dag van de 
Buren ook in uw agen-
da met stip genoteerd?
XX Een goed contact met 
wie naast je woont,  
heeft slechts voordelen

Martine Croonen
Een babbel over de heg heen, el-
kaar nieuwjaar wensen met zelf-
gebakken taart, de grasmaaier 
uitlenen. Een goede relatie met 
de buren vraagt niet veel. Toch 
blijkt het vandaag niet vanzelf-
sprekend om het contact met de 
buurt levendig te houden. Wat 
ooit zo eenvoudig leek, blijkt 
stilaan haast ondenkbaar. Buur-
vrouwen die bij de eerste zon 
een stoel grijpen en zich gezellig 
naast elkaar nestelen bij de voor-
deur of die, over de strijkplank 
gebogen, huishoudelijke weetjes 
en geheimen met elkaar delen.

De Dag van de Buren – veelal 
gevierd op de laatste vrijdag van 
mei, ook al valt de Europese op  
16 mei – wil het belang van een 
fijne buurt onderstrepen en con-
tacten stimuleren. „Om 19 uur 
zetten wij alvast de stoelen op 
straat”, zegt Willy Torfs uit de 
Vekestraat in Mechelen. „De stad 
zorgt voor affiches en een feest-
pakket en elke buur brengt iets 
extra mee. Jong en oud komen 
dan de deur uit. Die ontmoeting 
is belangrijk om een saamhorig-
heidsgevoel te creëren. Boven-
dien voorkom je aldus ook con-
flicten of ruzie in je straat.”

De graskant waarop Eddy Oey-
en zijn buurman geregeld zaten 
te keuvelen, bleek toch niet zo 
comfortabel. Bovendien wilde 
hij ook andere buren uit de wijk 
Begijnenwinning in Tessen-

derlo betrekken. „Ik timmerde 
een zitbank en tafel en plaats-
te die op de hoek van de straat. 
Een bel doet de rest. Wie nood 
heeft aan een babbel, schudt de 

klepel.” Ook jonge mensen ke-
ren televisie en computer de rug 
toe om op de burenbank nieuw-
tjes te delen. „Hier, rond deze ta-
fel, groeit vertrouwen. We pra-
ten over koetjes en kalfjes, maar 
delen ook elkaars verdriet”, zegt 
Oeyen. „’s Winters wordt de 
vuurkorf ontstoken en komt ie-
dereen een worstje braden.”

Ook in de eigen tuin kunnen 
burenrelaties verkwikkend zijn. 
De families Van Der Plas en Van 
Baelen genieten samen van het 
aperitief. „We lopen bij elkaar 
de deur niet plat, maar kunnen 
altijd bij elkaar terecht”, weet 

Roel Van Baelen. Heeft de ene 
buurvrouw geen bakmeel meer 
op voorraad, dan klopt ze bij de 
andere aan. Na een poos vinden 
ook de warme wafels hun weg 
over de heg. Is een van de fami-
lies met vakantie, dan lijdt geen 
kip honger en blijven ook de ei-
eren gegeerd. Planten verhuizen 
op hun beurt naar het terras van 
de buren.

„Was ik voorheen bang voor 
een gebrek aan privacy in on-
ze wijk, dan besef ik nu dat een 
goed contact met de buren voor 
elke partij een meerwaarde is”, 
geeft Veerle Dewolfs grif toe.

Voor de 85-jarige Johanna bleek 
de brievenbus leegmaken net 
een stap te ver. Ook het ophalen 
van de rolluiken en het verslepen 
van de vuilnisbak werden haar te 
zwaar. Gelukkig komt buurman 
Jos elke dag langs. Voor hem zijn 
die dagelijkse klusjes een klei-
ne moeite, voor Johanna door-
breekt Jos’ bezoek de lange en 
soms eenzame dag.

Op het platteland en in het 
dorp gaan buren vaak gemoe-
delijk met elkaar om. „Ze ken-
nen elkaar uit het verenigingsle-
ven, dat er sterker leeft dan in de 
stad”, zegt Kathleen Den Roover 
(N-VA). Als schepen van Wijk- en 
Dorpszaken in Mechelen pro-
beert ze ook in de stad een warm 
buurtgevoel te creëren. De Dag 
van de Buren die de stad jaarlijks 
organiseert, moet ertoe bijdra-
gen dat bewoners van dezelfde 
straat of wijk elkaar leren ken-
nen, zodat ze voor elkaar kunnen 
inspringen als het nodig blijkt. 
„Nieuwe bewoners nodigen we 
uit voor een activiteit, waarbij we 
ook de straten rondom betrek-
ken. Het buurtcomité bezorgt 
hen een welkomstpakket met 

nuttige weetjes over hun nieuwe 
stek. Voor ouderen doen we een 
beroep op de dienstencentra, die 
hun aanbod op hun beurt open-
stellen voor de hele wijk.”

Omdat we almaar ouder wor-
den en professionele hulp en 
mantelzorg in de toekomst niet 
langer toereikend zijn, nemen 
sommige steden alvast het voor-
touw om ook buurtbewoners te 

betrekken bij de zorg. Zo werd 
in Dilbeek het project De Buur(t) 
zorgt gelanceerd. „De contacten 
die voorheen spontaan werden 
gelegd tussen buren, moeten 
we als het ware opnieuw uitvin-
den”, vertelt OCMW-medewer-
ker Nathalie Verlinden. Per wijk 
worden sleutelfiguren aange-
steld, die uitzoeken wie hulp no-
dig heeft.

Verlinden: „Buren zijn immers 
bereid kleine taken op zich te ne-
men of praktische problemen 
op te lossen om elkaar het leven 
eenvoudiger te maken. Een pak 
drinkwater meebrengen voor de 
buurvrouw kost amper tijd. En 
wie weet, wil zij inmiddels wel 
even op de kinderen letten.”

Ook de stad Kortrijk wil de di-
verse generaties gevoelig ma-
ken voor buurtzorg, zodat zij die 
verantwoordelijkheid in de toe-
komst deels zelf opnemen. „We 
nodigen tachtigplussers uit voor 
een ontmoeting en ontdekken 
hun noden”, zegt Martine Kno-
ckaert, coördinator van het pro-
ject Buren voor Buren. „Zo leren ze 
dat ze voor elkaar vaak nog heel 
wat kunnen betekenen. Vrijwil-
ligers gaan op huisbezoek en er 
is een meldpunt. Om ons project 
kenbaar te maken aan alle gene-
raties, trekken we zelf naar de 
wijken.”

Zo leerde een enquête in een 
flatgebouw wie wat te bieden 
heeft en wat hij of zij in ruil 
vraagt. Met een beetje geluk moet 
Mille straks niet langer zeulen 
met zijn zware vuilniszak. (mc)

Leggen de kippen vrijmoedig eieren, dan delen de buren steevast in de oogst.  © Martine Croonen

Als generaties buren samen genieten van een frisse pint, volgt 
straks vast ook de zorg voor wie behoeftig is.  © Stad Mechelen

Wie zijn buren kent,  
voorkomt conflicten


