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OPKIKKERTIJES

COMMUNICATIE

Hedwig VAN PETEGHEM

Het is bijna onvoorstelbaar hoe-
veel mogelijkheden er vandaag
de dagzijn om te communiceren,
om met elkaar van gedachten te
wisselen of informatie door te
geven. Het is een ontzettende
vooruitgang dat we elkaar op elk
moment kunnen bereiken en al-
tijd beschikbaar zijn, al was het
maar om te vragen of ik nu rode
of groene appels moet meebren-
gen van de supermarkt.

Als we ongerust zijn wanneer
iemand van de huisgenoten te
lang wegblijft, kunnen we met
enkele drukken op de toetsen
poolshoogte nemen van de situ-
atie. Terwijl we voorheen maan-

denlang moesten wachten op
een brief uit een ver land, is het
nu een kwestie van minuten om
met elkaar te spreken. Grenzen
en tijd worden met de nieuwe
technologieén buitenspel gezet.
De enige barriere die overblijft,
is het toestel dat we gebruiken en
de afstand tussen mensen. Zo’n
ontmoeting is dus altijd onrecht-
streeks.

De vooruitgang op vlak van
communicatie kan ook de directe
ontmoetingen bevorderen, maar
niet helemaal vervangen. De ele-
menten die een goed gesprek op-
warmen zijn onvervangbaar. De
mimiek zegt vaak meer dan de

jou.” Communieinzijnalledaag-
sevorm.

woorden. Het oogcontact geeft
er vaak nog een extra dimensie
aan. Omdestilte niet te vergeten.
Want die spreekt vaak boekde-
len. In een rechtstreeks contact is
er meer tijd: een sfeer om bij el-
kaar te zijn op goede en minder

goede momenten.
Als ik het woord ‘communi-
catie’ hoor, denk ik — misschien -

zonder reden — aan communice-
rende vaten. Het is goed dat we
op gelijke golflengte zitten, ook
al zit de ene persoon in de put en
de andere niet. Spreken en luis-
teren, is altijd een kwestie van
delen... Een beetje zeggen: ,,Dit
is mijn lichaam gebroken voor

Dit cursiefje werd geplukt uit
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen,
2006). Het boek is inmiddels
uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed
Bij de 6de paaszondag

Maria,

liefde gaf u duizend namen,
gebeiteld in kapellen en kerken,
gezongen in ontelbare liederen,

geregen aan kralen van gebed en litanieén.
Een ruiker van geurige bloemen in de mei

uitjonge en oudere harten

vol liefde voor u.

Neem onze lof aan

en blijfin Vlaamse harten wonen.

LucVan Hilst

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2014. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de
liturgische centra in uw buurt: De 3 Lelién, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 - LKD, Dijl 32-34, 9200 , 052/20.19.76 - Carmelitana, Burgstraat 46,
9000 Gent, 09/225.48.36 - Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 - De Bron, 88,8530

0477/26.56.17 - PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 - Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000

Leuven, 016/31.00.65 - De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat

100, 8800 R

22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 - Hernii d

051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfa-

briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

’t Is vandaag de feestdag van Sint-Bernardinus en de ouderen onder
ons denken waarschijnlijk meteen aan het Sint-Bernardusvuur, wat
ze ook blauwe roos of koudvuurroos noemden. Die kwaal werd vroe-
ger bestreden door over de zieke huid modder uit de mestpoel te sme-
ren. Op sommige plaatsen genas men de ziekte ook wel door de huid
toe te dekken met uitwerpselen van de mens.

Men genas koudvuur ook door een bezweringsgebed. Een vrije verta-
ling uit het Duits geeft dit als volgt weer:

IK GING DOOR EEN ROOD WOUD

EN IN HET RODE WOUD DAAR STOND EEN RODE KERK

EN IN DE RODE KERK WAS EEN ROOD ALTAAR.

OP HET RODE ALTAAR LAG EEN ROOD BROOD

EN BIJ HET RODE BROOD LAG EEN ROOD MES.
NEEMDATRODEMES EN SNIJEEN STUKVANHETRODEBROOD:
DAN GAAT WELDRA UW KOUDVUURROOS DOOD.

Op 25 mei vermeldt de volkskalender Urbanusdag. In de 15¢ eeuw
schreef men in de “Ouden Rymalmanack”:

SENTE URBAENDACH GAET DE LENTIN UUT,

DAN KOMT DIE SOMER MET SYNE VIRTUUT;

DAN WEDER BEGHINT TE WESEN SCHONE;

DE SONNE WARM AL AAN DIE TRONE.

Sint-Urbaan is de patroon van de wijngaardeniers. Zijn feestdag valt
normaal gesproken op het tijdstip dat de wijngaard bloeit.

Men was van oordeel dat een zonnige Urbanusdag een goede wijn-
oogst voorspelde. Als het daarentegen op die dag regent, dan zal de
druivenoogst maar matig zijn en bovendien zullen de druiven van
ongelijke grootte zijn.
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