
﻿algemeen2
Colofon

dienst abonnementen
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

redactie
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

publiciteit
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

abonnementen
Abonnementen en adreswijzigingen 
uitsluitend via de parochie

copyright
Alle teksten, foto’s en 
beeldmateriaal uit kerk & leven 
zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Zonder toestemming van de 
uitgever mogen ze op geen enkele 
wijze worden verspreid. De uitgever 
is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de advertenties. 
Lezersbrieven moeten naam en 
adres vermelden. De redactie 
behoudt zich het recht teksten in te 
korten of te weigeren.

kerk & leven is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

verantwoordelijke 
uitgever
Filip Debruyne

Tijdschriften van ‘De Puzzelaar’ 
vindt u in de perswinkel.
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Hedwig Van Peteghem

Er zijn weinig plaatsen waar geen 
enkel geluid je stoort, waar het 
muisstil is. Niet zo’n prettige 
ervaring, zo’n beestje te horen 
lopen, maar je weet wel wat ik be-
doel. Het kan zo stil zijn dat je er 
zelf stil van wordt.

Dat is luisteren: een intense er-
varing waarbij je bijna niets moet 
doen om veel te ontvangen. Mis-
schien is het daarom zo moeilijk. 
We vinden het vaak makkelijker 
iets te mogen zeggen dan de ander 
aan het woord te laten. Ik kwam 
deze week nog iemand tegen die 
het zo formuleerde: „De mensen 
rekenen er voortdurend op dat ze 
bij jou terechtkunnen met hun 

verhaal, maar het is blijkbaar niet 
zo makkelijk om je eigen vragen 
en ervaringen bij iemand kwijt 
te kunnen.” Anders gezegd: de 
vraag is heel wat groter dan het 
aanbod.

Het doet vanzelfsprekend 
deugd als je iemand vindt die een 
en al oor voor jou is. Omgekeerd 
zal het niet minder waar zijn: dat 
jij dat grote oor bent, als een trech-
ter voor al die woorden die op je 
afkomen. Dat begrijpen is niet zo 
moeilijk, maar het is niet genoeg. 
Het moet ook gebeuren. Je eigen 
radio afzetten om de melodie van 
de ander volledig te horen. De 
ruimte in en rond jezelf helemaal 

leeg maken om ze te laten vullen 
met alles waar de ander vol van is.

Toegegeven, geklaag en gezaag 
gaan we liever uit de weg, we sor-
teren graag wat we wel en niet wil-
len horen. Maar stel je maar eens 
in de plaats van de ander. Want dat 
is luisteren: het zelf zo stil maken, 
dat je het hart van de ander hoort 
bonzen. In jouw stilte weerklinkt 
de lokroep van het leven. Probeer 
straks maar eens te luisteren, er 
zitten er genoeg te wachten. Ze 
zullen wel niet allemaal tegelijk 
komen, zeker.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

luister

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Inderdaad, we naderen de feestdag van Medardus, de meest gevreesde 
regenheilige van allemaal, want:
ZOALS SINT-MEDARDUS HET WEDER VINDT,
BLIJFT HET ZES WEKEN GEZWIND.

en:
ALS HET REGENT OP SINT-MEDAAR
REGENT HET ZES WEKEN TEGAAR.

In Vlaanderen wordt dat erg pittoresk gezegd, ook om uit te drukken 
dat het zeer hard kan regenen:
OP SINT-MEDARDUS VOOR ONZE ZONDEN
REGENT HET DIKWIJLS KATTEN EN HONDEN.

Dat Medardus een regenheilige is, weten wij niet alleen, ook elders in 
West-Europa is men daarvan overtuigd. Zo ook in Duitsland:
REGNET ES AUF MEDARDUSTAG
SO REGNET ES 40 TAGE NACH.

Ook in Frankrijk kennen ze Medard:
S’IL PLEUT LE JOUR DE SAINT-MEDARD
IL PLEUVRA QUARANTE JOURS PLUS TARD.

Zondagsgebed
Bij Pinksteren

Pinksteren

Heilige Geest van licht en vuur,
kom in ons midden
en toon ons de weg
die we zullen gaan
- een stap is ons genoeg.
Doe onze harten branden
om de herkenning van Jezus,
de levende onder ons.
Adem ons open voor elkaar,
dat het nieuwe leven dat groeit
mag vruchten dragen
tot vreugde van velen.
Amen.

Carine Devogelaere

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2014. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


