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Hedwig Van PetegHem

Ik denk niet dat de uitdrukking 
‘leven als God in Frankrijk’ ont-
staan is bij de seizoenarbeiders. 
Ze klinkt veeleer dromerig en ze 
hoort helemaal niet thuis in de 
drukte en de jacht die we dagelijks 
zien of meemaken. Je moet wel 
wat fantasie hebben om je als een 
god te wanen in een vakantieland.

Toch spreekt het tot onze ver-
beelding. Meer nog, er zijn mo-
menten dat we dergelijke erva-
ringen ondergaan. Liggend in een 
strandstoel, genietend van de zon 
boven ons en de stille rust rondom 
ons, alsof alles ons kan gestolen 
worden, maar dan liefst figuur-
lijk. Er zijn ogenblikken dat we 

de zorgen en verantwoordelijkhe-
den aan anderen kunnen en mo-
gen overlaten. We moeten niet al-
tijd alles zelf doen. Wie droomt er 
niet van, al is het maar voor even, 
met een gerust hart alle dagelijkse 
beslommeringen te vergeten? We 
werken graag, we hebben graag 
onze bezigheid, maar liefst niet 
altijd. Want we hebben toch niet 
alles in de hand.

Even leven als een god is niet alles 
zelf willen doen, maar de dingen 
ook laten gebeuren. Het is zoals 
drijven op de golven, meewaaien 
met de wind of verwijlen bij het 
bewegen van de wolken. Het ge-
beurt, zonder dat we er ook maar 

een vinger moeten naar uitsteken. 
Het leven gaat zijn gang en jij mag 
daar deelgenoot van zijn. Toch ge-
weldig: alsof je uitgenodigd bent 
op een feest en alleen maar je be-
nen onder tafel moet schuiven. Zo 
kan het besef groeien dat jij het 
niet bent die alles doet draaien.

Het klinkt misschien para-
doxaal, maar leven als God in 
Frankrijk is vooral beseffen dat jij 
niet de Schepper bent. Je bent een 
schepsel, dat door de Schepper 
omhelsd wordt. En net zoals God 
in het scheppingsverhaal tot vijf-
maal toe ziet dat het zo goed is, zo 
mogen wij het leven voortzetten. 
Zien dat het goed is, waarbij we in 

elk van de twee betekenissen even 
veel tijd steken: ervoor zorgen dat 
het goed is, maar ook geloven en 
blijven vertrouwen dat dit leven 
– ook met zijn weerhaken en val-
kuilen – de moeite waard is. Hele-
maal niet vermoeiend.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Als God in FrAnkrijk

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

We gaan naar het einde van de junimaand toe. Maar voor we zover 
zijn, krijgen we op de volkskalender nog een zeer belangrijke dag: 29 
juni, de feestdag van de heiligen Petrus en Paulus.

Is het die dagen goed weer, dan volgt daaruit een goed boerenjaar:
IS ’T OP SINT-PIETER ZONNESCHIJN,
DAN DRINKEN DE BOEREN WIJN.

Het is nu echt groeiweer, in die mate dat men zegt:
MET SINT-PIETER
RIJPT HET KOREN DAG EN NACHT.

De boeren wensen nu wel warme dagen, want:
SCHIJNT DE ZON OP SINT-PAULIJN,
DAN ZAL HET GANS HET JAAR KERMIS ZIJN.

Ook de molenaars en de bakkers delen die wens:
ALS ’T OP SINT-PIETER SCHOON MAG ZIJN,
DAN DRINKEN AL DE MULDERS WIJN,
MAAR VALT ER REGEN,
’T VALT HEN EN DE BAKKERS TEGEN.

Is er zondag hevige wind, dan zal die ontaarden in vernielende win-
den:
STAAT SINT-PAULIJN IN DE WIND,
DAN WORDT DE BOER VIES GEZIND.

Zondagsgebed
Bij de 13de zondag door het jaar

In ons leven uitgezaaid

Jij hebt jezelf ooit opengebroken
en uitgezaaid in ons bestaan.
In een Mens kwam je aan het licht.
In woorden sprak je een belofte
die mens wil worden in ons.
In brood en wijn brak
Je voor ons open
het visioen van leven,
dieper dan de grond van dit bestaan.

Open ook ons leven
dat we delen van onszelf
wat ons beweegt en twijfelen doet.
Dat we in gemeenschap worden
wat jouw droom voor mensen is.

Open ons leven
dat we ontdekken mogen
hoe geven en ontvangen
de spiegels van
één Liefde zijn.

Vincent Duyck


