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Edward Poppe wordt in 1890 als 
zoon van een bakkersfamilie ge-
boren in Temse bij Sint-Niklaas. 
Hij is het derde kind in een gezin 
van elf. Hij gaat op school bij de 
zusters van de heilige Vincen-
tius en de broeders van Liefde. 
Na zijn studies aan het college 
van Sint-Niklaas wil hij priester 
worden. Als seminarist in het 
leger maakt hij een zwaar en 
vermoeiend legerkamp mee in 
Luxemburg. Daarna studeert hij 
filosofie en theologie in Leuven, 
waar hij in 1913 een doctoraat 
in de wijsbegeerte behaalt. Drie 
jaar later wordt hij tot pries-
ter gewijd en als onderpastoor 
aangesteld in de Gentse arbei-
dersparochie Sint-Coleta. Na de 
Eerste Wereldoorlog verhuist hij 
om gezondheidsredenen naar 
Moerzeke, waar hij geestelijk di-
recteur wordt bij de plaatselijke 
zusters. In 1922 wordt hij gees-
telijk leidsman van clerici die in 
Leopoldsburg een opleiding tot 
brancardier-verpleger volgen. 
Daar sterft hij twee jaar later aan 
een hartaanval. Op zijn graf staat 
te lezen: „Ik sterf liever dan God 
maar half te dienen.” Edward 
Poppe wordt in 1999 zalig ver-
klaard.

Wanneer Poppe zijn wens ken-
baar maakt om priester te wor-
den, stemt zijn vader toe, op 
voorwaarde dat hij zich over het 

volk ontfermt. Al in zijn jeugd 
kent Edward de noden van de 
armen, met wie hij tijdens het 
uitdragen van brood in contact 
komt. Tijdens zijn legerkamp 
in Luxemburg leest hij Histoire 
d’une âme van Theresia van Lisi-
eux. Wanneer hij in 1920 haar 
graf in Lisieux bezoekt, wordt 
haar ‘kleine weg’ de zijne. Ook 
de spiritualiteit van Louis-Maria 
Grignion de Monfort blijft hem 
bezielen: Maria is de kortste, 
zekerste en veiligste weg naar 
Jezus. De Moeder leidt naar de 
Zoon. Als onderpastoor van Sint-
Coleta kan hij zijn jeugdig idea-
lisme uitleven en toetsen aan de 
‘rauwe’ realiteit van arme arbei-
ders. Uit de eucharistieviering, 
zijn dagelijkse aanbidding en 
grote Mariaverering put hij de 
kracht en de inspiratie om tussen 
hen te leven.

Edward Poppe leeft niet het 
hoofd in de wolken, maar streeft 
naar een meer persoonlijk door-
leefd geloof. Hij is allereerst een 
opvoeder, een man van de prak-
tijk. Bij zijn priesterwijding 
kiest hij als motto Accendatur 
(moge het vuur worden aange-
wakkerd) als verwijzing naar 
het Lucascitaat „Ik ben gekomen 
om op aarde een vuur te ontste-
ken, en wat zou Ik graag willen 
dat het al brandde!” (12, 49). Als 
vurig priester ijvert Poppe voor 

de heiligheid van priesters en 
hij verafschuwt middelmatig-
heid. Door zijn zwakke gezond-
heid en verplichte rust heeft hij 
veel tijd voor gebed, studie en 
nadenken. In Moerzeke maakt 
de ‘apostel van de pen’ in allerlei 
kleine werkjes en brieven zijn 
ijver voor de geloofsopvoeding, 
de eucharistische kruistocht, de 
liturgische vernieuwing, de hei-
liging en zijn zorg voor de pries-
ters kenbaar. Als godsdienstpe-
dagoog ziet hij in de eucharistie 
het beste vormingsmiddel en zet 
hij zich in voor de sacramentsbe-
leving van de gelovigen, in het 
bijzonder van de kinderen.

Tijdens zijn wekelijks angelus 
op het Sint-Pietersplein zei Jo-
hannes Paulus II op 3 oktober 
1999: „Neem priester Poppe als 
voorbeeld in jullie christelijke 
leven. Herontdek zijn leven en 
zijn boodschap.” In alle eenvoud 
en echtheid ontpopt priester 
Poppe zich als een van de vele 
waardevolle gidsen op ons le-
venspad. Hij stapt mee, moedigt 
aan, stuurt bij. Zijn boodschap 
voor zijn reisgenoten ligt in zijn 
oproep aandacht te hebben voor 
de kleine mens, de arbeider, in 
wie een vurig en waardevol le-
venslicht brandt. Bovendien be-
vestigt hij aan jong en oud dat 
de wekelijkse eucharistieviering 
door zijn intense rust en vrede 

een onbeschrijfbare bron van 
inspiratie en kracht is. Edward 
Poppe leerde zijn volk bidden en 
delen. Dat is de reden waarom 
Vlaanderen trots mag zijn op 
zijn Vlaamse zalige.

Op 27 december 2013 werden 
uit het graf van Edward Poppe 
aan de Sint-Martinuskerk en-
kele beenderen weggenomen. 
In Rome worden ze door een 
gespecialiseerde firma verwerkt 
tot relieken. Ook vandaag nog is 
de belangstelling voor de figuur 
en het leven van priester Poppe 
zeer groot. Als er een wonder op 
zijn voorspraak gebeurt, kan het 
heiligverklaringsproces gestart 
worden.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Omroep

10 augustus, 11.30 uur, Braam-
bos op VRT één (herhaling om 11.30 
uur op één en omstreeks 23.30 uur op 
Canvas). Na de gebruikelijke ‘spi-
ritualiteitsactua’ in Close-up de 
documentaire Herdenking van de 
opstand in Warschau 1944. In Po-
len gaat deze zomer de aandacht 
vooral uit naar de verjaardag van 
de opstand tegen de Duitse be-
zetter in de hoofdstad Warschau 
op 1 augustus 1944. Destijds 
stonden verzetslui, priesters en 
religieuzen, scouts en andere 
jeugdbewegingen zij aan zij te-
genover de nazi’s. Hun intellec-
tuele en spirituele verzet zou la-
ter doorslaggevend blijken voor 
de manier waarop Polen zich 
verzette tegen het communisme. 
De Opstand van Warschau had 
immers de noodzaak én de doel-
treffendheid duidelijk gemaakt 
van andere manieren van verzet 
dan bloedvergieten. Politicologe 
Alexandra Viatteau, in Rome vijf 
jaar lang medewerker van wijlen 
Johannes-Paulus II, getuigt hoe 
de Poolse paus steeds krachtda-
dig pleitte voor een overwinning 
door bekering in plaats van door 
wapens.
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Ontdek meer en andere puzzels in 
onze puzzelboeken en -tijdschriften.    
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De vrome kudde

Kruising  ngezonden door Jacqueline De Winter

Wat krijg je als je een olifant en muis kruist?

Een olifant met kleine oren.

Kruising bis  Ingezonden door Jacqueline De Winter

Wat krijg je als je een domoor en een aap kruist?

Een gemiddeld IQ.

Kleuren  Ingezonden door Walter Degroef

Het is geel en het ligt zwaar op de maag?

Een bulldozer.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


