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Ieder mens heeft nood aan een 
minzame vriend, een vertrou-
wenspersoon die zingevende 
wegwijzers op het levenspad 
plaatst en ze ook toelicht. De 
zoektocht naar alternatieven 
voor sociaalmaatschappelijke 
ellende, politieke en economi-
sche crisissen of wraakroepend 
geweld wordt in een complexe 
wereld steeds moeilijker. Toen 
de 58-jarige Karol Wojtyła op 16 
oktober 1978 tot 264ste opvol-
ger van Petrus verkozen werd, 
had hij al heel wat meegemaakt. 
Op jeugdige leeftijd verloor hij 
al diegenen die hem lief waren: 
zijn moeder Emilia, ‘de engel 
van zijn jeugd’ (1929), zijn broer 
(1932) en vader (1941). Tijdens 
zijn jeugdjaren maakte Wojtyła 
de Europese omwenteling van de 
jaren 1930 mee. In de omgeving 
van het concentratiekamp Aus-
chwitz opgegroeid, werd hij on-
der het regime van nazi-Duits-
land getuige van het ‘Golgotha 
van ons tijdperk’. Na de oorlog 
kwam de confrontatie met het 
communisme.

Een antwoord op de vragen en 
vertwijfelingen van de heden-
daagse mens gaf Karol Wojtyła 
tijdens de homilie van de inwij-
dingsplechtigheid op het Sint-
Pietersplein (22 oktober 1978): 
„Wees niet bang om Christus 
toe te laten en zijn macht te aan-

vaarden. Wees niet bang. Open 
de deuren wijd voor Christus. 
Stel de staatsgrenzen, de econo-
mische en politieke systemen, 
de uitgestrekte gebieden van 
de cultuur, de samenleving en 
de ontwikkeling open voor zijn 
heilzame macht. Wees niet bang. 
Christus weet ‘wat er in de mens 
omgaat’. Alleen Hij weet het.

Met die woorden riep hij de 
wereld op niet bang te zijn om 
over Jezus Christus te spreken, 
‘de weg’, ‘de waarheid’ en ‘het 
leven’. Met de bevestiging dat er 
een waarheid bestaat, vroeg de 
jeugdige paus aan de zoekende 
wereld vertrouwen te hebben. 
Hij leerde dat het geloof een bron 
van kracht is, een vast funda-
ment voor de hoop van de mens. 
Op eerlijke en overtuigende wij-
ze vertelde de Poolse paus aan 
de wereld dat het verborgen lied 
van God de sleutel van het ware 
geluk is.

Om die boodschap te versprei-
den, reisde Johannes-Paulus II de 
hele wereld rond. Op zijn apos-
tolische reizen zocht de pontifex 
het leven in de dorpen, steden 
en parochies op. Zijn boodschap 
was helder: alle mensen — on-
geacht huidkleur, taal, cultuur, 
natie — behoren tot een zelfde 
familie, van wie God onze vader 
is en alle gelovigen broers en zus-
sen van elkaar zijn. Hij riep ook 

op om terug te keren naar God, 
om de Blijde Boodschap van alle 
daken van de wereld te verkondi-
gen en de kant van het kostbare 
goede te kiezen.

Door zijn sterke persoonlijk-
heid ontpopte paus Wojtyła zich 
binnen de Vaticaanse muren en 
in de wereld als een minzame, va-
derlijke mensenvriend. Hij nam 
bewust afstand van het strakke 
protocol van het Vaticaan: hij 
zocht de grote mensenmassa op 
en sprak met aanwezige gelovi-
gen, hij gebruikte bij onvoorzie-
ne omstandigheden het acteerta-
lent uit zijn jeugdjaren, humor 
en de gave van het woord. In zijn 
brieven aan kinderen, zieken, 
migranten, bejaarden en pries-
ters nam hij een persoonlijke 
en vriendschappelijke stijl aan. 
De wereld kreeg een ‘atletische 
paus’ te zien op ski’s, in de ber-
gen of in het zwembad van zijn 
buitenverblijf Castel Gandolfo.

De gezondheid van de paus 
kreeg een eerste grote klap na 
de aanslag op het Sint-Pieters-
plein (13 mei 1981). Vanaf 1992 
begon een lange ziektegeschie-
denis met enkele operaties. In 
1996 werden symptomen van de 
ziekte van Parkinson duidelijk. 
Tijdens de viering van zijn 25-ja-
rige pontificaat op het Sint-Pie-
tersplein (16 oktober 2003) kon 
de sterk verzwakte kerkleider 

zijn homilie slechts gedeeltelijk 
voorlezen. Naar het bedevaarts-
oord Lourdes (15 augustus 2004) 
kwam de pontifex als zieke on-
der de zieken, als bejaarde onder 
de bejaarden. Wojtyła’s lijden 
werd openbaar voor de hele we-
reld.

Vele grote heiligen zijn heel be-
scheiden geëindigd, ook Johan-
nes-Paulus II. Dit beklemtoonde 
paus Franciscus tijdens de och-
tendmis van 9 mei 2014: „Wij 
hebben hem allemaal gezien. 
De grote atleet van God, de grote 
strijder van God, kon niet spre-
ken. Hij eindigde als vernietigd 
door de ziekte, vernederd zoals 
Jezus. Dat is de weg van heilig-
heid van de groten.”

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
De heilige Johannes-Paulus II (1). Wees niet bang  Tom Zwaenepoel

Omroep

13 augustus, 15.12 uur, Canvas. 
Niets is zwart-wit, documentaire 
serie over de Eerste Wereldoor-
log gebaseerd op dagboeken, ge-
tuigenissen en historisch onder-
zoek. Vandaag: Amandus Sticker, 
burgemeester tijdens de wederopbouw. 
Hij probeert het aan flarden ge-
schoten Reninge herop te bou-
wen.
17 augustus, 20.15 uur, Canvas. 
Alexandre le bienheureux, komische 
Franse film uit 1968. Philippe 
Noiret is boer Alexandre, een dro-
mer en een levensgenieter. Wan-
neer zijn bazige vrouw om het 
leven komt bij een verkeersonge-
val, is dat voor Alexandre in zeke-
re zin een opluchting. Hij besluit 
voortaan zijn ware aard te volgen.
18 augustus, 16.17 uur, Canvas. 
Arm & Rijk, eerste aflevering van 
een achtdelige serie waarin Jan 
Leyers op zoek gaat naar de im-
pact van materiële welstand en 
de groeiende ongelijkheid op het 
leven van de mensen. Vandaag is 
Leyers in São Paulo in Brazilië.
19 augustus, 15.55 uur, Canvas. 
Arm & Rijk over Los Angeles in de 
Verenigde Staten.
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Ontdek meer en andere puzzels in 
onze puzzelboeken en -tijdschriften.    
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Oplossing van de puzzel van
vorige week: Onderwijs
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De vrome kudde

Auto  Ingezonden door Jef Mertens

Bij een verkeerscontrole zegt de agent boos:

– Deze roestbak kun je toch geen auto noemen!

Antwoordt de bestuurder:

– Ik ben het helemaal met u eens. Daarom heb ik ook geen rijbewijs.

Auto bis  Ingezonden door David Goossens

Een man doet opgewonden aangifte van de diefstal van zijn auto. De 
politieagent vraagt of de man een persoonsbeschrijving van de dief 
kan geven. Zegt de man:

– Neen, ik kon hem niet herkennen. Hij droeg namelijk een 
bivakmuts. Maar zijn nummerplaat heb ik wel genoteerd!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


